
Lions Youth Exchange 2023 – Finland Kontialahti  

Afgelopen zomer nam ik (Job, 18 jaar in Finland nog 17) deel aan een Lions Youth exchange 
en ben ik 3 weken naar Finland geweest. Dit is mijn verslag over deze leuke ervaring. Het 
was de eerste keer dat ik alleen ging reizen en deelnam aan een Lions youth exchange. 

 

Het gastgezin  

Op 21 Juli vertrok ik met het vliegtuig richting Helsinki en vervolgens met de trein richting 
Joensuu. Waar mijn gastgezin mij opwachtte. Mijn gastgezin bestond uit een familie van 5 
maar ik bracht grotendeels van mijn tijd door met de 2 oudste kinderen(Oskari en Lida) Het 
gehele gezin was erg vriendelijk en vonden het altijd leuk om mij over typisch Finnse dingen 
te vertellen. Ook leefden ze op een zo klimaat-
vriendelijk mogelijke manier, in een erg bijzonder 
huis wat hun “zelf” hebben gebouwd met onder 
anderen zonnepanelen voor warm water, en een 
grote kachel die het hele huis kon verwarmen. Ze 
gebruikten ook erg weinig hun mobiel en andere 
apparaten etc, dus we brachten de meeste 
avonden door met verschillende soorten spellen 
(schaken, poolen, etc) Ook zat er nog een andere 
jongen uit Canada, die 2 volle dagen had gereisd 
om naar Finland te komen in het huis. De eerste 
hele dag hebben we thuis doorgebracht omdat 
we slecht weer hadden, dus in die tijd hebben we 
elkaar beter kunnen leren kennen. Zondag 23e zijn we naar een meer geweest met een 
aangelegd “strand” waar ik veel vrienden van Oskari en Lida heb ontmoet en we 
verschillende activiteiten hebben gedaan. Maandag de 24e heb ik Kristian ontmoet, een 
jongen die ook op exchange was, en dus  bij mij in het kamp zat. Wij hadden gelijk een 
goede klik en ik heb veel van mijn tijd bij het gastgezin met hem doorgebracht. We gingen 
bijvoorbeeld bessen plukken in het bos, en een kampvuur maken waar we Finse 
pannenkoeken op hadden gemaakt. Dinsdag de 25e gingen we naar een huisje aan een meer 
met een sauna, iets wat veel mensen daar hebben. Echt en hele toffe ervaring om van de 
rust en natuur te genieten en natuurlijk, terwijl wij ons tegelijk goed vermaakte. 

De dag erna (26e) ben ik alleen met de bus naar de stad gegaan omdat de rest druk was en 
ik met de het gastgezin van Kristian mee kon! We hebben die dag een beetje door de stad 
gelopen en hebben bij het meer volleybal gespeeld.  

De dagen hierna zijn we met beide gastgezinnen naar een escape room gegaan, dit was 
super leuk om te doen. Ook zijn we naar een Finse Baseball game geweest, de populairste 
sport in Finland!  



Helaas zat mijn tijd in het gastgezin er toen al bijna op en hadden we nog een 
afscheidsavond. Het was een hele gezellige avond met als hoogtepunt een typische Finse 
dans!  
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Het kamp 

Na afscheid te hebben genomen van het gastgezin, 
wat wel jammer was want het was echt een super 
leuke tijd en ik ben erg hecht geworden met iedereen 
daar. Maar ik had natuurlijk ook zin om naar het kamp 
te gaan. Het kamp lag aan een van de grootste meren 
van Finland dus daar gingen we gelijk zwemmen en 
allemaal leuke andere activiteiten doen zoals suppen. 
Het was al gelijk super gezellig met iedereen, en het 
was leuk om iedereen zijn verhaal te horen waar ze 
vandaan kwamen etc.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Elke avond tot laat in de nacht gingen we kaart spelletjes 
spelen, en iedereen was super fanatiek en hebben vooral heel 
veel met elkaar gelachen. Een van de activiteiten was naar de 
biatlon en golfclub waar we zelf mochten aan de slag 
mochten! Erg leuk dat we zelf ook mochten schieten. Aan het 
einde van de dag hadden we onze country presentatie. Ik 
kwam samen met Floris uit Nederland, dus wij konden de 
presentatie geven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden traditie dag in Kontiolahti waarin we alles te weten kwamen over Finse tradities. Hier 
hebben we onder andere Finse klederdracht aan gehad, een typisch Fins gerecht gemaakt en 
gegeten, Karelian Pie!  

 

 

 

De dag erna zijn we naar het Koli National Park gegaan, hoog in de bergen met super mooie natuur! 
Hier hebben we een tour gekregen en hebben gewandeld.  



We hebben nog een spelletjes dag gedaan: de Camp Olympics, waar we in teams tegen elkaar 
moesten strijden! Wij hadden die dag gewonnen en met de 
prijs ermee vandoor gegaan     .  

 

Omdat we aan het water zaten zijn we s’nachts nog een keer 
(stiekem) met zijn alle gaan zwemmen.  

 

 

 

 

Om af te sluiten hadden we nog een laatste feestje! Iedereen ging netjes gekleed en hier hebben 
met zijn alle gedanst en vooral heel veel lol gehad. Het wat een onvergetelijke ervaring om met 
zoveel verschillende mensen, vanuit verschillende landen, Finland te mogen ontdekken. Ik heb 
vrienden gemaakt voor het leven. Ik zou iedereen aanraden om ook op exchange te gaan. Daarnaast 
wil ik de Lions Club en iedereen die mij heeft geholpen nog heel erg bedanken om deze kans 
mogelijk te maken!!! 

 



 

De terugreis had ik nog met een aantal kampgenoten nog wat tijd in Helsinki! Dus hier zijn we nog 
even snel alle bekende plekken af gegaan. Een erg mooie stad. Helaas was het toen wel echt tijd om 
terug te gaan naar NL maar wat een onvergetelijke tijd was dit! 

 


