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Gedurende mijn tijd in Noorwegen heb ik vele dingen gezien en mogen ervaren, dingen waar ik 

achteraf heel gelukkig over ben dat ik ze heb mogen meemaken. Mijn reis begon vanaf het moment 

dat ik vanaf Frankfurt naar het vliegveld van Oslo vloog. In Oslo kreeg ik kort een deel van mijn 

kampgenoten al te zien, en werden de eerste namen uitgewisseld. Vervolgens zijn wij met de bus van 

het vliegveld naar de ophaallocatie gereden, waar de deelnemers van de uitwisseling werden 

opgehaald door hun gastgezin. Iedereen is twee nachten bij hun gastgezin gebleven. Ik was alleen bij 

mijn gastgezin, maar ik heb tweeënhalve dag ervaart die zeer gezellig waren. Mijn gastgezin bestond 

uit een wat ouder Noors koppel, Werner en Kate, en werd aangevuld door vier energieke Canadese 

husky’s. De eerste dag zijn we met de auto gereden naar een dorpje in de buurt, waar ik iets van de 

lokale omgeving heb gezien en een idee heb gekregen hoe het dagelijkse leven van mijn gastgezin er 

normaal uitzag. De dag daarna zijn wij samen met de honden gaan wandelen en hebben we 

“cloudberries” geplukt. De laatste dag zijn wij samen met de honden een stukje gaan fietsen, en na 

de lunch was het tijd om naar de kamplocatie (camp Strandenga) te gaan. Gelukkig was dit voor mij 

heel dichtbij. Al met al heb ik een zeer gezellige tijd gehad bij mijn gastgezin en veel geleerd over de 

manier waarop geleefd wordt door de mensen in dat gebied.   

De eerste drie dagen op het kamp waren er vooral voor om iedereen elkaar te laten leren kennen. 

Ondanks dat ik een deel van de deelnemers al kort had gesproken, voelde dit echt als de eerste 

kennismaking. Er waren presentaties waarin iedereen zijn land moest presenteren, maar persoonlijk 

vond ik de praktische uitvoering hiervan iets minder, gezien duidelijke richtlijnen voor de presentaties 

ontbraken. De daaropvolgende drie dagen hebben wij ons kamp verlaten voor een driedaagse trip 

door het land, met de bus. We hebben overnacht op 

twee campingplaatsen. De eerste dag van deze trip 

zijn we naar een klimaatpark gegaan en zijn we in een 

uitgegraven ijsgrot geweest, de tweede dag hebben 

we een wandeling in de Noorse bergen gemaakt, en 

na afloop was het mogelijk om in het bergmeer 

Gjende te zwemmen. Uiteraard heb ik gebruik 

gemaakt van deze kans. Voor mij was het een erg 

korte wandeling, maar het was het absoluut waard 

om zodoende Noorse landschappen te zien die wij 

anders gemist zouden hebben. De laatste dag van de 

trip zijn wij naar het Beitostolen Health Sports Centre geweest, een begeleidings- en 

revalidatiecentrum voor mensen met een beperking. Hier hebben wij een rondleiding gekregen. Zelf 

vond ik dit erg interessant, mede ook omdat het een duidelijker beeld gaf over het zorgsysteem in 

Noorwegen. De daaropvolgende dagen hebben wij enkele musea bezocht, zoals het “forest museum”, 

enkele presentaties bijgewoond, een rondleiding in een afvalrecyclingbedrijf in combinatie met een 

kringloopwinkel gekregen, en een Viking dag gehad. Verder hebben we een presentatie van iemand 

van het groene kruis gekregen over het groene kruis en het werk dat ze doen, dit werd vervolgens 

opgevolgd door een reanimatiecursus. Wat een unieke ervaring was. Verder hebben we ook een 

bedrijf bezocht dat op grote schaal bomen deed kweken en daarna deed planten. Wij hebben na dit 

bezoek ook zelf enkele bomen in het bos gepland, en ook gezien hoe grote bomen worden gekapt.  

Na al deze activiteiten hebben wij echt wel een beeld gekregen van hoe de Noorse natuur er uit ziet 

en hoe het land omgaat met zaken als natuurbehoud en afvalscheiding. De planning van al deze 

activiteiten was echter niet altijd ideaal; het is meerdere malen voorgekomen dat wij in verhouding 

veel te lang hebben moeten wachten op plekken waar we alles al gezien hadden, iets wat gewoon erg 



zonde van de tijd was Ik denk dat het zonde was zoveel tijd te laten liggen, zeker als er nagegaan 

wordt dat wij ook erg veel in de bus hebben gezeten, terwijl we ook gewoon buitenactiviteiten 

zouden hebben kunnen doen. De kwaliteit van bepaalde presentaties liet ook van zich afweten, als 

een gevolg van zeer gebrekkig Engels, wat erg jammer was. Onderlinge communicatie in de 

organisatie/leiding van het kamp liep ook niet altijd even soepel, wat enkele onduidelijkheden 

opleverede.  

In de laatste paar dagen hebben wij gewerkt in kleinere 

groepjes gewerkt aan een project dat over “environment” 

moest gaan. Ik heb mijn groepje een sketch in de vorm van 

een video gemaakt. Uiteindelijk hebben alle groepjes hun 

werk gepresenteerd en tot mijn verbazing had mijn groep 

ook nog gewonnen. Helaas ben ik daarna een dag eerder 

naar huis moeten gaan, waardoor ik vervroegt afscheid van 

de groep moest nemen.  

Het sociale aspect van het kamp is eigenlijk hetgeen dat, en 

ik denk dat ik namens de hele groep mag spreken, dit kamp 

écht leuk heeft gemaakt. Na een week samen begon onze groep zich als een echte hechte groep te 

gedragen, en hebben mensen elkaar echt gevonden. We hebben samen gelachen, gehuild, geërgerd, 

muziek gemaakt en gedanst.  Ik ben wat dat betreft heel dankbaar dat ik op dit moment mag 

terugkijken naar een absoluut geslaagd kamp, een ervaring voor mij die ik voor geen goud had willen 

missen. Het kamp zelf en de organisatie hebben enkele verbeterpunten, want er zit gewoon veel 

meer potentie in dit kamp en het is simpelweg zonde om dit er niet uit te halen. Desalniettemin zijn 

er ook een hele hoop dingen waar ik lovend over ben; alle faciliteiten zoals toiletten en badkamers 

waren in goede staat aanwezig, er was genoeg (lekker) eten en de begeleiders van het kamp waren 

oprecht sympathiek en empathisch ingesteld. Alles was wel netjes geregeld en voor onze wandeltrip 

heeft ieder zelfs een hele rugzak met benodigde spullen, zoals een thermofles en Lions-shirts 

gekregen.   

Al met al kijk ik met veel voldoening en een grote glimlach terug op mijn tijd in Noorwegen voor deze 

uitwisseling. Deze reis heeft mij onschatbare ervaringen, nieuwe vriendschappen en talloze prachtige 

momenten gebracht. Ik wil dan ook graag mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die deze reis 

mogelijk heeft gemaakt. Deze reis heeft mij meer gebracht dan dat ik ooit had kunnen voorzien! 

Max Hinskens  


