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Inleiding 
 

Mijn naam is Kaylee van Scheppingen, ben 21 jaar oud en ben 
namens de Lions club Almere op uitwisseling gegaan naar 
Frankrijk. 

Ik heb van 19 juli tot 30 juli bij een gastgezin geslapen, zij wonen 
in Arcachon, dat is een stad aan de baai die gelegen is aan de 
Atlantische oceaan. Daar heb ik samen met het gastgezin, 
bestaande uit Gregoire, Edgar en Leonie een fantastische tijd 
gehad. 

Ik ben van 30 juli tot 9 augustus op reis geweest naar het zuiden 
van Frankrijk bij het YEC Camp Périgord Noir in de buurt van 
Bordeaux. Tijdens dit kamp heb ik ook van alles meegemaakt en 
nieuwe mensen leren kennen die van over de hele wereld ook op 
het kamp waren. Het was een hele bijzondere ervaring en ik zal dit 
voor de rest van mijn leven niet vergeten. 
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Het gastgezin 
 

Dag 1: Reis dag | 19 juli     

Het is vandaag de eerste dag van het kamp. Ik ben erg nerveus: 
ga voor het eerst alleen vliegen. Ik heb afscheid genomen van 
mijn honden en een van mijn zussen die thuisbleef. Samen met 
mijn ouders en andere zus naar Schiphol gereden. Eenmaal in de 
auto hoorden we dat er een gigantische storing was met de 
computers, waardoor tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd 
werden. We besloten om op dat moment maar online in te 
checken, om zo toch nog mee te kunnen met het vliegtuig.  

Eenmaal op Schiphol aangekomen zijn we naar de assistentie zuil 
gegaan (ik heb ADHD, Autisme en tourette. Dit is in mijn geval 
een hidden disability, en dit uit zich bij mij dat ik niet in overvolle 
ruimtes en rijen kan staan zonder een paniek aanval te krijgen). 
Hierdoor hoefde ik niet in rijen te staan om mijn bagage in te 
checken, die overigens zwaarder was dan is toegestaan om mee 
te nemen, heb dus bij moeten betalen. Ook bij douane kon ik in 
een aparte rij staan. Eenmaal door de douane heen, ben ik naar 
de gate gegaan. Hier begon alle ellende. 

Eerst verranderde de gate, daarna werd er aangegeven dat de 
vlucht een uur en 10 minuten vertraagd was... hier was ik niet blij 
mee. Later werd ik door personeel naar het vliegtuig gebracht, 
waar we ook nog 30 minuten hebben staan wachten tot ik aan 
boord mocht. Uit eindelijk heb ik 2 uur vertraging gehad. Rond 
kwart over 6 eindelijk geland, heb ik mijn koffer opgehaald en ben 
ik gaan meeten met isabelle en een aantal anderen kampgenoten. 
Daar kreeg ik te horen dat mijn reis nog niet gestopt is, want 
mocht nog 3 kwartier met de trein naar Arcachon, die ook weer 
een half uur vertraagd was. 
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Na een dag vol reizen, eindelijk mijn gastgezin mogen ontmoeten. 
Was best wel moe van het reizen, maar dat gaf niet (het was toen 
al half 10 in de avond). We zijn gaan eten bij een tapas restaurant 
waar we elkaar wat beter leerde kennen. Hier heb ik een van de 

mooiste zonsondergangen 
ooit gezien. Het zou niet de 
laatste zijn die ik zou zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 | 20 juli 

Vanochtend al vrij vroeg wakker geworden. Na een douche te 
hebben genomen en me klaargemaakt voor de dag, ben ik met 
Edgar en Leonie wezen ontbijten. Na het ontbijt zijn we gaan 
keezborden, en spel wat ik had meegenomen voor hen. Na de 
regels hebben uitgelegd, zijn we zeker tot aan de lunch het spel 
wezen spelen.  

Ook na de lunch zijn we nog even doorgegaan, waarna we toch 
besloten om even het centrum in te gaan. We zijn via het strand 
gegaan, waar we bij een ijssalon daar een ijsje hebben gehaald, 
en zijn in de giftshop geweest. We zijn ook in een winkeltje 
geweest waar ze dunes verkopen, wat vergelijkbaar is met 
slagroomsoezen maar dan lekkerder. We hebben ook het 
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toeristenbureau bezocht om te kijken of er nog leuke 
evenementen zouden zijn in de periode dat ik er zou zijn. 

Iets later zijn we teruggelopen en hebben we een frisse salade 
gegeten met wat aardappel. Het is later wel gaan stormen en er 
was zelfs een orkaan melding op mijn mobiel afgegeven. Na het 
eten zijn Gregoire en ik nog even langs het strand gelopen tot het 
te erg begon te hosen. 

 

Dag 3 | 21 juli 

Vandaag heb ik een beetje uitgeslapen, iets wat ik zelden doe. In 
de ochtend begonnen met een wandeling langs het strand, waar 
ik op de terugweg een broodje 
heb gehaald om te ontbijten. 
In de ochtend niet heel veel 
gedaan. In de middag is het 
hier op de zondag een lokale 
traditie om kip met friet te eten 
als lunch. Daarna kregen we 
een soort cakeje dat gemaakt 
is van eiwit en rum, schijnbaar 
erg populair in dit deel van 
Frankrijk. Ik vond het absoluut 
niet lekker. 

Later op de dag zijn we naar een kermis/ dorpsfeest gegaan, 
maar door het slechte weer van de dag ervoor zijn de activiteiten 
niet doorgegaan en ging de kermis pas laat open. Verder was het 
een rustige dag en hebben we veel lol gemaakt om de 
taalbarrière. 

 

Dag 4 | 22 juli 

Vanmorgen gewandeld weer op het strand. Ben wat later 
begonnen dan anders met lopen, omdat op de terugweg heb ik 
ontbijt voor de kinderen en mij gehaald, Gregoire was al aan het 
werk. In de middag zijn we naar de duinen gegaan, en zijn daar in 
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de oceaan gaan zwemmen. Ik had me lenzen in en mijn bril op, 
deze waren weg aan het einde van de dag (die zwemmen nu 
ergens in de zee gok ik). Daarna zijn we in Biscarrosse naar een 
griek gegaan, waar we genoten van een broodje gyros.  

 

Dag 5 | 23 juli 

Vandaag was een lui dagje, in de ochtend 
niet veel gedaan doordat het best warm al 
was. Wel heb ik in de middag een Hollandse 
appeltaart gemaakt die we later op de avond 
op het strand zijn wezen eten, samen met 
broodjes, vis en een salade. Wie kan er nou 
zeggen dat je een Nederlandse appeltaart 
aan de Franse kust heeft gegeten!  

 

 

 

Dag 6 | 24 juli 

Vandaag zijn we naar een gigantisch waterpark gegaan in de 
buurt van Biscarrosse. Leonie, Edgar en ik zijn van de schans 
afgegaan die ze daar hadden, wat 12 meter hoog was!! En dat 
met hoogtevrees. Na 3 keer ervan af te zijn gegaan stopte ik door 
last te hebben van mijn heup, niet dat ik daarop telkens lande 
hoor 😊 
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Aan het einde van de dag zijn we weer bij de Griek gaan eten 
voor we teruggingen naar Arcachon. 

 

Dag 7 | 25 juli 

Vandaag zijn we met een grote groep naar een soort van open 
lucht museum geweest waar we een blik in de geschiedenis 
worpen met hoe men vroeger werkte. Hierin was wel alles in het 
frans, maar met hulp van Gregoire en de rest is er wel het een en 
ander vertaald. 

Later op de dag zijn we naar een concert gegaan van een rap 
groep Biflo & Oli. 

Ik heb zelf niks met deze groep, want zo goed is mijn Frans nog 
niet op dit punt. 

 

Dag 8 | 26 juli t\m dag 11 | 30 juli 

De afgelopen dagen heb ik mijn reisdagboek niet heel erg 
bijgehouden, het was zo druk en gezellig dat ik geen besef van tijd 
eigenlijk meer had. Dus maak ik 
een opsomming van wat we 
hebben gedaan: 

We zijn wezen karten met een 
grote groep, en man wat was dat 
leuk. Was wel de enige 
Nederlandstalige, maar mij werd 
apart in het Engels de regels 
uitgelegd.  

Ook zijn we heel veel nog in de 
duinen geweest en in Biscarrosse, waar we genieten van de zon.  

De laatste dag zijn we op de boulevard wezen eten als afscheid 
van het gastgezin.  
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Het Jeugdkamp 
 

Dag 12| 31 juli 

Vandaag is de dag dat ik met mijn kampleden in contact ging 
komen. Vroeg opgestaan om mijn koffer in te pakken, heb ook 
namelijk 4 flessen wijn gekocht (waarvan een van de flessen een 
vroeg verjaardagscadeau was van het gastgezin) eenmaal de 
koffer in de auto zijn we nog een keer de stad in gegaan om 
dunes te halen voor de picnic. En we doken nog even de lidl in 
zodat ik zonnebrand kon halen, want die is er erg hard doorheen 
gegaan. 

Eenmaal op de locatie waar we elkaar zouden ontmoeten, werd ik 
met open armen 
ontvangen door mijn 
nieuwe vrienden: 
Anita van Taiwan, 
Aya uit Japan, 
Charlotte van Hong 
Kong, Cara uit 
Oostenrijk, Joel uit 
Duitsland, Eliana en 
Giuseppe uit Italië, 
German van Mexico, 
Vinicius uit Brazilië, Tudor van Roemenië, Julija uit Slovenië en 
Soham uit India.  

Na de lunch namen we afscheid van onze gastgezinnen en 
gingen we op weg naar een stad, waar we begonnen met een 
speurtocht. Dit heeft de hele middag geduurd. 

Na deze speurtocht zijn we naar het kamp gegaan waar we 
kamers toegewezen kregen. Alle meiden sliepen boven, dus 
hebben we de heren maar aangekeken of ze onze koffers naar 
boven konden tillen omdat wij dat niet voor elkaar kregen. 
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Dag 13 | 31 juli 

Best wel slecht geslapen, het is enorm warm en er is geen airco in 
de kamers aanwezig. Dus dan maar koud douchen. Dan 
vervolgens de dag doornemen, alles stond vandaag in thema van 
Geschiedenis. We leerden vuur maken met een vuursteen, 
maakte een ketting zoals ze dat vroeger deden en zijn naar een 
openluchtmuseum geweest. Later op de middag zijn we naar 
terrason gegaan, waar we in het clubhuis van de lions een blind 
dinner hadden. Omdat het zo 
warm was, kregen we exotische 
gerechten, en eerlijk, was er niet 
heel erg weg van. 

 

Dag 14 | 1 augustus 

Vandaag waren we de hele dag 
in Terrason, waar we de 
burgemeester hebben ontmoet 
en met hem op de foto zijn 
gegaan. Later mochten we de 
markt over tot we moesten verzamelen bij het clubhuis. Hier ben ik 
op de markt een pet gaan halen, armbandjes en snacks voor op 
het camp. 

 

Dag 15| 2 augustus 

De avond hebben we bij Claude en zijn gezin wezen barbecueën 
en was er een poolparty. Hier hebben we met z’n allen veel 
gebruik van gemaakt. Na het eten hadden we een karaoke sessie 
tot een uur of 11 in de avond. En eenmaal in de bus gingen we 
gezellig verder. 
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Mijn verjaardag heb ik ook tijdens dit kamp mogen vieren 

Nog onderweg vanaf Claude's, werd er al om middernacht door 
iedereen voor mij gezongen. Zelfs de andere die in een andere 
bus zaten zongen mee. 

Eenmaal op het kamp gelijk naar bed, waarbij ik feestelijk in de 
ochtend wakker werd gezongen door het thuisfront. 

Vandaag was de dag van het internationaal diner, waarbij ik 
appeltaart zou gaan maken. Dus heb alle spullen al in mijn tas 
gedaan, en die nam ik mee het dorp in, waar ik een gebakje had 
gehaald om mijn 21ste verjaardag te vieren met een kop thee. Op 
het clubhuis aangekomen in de middag ben ik begonnen met het 
maken van de appeltaart. Helaas was de oven te hoog gezet, 
waardoor mijn appeltaart niet meer te eten was. Heb last minute 
maar een gerecht gemaakt wat mij aan thuis doet denken: opa's 
geheimpje. Dit is een familierecept waarvan ik de ingrediënten niet 
ga delen, maar mensen probeerde het wel te raden 😊  

Tijdens het dessert, werd het 
ineens donker en kwam 
iedereen van het kamp met 
kaarsjes langslopen en kon ik 
alsnog 21 kaarsen uitblazen 
voor mijn verjaardag. Dit 
moment zal ik niet snel 
vergeten meer.  

Aan het eind van het diner, was het tijd voor mijn 
landenpresentatie, waar ik 
mensen heb verteld wat 
Nederland is, en heb een 
mooi filmpje laten zien over 
waarom wij de meesters van 
waterwerken zijn. Dit was erg 
interessant voor de meeste 
mensen.  
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Verder zijn we ook nog naar 
anderen steden geweest, we 
zijn watersporten gaan doen, 
kookwedstrijd gehouden, 
karaoke elke avond, concert 
bezocht met ABBA-nummers 
en een gala.  

 

 

 

 

Komt erop neer: ik heb zo veel ervaringen meegemaakt en 
momenten beleeft die ik nooit meer ga vergeten. In ons optiek 

was 10 dagen met elkaar veel te kort, want we missen elkaar elke 
dag, appen elke dag nog met elkaar. 

 


