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Jochem de Louw 

Inleiding 

In de afgelopen zomer had ik de fantastische gelegenheid om deel te nemen aan een 

uitwisseling naar Wenen, Oostenrijk, georganiseerd door de Lions Club. Dit avontuur was 

gericht op sport en cultuur en bood me de kans om niet alleen nieuwe ervaringen op te doen, 

maar ook vrienden te maken uit verschillende delen van de wereld. 

Accommodatie en verblijf 

Mijn avontuur begon in Altaussee, waar ik de eerste week verbleef bij een gastgezin. Dit was 

een waardevolle ervaring, omdat het me in staat stelde om de Oostenrijkse cultuur van 

dichtbij te leren kennen. Na deze week verhuisde ik naar een jongerenkamp dichtbij Wenen, 

waar ik twee weken verbleef. Het kamp bood een geweldige omgeving om te leren en te 

ontspannen met andere deelnemers. 

Activiteiten 

Gedurende mijn verblijf heb ik deelgenomen aan diverse activiteiten die zowel sportief als 

cultureel van aard waren: 

• Klimmen: Dit was een spannende ervaring die niet alleen mijn fysieke kracht testte, 

maar ook mijn doorzettingsvermogen. 

• Vliegen in een zweefvliegtuig: Dit was een van de hoogtepunten van mijn reis. Het 

uitzicht vanuit de lucht was adembenemend. 

• Wandelen op de Schneeberg: Deze trektocht bood prachtige panoramische uitzichten 

en de mogelijkheid om de natuur te verkennen. 

• Rijden in een "gang car": Dit was een unieke en leuke ervaring die ik zeker niet snel 

zal vergeten. 

• Bezoeken aan Wenen, Bratislava en Boedapest: Deze steden waren fascinerend en 

vol geschiedenis, en het was geweldig om ze te verkennen. 

• Presentaties over ons eigen land: Dit hielp me om meer inzicht te krijgen in de 

verschillende culturen van mijn mededeelnemers. 

• BBQ's voor de sponsors: Deze evenementen waren niet alleen gezellig, maar ook een 

mooie gelegenheid om onze waardering te tonen voor de ondersteuning die we kregen. 

Taalervaring 

Alle activiteiten werden in het Engels uitgevoerd, wat het toegankelijk maakte voor iedereen. 

Bij mijn gastgezin hebben we, als we dat wilden, Duits gesproken om ons uit te dagen en de 

taal te oefenen. Dit hielp me om beter vertrouwd te raken met de basis van het Duits. 

Vriendschappen 

Een van de mooiste aspecten van deze uitwisseling was het maken van nieuwe vrienden. Ik 

ontmoette veel jongeren, voornamelijk uit de Baltische staten en Scandinavië. Het delen van 

ervaringen en het leren over elkaars culturen was verrijkend en heeft blijvende 



vriendschappen gecreëerd. Zo’n goede vriendschappen dat we komend jaar hebben gepland 

om elkaar weer te zien. 

Uitdagingen 

Een van de grootste uitdagingen was om me aan te passen aan de verschillende culturen. Het 

was soms overweldigend, maar ik heb geleerd om open-minded te zijn en de verschillen te 

omarmen. Deze ervaringen hebben mijn horizon verbreed en mijn begrip van andere culturen 

verdiept. 

Conclusie 

Al met al vond ik mijn uitwisseling naar Wenen enorm gaaf. Het was een onvergetelijke 

ervaring die ik van harte zou aanraden aan elke jongere. De combinatie van sport, cultuur en 

het ontmoeten van nieuwe mensen heeft me niet alleen nieuwe vaardigheden bijgebracht, 

maar ook waardevolle herinneringen gecreëerd. 

 


