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Na weken voorbereiding was het dan eindelijk zover, op 5-7-2024 mocht ik eindelijk naar 
Brazilië vertrekken, Met een volle koffer en goede moed verliet ik Nederland voor mijn 
reis naar Brazilië. Ik had geen idee wat me te wachten stond maar daar kwam snel 
verandering in, bij mijn eerste vlucht naar Rome ging het al fout. Na 1.5 uur vertraging 
vetrokken we dan eindelijk en daardoor had ik maar 20 minuten voor een overstap op het 
vliegveld van Rome naar mijn vlucht naar Rio de Janeiro. Na rennend en bezweet in het 
vliegtuig te komen kon mijn avontuur beginnen. Na 12 uur kwam ik aan in Rio, aangezien 
ik geen Portugees sprak, en de Brazilianen geen Engels, was communiceren een beetje 
lastig. Toch kon ik ook de binnenlandse vlucht nog net redden en ging ik eindelijk naar de 
stad van mijn gastgezin: Curitiba.  

Hier werd ik welkom ontvangen door mijn gastbroer Matheus, samen met een Turkse 
jongen Berk verbleven wij bijna 2 weken bij hem thuis, waar altijd eten en een warm bed 
voor ons klaarstond. Samen met Matheus hebben wij de hele stad en omgeving verkend, 
hij heeft ons de cultuur, de geschiedenis en niet onbelangrijk, het nachtleven van 
Curitiba laten zien. In Curitiba trokken we veel op met andere jongeren die we later in het 
kamp ook zouden treffen. Ze kwamen uit verschillende landen: Slovenië, Finland, 
Turkije, Duitsland en Tsjechië. In deze tijd hebben we een echte vriendschap 
opgebouwd, en zo gaan we begin aankomend jaar waarschijnlijk nog in Finland skiën bij 
een van de jongeren thuis.  

Na een tijdje gaf de Lions club in Curitiba ons nog de mogelijkheid om nieuw avontuur 
aan te gaan, we konden namelijk naar Iguacu Falls, de grootste watervallen van de 
wereld. Ze hadden voor ons verblijf en de tickets van de watervallen geregeld, dit was 
echt super gaaf! (Zie foto) 

De volgende dag gingen we naar een groot vogelpark en ook dit was erg leuk. Na deze 
leuke maar wel vermoeiende dagen vertrokken we (nog steeds met dezelfde hechte 
groep) richting het kamp. Met een 12 uur durende stop bus gingen we richting Chapecó, 
waar het kamp zich bevond.  

Tijdens de dagen in het kamp zijn we vele leuke activiteiten gaan doen, we zijn 
bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd geweest, nog meer watervallen en natuurparken 
bezocht en we hebben vooral gewoon veel dingen gedaan. Het was een erg drukke 
planning maar het was wel erg leuk, tijdens het kamp verbleven we in een hotel, dit was 
een echte luxe. Hier konden we ook in de avonden lekker spelletjes spelen en wat 
drinken.  



Op het einde van de week kwam het moeilijke moment, afscheid nemen van een groot 
deel van de groep, zoals ook van mijn gastbroer, Matheus, die 3 weken lang bij ons is 
geweest en altijd aardig, gastvrij en grappig was.  

Gelukkig was voor mij en een heleboel anderen, de reis nog niet voorbij. Vanuit Chapecó 
vlogen we met een groepje van 14 man, samen met een Braziliaanse kampleider naar 
Rio de Janeiro. Hier hebben we in 3 dagen het strand, Copacabana, bezocht, het grote 
Jezus beeld gezien (weinig gezien door de mist), en we zijn ook op de suikerberg 
geweest. Dit slot van de trip was echt fantastisch en ik ben blij dat ik ook nog een van de 
grootste steden van de wereld heb gezien. In Rio hebben we ook een Favela 
(sloppenwijk) o.l.v. een gids gezien, dit was heel indrukwekkend. Vooral de verdeling 
tussen arm en rijk was erg goed te zien en we spraken ook met een aantal locals die 
vooral de polarisatie in Rio de Janeiro uitlegden. Ook in Rio waren we als hechte 
vriendengroep grotendeels nog bij elkaar, terwijl we elkaar pas 4 weken kenden voelde 
het als een vertrouwde groep en het (voorlopige) afscheid was dus erg lastig. De 4 weken 
Brazilië waren werkelijk waar voorbij gevlogen en ik was nog graag wat langer gebleven. 
Toch vond ik het ook niet erg om weer lekker naar huis te gaan en om mijn familie te zien. 

 

Al met al was het een geweldige reis die ik nooit had kunnen doen zonder de Lions en het 
mooie Lions uitwisseling programma. Ik zal deze reis voor altijd koesteren en herinneren! 
Bedankt hiervoor!!! 

 

 

                                                                                                 (Foto’s Iguacu Falls en vogelpark) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto’s Rio de Janeiro: 

 


