
Verslag Indonesië 

Wat een ervaring, 3 weken naar Indonesië om daar bij locals 

thuis te wonen en op jeugdkamp te gaan. Zoveel lieve mensen 

ontmoet en leuke ervaringen opgedaan. Maar ik zal voor 

iedereen waarschuwen dat als je naar 

Indonesië wilt gaan je er voorbereid op moet 

zijn dat je honderden foto’s van jou worden 

gemaakt op een dag. 

In de eerste paar dagen zat ik bij Setjadi in 

huis, samen met Beatrice een Italiaan. We 

zaten in Bandung. Setjadi vond zijn 

gezondheid super belangrijk en was daarom 

extra hiermee bezig. Hierom gingen we 

iedere ochtend een of twee uur wandelen 

door de natuur in Indonesië hier zagen we veel 

aapjes en ook veel andere mensen die graag 

foto’s met ons wouden nemen. De familie van 

Setjadi woonde in Singapore dus die hebben wij 

in die week niet gezien. Als Setjadi iets van 

activiteiten had gingen wij naar een andere lion genaamd Hary. 

Wij moesten hem ‘uncle hary noemen’. Met 

hem gingen we juist wat meer de stad 

ontdekken en naar bekende plekken om wat 

lekkers te eten en te drinken. Op de laatste 

dag kwamen we samen met andere lions 

uitwisseling studenten die ook in Bandung 

zaten waarmee we de dag daarna gingen 

vertrekken naar het 

kamp. 

 

  



Het kamp duurde 10 dagen en deze waren zeker intensieve 

dagen maar echt super leuk. Na 

ongeveer 8 uur reizen vanaf Bandung 

waren we er dan ook eindelijk 

aangekomen. Het kamp het hele 

gevarieerde activiteiten zo zijn wij met 

oude jeeps naar een actieve vulkaan 

gegaan. Tijdens heb kamp hebben we 

meerdere dagen een kabaya aangedaan wat de traditionele 

kleding van Indonesië is. Wij hadden ook geluk 

want we konden de nationale dag van de kabaya 

mee krijgen. Tijdens deze dag werd ik samen met 

nog een vriendin van mij geïnterviewd en kwamen 

we op nationale televisie zonder dat we dat van te 

voren wiste. Ook hebben we nog traditionele 

maskers en batik gemaakt. Het masker was ik wel 

heel goed in maar de batik echt 

totaal niet. Voorderest hadden we nog een 

traditionele Indonesische dans geoefend 

samen met wat jongere meiden. Deze meiden 

waren natuurlijk super enthousiast en wouden 

allemaal foto’s met ons 

maken en tiktok dansjes. We hebben ook 

nog het strand schoongemaakt en hierna 

kregen we te eten zoals op het plaatje 

hiernaast is te zien. Maar na een lange 

week en nog heel veel meer activiteiten 

dan alleen deze kwam er dan toch een 

einde aan deze super gezellige week. 

 

  



Bij de laatste host Parent. Ik zat bij lion Martine samen met een 

goede vriendin van mij Marlene waarmee ik veel optrok in 

tijdens het kamp. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


