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- Mijn verblijf in het gastgezin 

In mijn gastgezin had ik een super leuke gastzus Giada. Zij was ook voor een groot deel 
mijn aanspreekpunt, aangezien haar ouders geen Engels spraken. Haar kleine broertje 
kon wel een beetje Engels, maar nog niet zo goed. Dit gaf mij een uitdaging, aangezien ik 
niet had verwacht dat vele Italianen geen Engels spraken. Echter nam mijn gastgezin me 
naar de mooiste plekken in Italië. Giada nam vaak vrienden van haar mee die ook een 
beetje Engels probeerde te spreken met mij. Tijdens mijn verblijf daar was er een lokaal 
voetbaltoernooi gaande. Hier deden ook de vrienden van Giada aan mee. Haar vrienden 
zaten in twee verschillende teams en alle teams waren naar een land genoemd. Het 
team met haar vrienden erin was toevallig Nederland genoemd. Elke avond ging het hele 
lokale dorpje naar die voetbalwedstrijden kijken en de teams aanmoedigen. Dit deden 
wij ook en is me dan ook als een van de beste dingen bij gebleven. Na afloop van de 
wedstrijd gingen we vaak nog met Giada haar vrienden op een plein uren lang gezellig 
kletsen. Dus ondanks dat ik me soms wel wat eenzaam voelde aan het begin, omdat 
iedereen daar eigenlijk geen Engels sprak gaf het Italiaanse volk me toch een warm 
welkom. Ze probeerde Engels te spreken (wat erg grappig klonk bij sommige) en gaven 
me een warm welkom in hun gemeenschap.   

 
 
 
 

- Mijn verblijf in het kamp 

In het kamp maakte ik gelijk een groepje super leuke vriendinnen. Samen met hun 
maakte ik super leuke avonturen mee. Elke dag was er door de kampleiding een lekker 
vol dagprogramma uitgestippeld. Soms wel iets te veel van het goede. Na zo’n volle dag 
waren we uitgeput, maar wel met een voldaan gevoel. Door dit volle programma heb ik 
zoveel mooie dingen gezien. Van de mooiste grotten tot aan de mooiste steden en 
stranden. Na het dagprogramma konden we in de avond vaak rusten, maar voor de 
mensen die het leuk vonden mochten we nog naar buiten samen met de jongere 
kampleiders. Tijdens die avonden gingen we naar een kermis, een terrasje, het strand en 
gewoon lekker door de stad wandelen. Met mijn vriendinnen van het kamp heb ik nog 
steeds heel goed contact en zijn we nu aan het plannen om komende zomer elkaar weer 
te zien maar dan in Parijs.  

    


