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Inleiding

Turkije ligt op de grens van Europa en Azié en heeft een rijke
geschiedenis als kruispunt van beschavingen. Het land biedt
diverse landschappen, van de stranden van de Egeische Zee tot de
bergen van Anatolie. Het land verbindt de oosterse en westerse
culturen en combineert daarmee traditie en moderniteit. Dit is een
van de redenen waarom ik heb gekozen voor een uitwisseling naar
Turkije. In dit grote land met veel verschillende gewoontes heb ik de
stad Antalya en Izmir zoveel mogelijk leren kennen

Mijn beeld over dit land was heel wat anders dan in werkelijkheid. 1k
zag Turkije voor als een streng Islamitisch land met veel regels en
mensen die niet snel open zouden staan voor andere culturen. In dit
verslag vertel ik kort wat ik heb geleerd van de reis.



Indruk van de gastgezinnen

Mijn uitwisseling bestond eerst uit een gastgezin periode die 11
dagen duurde. In deze dagen heb ik 3 verschillende lieve gezinnen
ontmoet.

Gezin een

Mijn eerste gastgezin bestond uit een moeder en een dochter. Hier
heb ik 5 dagen doorgebracht. Ook kreeg ik hier mijn eigen plekje en
lieten ze me zoveel mogelijk zelf ontdekken. Hoewel dit erg leuk
was, is het toch wel lastig om in een onbekend land waar je de taal
niet beheerst zelf op stap te gaan. In deze dagen heb ik veel

geleerd over het toerisme in Antalya en om zelf dingen uit te zoeken
en om over je eigen grens te gaan.

Gezin twee

Mijn tweede gastgezin bestond uit een koppel en 2 jonge kinderen
(jongens). Hier heb ik 3 hele leuke dagen met het gezin beleefd. Ze
gaven me het gevoel dat ik een van hen was en probeerde in de
korte tijd zoveel mogelijk over Turkije en de stad Antalya te leren.
Ook zijn we naar het vakantiehuisje van dit gezin geweest waar we
geen bereik hadden, dus we hebben 2 hele dagen met elkaar
gepraat, gespeeld en gegeten zonder enige vorm van tv of internet.
Dit was een bijzondere ervaring voor mij omdat ik niet nadacht over
het leven achter de schermen en ik kon het ook heel goed vinden
met dit gezin.

Gezin 3

De laatste 3 dagen van mijn gastgezin periode zat ik bij een gezin
met 1 dochter van mijn leeftijd. Ik kan vrijwel zeker zeggen dat het
ontmoeten van haar de hoogtepunt van mijn reis was. Ook met dit
vrolijke gezin heb ik 3 hele gezellige, drukke warme dagen gehad.
Ik heb heel erg veel gezien van de stad en veel geleerd over het
schoolsysteem in Turkije aangezien de moeder een docent was. Bij
dit gezin was het soort van liefde op het eerste gezicht. Ik kon het
meteen heel goed vinden met de ouders en de dochter. Het voelde
echt alsof je op bezoek was bij je eigen familie.
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In het gastgezin periode waren er zeker dagen dat ik me enorm
alleen voelde en ontzettend veel heimwee had. Het wennen aan het
weer, steeds andere omgevingen en gezinnen was wel lastig voor
mij maar het ging wel steeds beter. Ook omdat je de taal niet
spreekt is het lastig om soms mee te praten met een gesprek.
Uiteindelijk heb ik deze periode vooral geleerd over mezelf en heb ik
zeker dingen gedaan die ik normaal niet zou doen.

Cultuur

Ik heb geleerd en gezien dat Turkse mensen enorm gastvriendelijk
en open zijn. Ze verwelkomen je op elk moment van de dag zonder
dat je laat weten dat je langskomt. Er staat altijd eten en thee voor
je klaar. lets wat ik zelf heb opgepikt is het vaak drinken van thee op
een dag en kletsen.

Maaltijden worden meestal 3 keer warm gegeten en bestaan vooral
uit veel groenten en kalfsvlees. Bij groente kan je denken aan
gegrilde paprika, ui, en tomaat. Ook staat er standaard overal
fetakaas, honing, noten, dadels en olijven erbij.

Ik heb gezien en gehoord dat de meeste mensen in Turkije niet
streng het islamitische geloof volgen. Bijna niemand draagt een
hoofddoek en ze gaan alleen naar moskee op feestdagen. De
meeste moslims in Turkije zijn van de oudere generaties of
afkomstig uit Syrié.

Los van de mensen heb ik ook veel geleerd en gezien over het
landschap van dit land. De steden die ik heb gezien (Antalya en
|zmir) bestonden vooral uit veel zee en heuvels. Tijdens de vlucht
heb ik vanuit de lucht heel veel hoge bergen en droge gebieden
gezien. Dit land heeft van alles een beetje en is in de zomer
ontzettend warm (45 graden). In de winter kan het in de bergen
zelfs sneeuwen.



Kamp

Na 11 volle dagen bij verschillende gezinnen was het eindelijk tijd
om andere mensen te ontmoeten uit allemaal verschillende landen.
Dit vond ik zelf heel erg leuk. Sommige uitwissel studenten hadden
al met zijn tweeén of drieén bij elkaar in een gezin gezeten. Er
waren dus al wel wat groepjes gevormd en hierdoor was het in het
begin wel lastig om je aan te sluiten bij mensen. Hoe verder we de
kamp in gingen hoe meer we met zijn alle een grote groep werden.
Zelf kreeg ik een beetje een schoolkamp sfeer erin met de ruzies,
vriendschappen en de soorten mensen. We waren al heel snel
gewend aan elkaar en hebben elke dag en nacht gebruikt om elkaar
goed te leren kennen en een leuke tijd ervan te maken.

Activiteiten

Er waren hele leuke activiteiten geregeld door de kampleiders. Het
waren vooral ook veel activiteiten waar je samen moest werken in
een grote groep. De meeste activiteiten lieten ook iets zien over het
land en soms waren het avontuurlijke dingen die we spontaan
deden. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn raften, watersport,
rondleiding over de Old Town (Kaleici) in Antalya, hikken naar
grotten en vooral lekker veel met elkaar zwemmen en zonnen. Mijn
favoriete uitje was het bootfeest, hier hebben we de hele dag op de
boot volk gedanst met Turkse kampleiders van onze leeftijd op
uiteraard Turkse muziek. Ook stopte de boot op mooie plekken om
te zwemmen en bij te komen van al dat dansen.
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Mijn terugblik

Mijn gastgezin ervaring begon niet heel goed maar uiteindelijk heb
ik er de mooiste dagen van kunnen maken. Ik heb heel veel geleerd
over de gezinnen en hun dagelijkse routines.

De uitwisselings-kamp was tot nu toe een van de mooiste
ervaringen van mijn leven. Je zit 9 dagen met allerlei soorten
mensen in dezelfde omgeving en het was zo mooi om mee te
maken dat je elkaar in een hele korte tijd enorm goed leert kennen
en je eigen rol vindt in de grote groep. Er was soms zeker wel eens
spanning tussen mensen maar dat ging vanzelf over omdat we
niemand anders hadden dan elkaar om de tijd door te komen. We
hebben met z'n alle er een onvergetelijke tijd van gemaakt.

Dankwoord

Hierbij dank ik de LIONS youth exchange organisatie (Vanessa van
Westing-Kuipers, Hermien Nieuwenhuijsen en Alfred Geitenbeek )
die deze uitwisseling mogelijk hebben gemaakt voor mij.

Ik ben heel erg blij dat ik op deze uitwisseling ben geweest, ik heb
veel geleerd over Turkije, de cultuur en zeker ook meegemaakt hoe
warm het wel niet kan worden. Ook ben ik enorm dankbaar voor de
mensen die ik onderweg heb ontmoet, ik kan zeggen dat ik deze
(nieuwe) vrienden zeker vaker ga zien. Als het kon zou ik de hele
uitwisseling opnieuw willen meemaken!



