Australié reis 2015

Wanneer ik werd ingelicht over het feit dat de Lions Club elk jaar jeugduitwisselingen regelde, was ik
meteen dolenthousiast. Omdat reizen altijd een grote hobby van mij is geweest en ik desondanks
nog nooit buiten Europa was geweest, leek mij dit de ultieme kans. Mij schoot dan ook gelijk
Australié te binnen. “The Land Down under”, het surfparadijs, de kangoeroe habitat, het relaxte
volk, in één woord: perfect. Toen ik hoorde dat ik was toegelaten om inderdaad naar Australié te
mogen reizen was ik dan ook dolgelukkig. Camp Krokodile was het geworden. Een kamp aan de
Sunshine Coast, net ten noorden van Brisbane, de hoofdstad van Queensland.

Mijn eerste 3 weken zouden verdeeld worden over 2
gastgezinnen. Eén gelegen in Tamworth, een plattelandsstadje
in New South Wales. Mijn tweede gastgezin zou zich meer aan
de kust bevinden, in een dorpje genaamd Old Bar, zo’n 300km
ten noorden van Sydney. Mijn vlucht was vanuit Disseldorf
naar Brisbane via Abu Dhabi. Vanuit Brisbane zou ik de
volgende dag via Sydney naar Tamworth vliegen. Mijn vluchten
verliepen gelukkig vlekkeloos. Zelfs van vertraging was geen
sprake. En wanneer ik dan boven Sydney vloog, en uit het raam
keek... Toen besefte ik pas echt waar ik was en waar ik aan
begonnen was. Dat waren beelden die ik nog nooit eerder in
mijn leven gezien had en het was prachtig. Zo heb ik zelfs nog
van het opera house mogen genieten zonder echt Sydney te
bezoeken ©.

Eenmaal aangekomen in Tamworth ontmoette ik mijn
gastouders. Nick Bennett en Gayle Bowman. Nick is een gepensioneerde boer uit Tamworth en is
maar liefst 85 jaar oud! Gayle is een goede vriendin van Nick, ze is 61 jaar oud. Ze hebben elkaar
ontmoet via de Lions organisatie. De eerste 10 dagen zal ik, samen met Gayle, bij Nick in Tamworth
spenderen om vervolgens met Gayle door te reizen naar haar huis in Old bar.

Mijn dagen bij Nick waren erg gezellig, hoewel ik het contact met leeftijdsgenoten wel miste.
Desalniettemin heb ik een heerlijke tijd gehad in Tamworth. Nick is een van de liefste mannen die ik
ooit heb ontmoet, met een geweldig gevoel voor humor en ik ben ook erg dankbaar dat ik hem heb
mogen leren kennen. Er is echt een band ontstaan die er voor de rest van ons leven zal blijven. Dit
geldt natuurlijk ook voor Gayle, die vanaf dag één de moederrol op zich had genomen en altijd
bezorgd was als ik weer alleen in t-shirt rondliep terwijl het buiten in hun beleving erg koud was.

De dag dat ik aankwam zijn we gelijk met z'n drieén naar het uitkijkpunt gereden. De volgende dag
hebben we een van Nick’s zonen bezocht, die een deel van Nick zijn boerderij had overgenomen
twee jaar geleden. De boerderijen in Australié zijn heel wat anders dan de boerderijen hier in
Nederland kan ik je vertellen. Ten eerste het reliéf natuurlijk. Alles bestaat uit heuvels en bergen.
Verder is het erg droog, dus er zijn grote velden met zand, stenen en wat gewassen die worden
gebruikt als voer voor het vee. Van intensieve landbouw is totaal geen sprake. Een van de grootste
verschillen is wel de grootte; De grootste boerderij in Australié is qua oppervlakte namelijk
vergelijkbaar met 2/3 van heel Nederland! Verder hebben we in Tamworth en Gunnedah, wat een



nabijgelegen stadje was, twee wildlife parks bezocht. Hier loop je tussen de kangoeroes, emoes en
wombats en kun je ook nog zelf koala’s aaien. Dit is echt een once-in-a-lifetime experience. Nick had
zelf ook nog nooit koala’s geaaid, dus ook voor hem was het een hele nieuwe ervaring. Ook zijn we
naar een vee veiling geweest. Dit is een setting die voor Nederlands heel onbekend is. Je komt aan
bij een enorme stal waar in hokjes van 3 bij 3 meter, vee staat te wachten om verkocht te worden
aan boeren en/of slagers. Een groep mannen in cowboyhoeden en cowboylaarzen staan aandachtig
te luisteren naar de veiler die bovenop de steigers staat te schreeuwen: “Do i hear 507, 50 going
once, 50 going twice, sold to sir ...” op zo’n tempo dat er voor iemand als ik, die Engels niet als

moedertaal heeft, er geen touw aan vast te knopen is. 5 -
i::.—‘* w

Een laatste ervaring uit Tamworth, of Nundle om precies te
zijn (ook dit is weer een klein plaatsje in de buurt van
Tamworth), die ik nooit meer zal vergeten is dat ik een schaap
heb mogen scheren! Schapen worden door de

schaapscheerders in een ongelooflijk tempo geschoren, op
zo’n manier dat de wol van een schaap één groot geheel blijft.
Ik ging klaarstaan, zette het schaap in de houdgreep, hing
voorover en scheerde zo de buik van het schaap kaal. Het was
een erg grappige ervaring die ik nooit meer zal vergeten.

De dag was aangebroken dat ik naar Old Bar ging reizen met
Gayle. Een reisje van 4 uur zei ze luchtig. “4 Uur!? Dat is heel
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Nederland door!” Antwoordde ik. Nou is 4 uur niet extreem
lang, maar ik had daarbij ook nog de gedachte in mijn hoofd
dat we die afstand drie keer gingen afleggen. We zouden
namelijk naar Old Bar rijden en daar de Lions meeting
bijwonen, om vervolgens de dag daarna weer op en neer naar

Tamworth te rijden om daar de Lions meeting bij te wonen!

Op weg naar Old Bar reden we hoog door de bergen en kwamen we sneeuw tegen. Voor mij, niks
bijzonders maar voor Gayle ging er een wereld open! Ze werd werkelijk waanzinnig. “LOOK AT ALL
THE SNOW ALEX!! ITS LIKE A FAIRYTALE!!”. Eenmaal rondkijkend was er een lang plat landschap te
zien met een laagje sneeuw zo laag dat de grassprieten er vaak nog tussendoor te zien waren. Het is
leuk om zo deze verschillen mee te maken. Genoeg mensen in Australié hebben in hun hele leven
namelijk nog nooit sneeuw gezien.

Ik was blij eenmaal aan te - ' . "

komen in Old Bar, want op y

het plattelandsleven was ik
ondertussen wel aardig
uitgekeken. Het is dan ook
een verrijking om in Old Bar
aan te komen en meteen

voor dit uitzicht te komen
staan:




Dit is wat ik me bij Australié had voorgesteld vanaf het begin natuurlijk! De mooie witte stranden en
het felle zonnetje. Ik kon niet wachten om op een surfplank te staan. Gelukkig had Gayle een goede
vriend die elke dag surfte en mij wel een les wilde geven. Ik had namelijk nog nooit eerder op een

surfplank gestaan. Dit was echt geweldig! Het water was nogal koud, want het was toch winter
T

daar... maar de ervaring was er een om
nooit meer te vergeten. Het was vooral
een goede zet van mijn surfinstructeur
om pas na het surfen te vertellen dat
aan dat zelfde strand 2 weken eerder
een man was aangevallen door een
haai!

Een tweede hele mooie ervaring was
het walvis en dolfijnen kijken. Gayle
had met een andere gastouder
afgesproken om samen op de boot te = i e - : i .
gaan. Hier ontmoette ik Monika uit Polen. Zij ging naar hetzelfde kamp als ik dus het was leuk om

elkaar van te voren al te leren kennen. Later op die dag kwamen ook nog samen met een ander
gastgezin waar twee meisjes bleven. Zij gingen echter niet naar hetzelfde kamp, maar we hebben die
dag spontaan besloten te gaan bodyboarden. Ik had geen zwembroek bij me, dus ben naar de eerste
de beste 2° hands winkel gelopen en een XXL zwembroek gekocht voor $2. Het was erg mooi, ook al
konden we allemaal voor geen meter bodyboarden. Nog steeds heb ik contact met al deze mensen
en dat is wat deze reis echt compleet heeft gemaakt. Ik heb vriendschappen voor het leven gesloten
met mensen over de hele wereld, en dat is werkelijk iets onbetaalbaars.

De dag van vertrek naar het kamp was aangebroken en ik heb afscheid genomen van Gayle op het
treinstation. Met de trein zou ik naar Toormina, een klein plaatsje ten noorden van Old Bar, reizen
en daar Emily ontmoeten. Emily had ik al ontmoet in Brisbane en zij had ook 2 uitwisselingstudentes
bij haar over de vloer. Daphne, die ik al heel goed kende omdat ze uit hetzelfde dorp komt als ik, en
Yuval uit Israel. Met z'n vieren reisden we af naar de Sunshine Coast. Een tussenstop maakte we bij
Byron Bay. Een plaatsje waar zich het meeste oostelijke puntje van Australié zich bevindt. Elk jaar
wordt er een festival gehouden genaamd “splendour in the grass”, wat echt een typisch
hippiefestival is. Allerlei alternatieve mensen komen er op af, er wordt trans/Pink Floyd —achtige
muziek gedraaid en drugs zijn de normaalste zaak van de wereld. Het leek mij leuk om dit mee te
maken, aangezien het begon op de dag dat wij daar zouden overnachten. Echter, vanwege het
festival was het zo druk dat we besloten door te rijden naar de Gold Coast. We zaten in een prachtig
hotel en keken uit over een groot deel van de Gold Coast. ’s Avonds ben ik het casino in mogen gaan
en heb van mijn winst het eten voor ons vieren die avond kunnen betalen!

De volgende dag kwamen we aan het begin van de middag in Camp Krokodile! Ik was
dolenthousiast. We hadden met z’'n allen al een facebook- en WhatsApp groep aangemaakt dus
iedereen had al een aardig beeld van elkaar. We kwamen als een van de eersten aan en meteen
gingen we het rugbyveld op. We besloten met z'n allen te gaan voetballen. ledereen die aankwam
deed mee, wat gelijk een duidelijk beeld geeft van de sfeer. Niemand worden ergens buitengesloten,
iedereen wil ook graag meedoen en elkaar leren kennen wat echt zorgt voor een hechte band tussen



de groep. Uiteindelijk waren we er alle 32. 22 Vrouwen en 10 mannen. Ja, de mannen konden hun
ogen uitkijken.

Het kamp was zeker weten het leukste deel van de reis. Het programma op het kamp was helemaal

volgepland met leuke activiteiten. Voornamelijk in het water. Zo zijn we gaan surfen, body boarden,

stand-up paddleboarding (waarbij je in een meer op een surfplank staat en je voortbeweegt met één

peddel), kanoén, dragon boat varen etc. Ook TT——
zijn we naar de Australia Zoo gegaan en
hebben we Sealife bezocht. De laatste dag
hebben we zelfs Brisbane bezocht, wat echt
een prachtige wereldstad is. ’s Avonds werd
de gitaar erbij gepakt en werd er door
iedereen gezongen en gelachen, de hele
avond door om de volgende ochtend weer
om 7 uur het bed ui getrommeld te worden.
Ook de landenpresentaties die sommige

avonden gegeven werden waren erg
interessant. Met name natuurlijk de presentaties van de landen waar je vooraf nog niks van af wist,
zoals Litouwen en Taiwan. Het enige nadeel was het eten. ledereen was het erover eens dat het
eten zeer slecht was. Zonder het toevoegen van twee pakjes zout en twee pakjes peper had het
totaal geen smaak. Maar dit mocht de pret niet bederven. ledereen had het fantastisch na zijn zin en
de dag van vertrek was dan ook erg lastig. Tranen vloeiden en emotionele afscheidsspeeches viogen
je om de oren. Die van mijn kampgenoot Isabelle uit Brazilié is er eentje voor in de boeken:

'There's a fine line that divides your comfort zone from the incredible
things. When you cross this line, that's where life begins.

It is such a simple thing that everybody has already heard about at some
point. But only the brave ones take a step forward.

In Australia | met 32 of those people who had the courage.

I came here as the youngest person on the camp. | was afraid of being left
out of some conversations or group of people. What a silly thing to think.

Little did I know | was just getting to meet the most incredible people in
the world.

We had fun. We came, we saw, we loved.
I just hope everybody is able to absorb what we just lived here.
Oh and what a wonderful thing we just lived here...

We came all alone, just with curiosities in our back... And maybe 3 others
suitcases.

We met with a whole group of strangers. And in the first day we were
already telling them our secrets.

We created bonds with people that lives maybe ten thousands kilometers
away.

We got into friendships that took 5 minutes to build, 1 week to enjoy, and
a lifetime to remember.

We shared the time of our lives.



I want you all to be proud of yourselves. Seriously, look around. You are in
freaking Australia. You did this. You got out of you little bubble and faced
being out of your routine.

You used what is probably your second language to speak yourself through
the month.

The bad thing is that while this experience is full of meetings, it is also full
of goodbyes.

And all | can say is I'm not ready for this one... I'm not ready to say
goodbye to you, guys. But I think | will never be.

But maybe this is just another adventure geting started.

We crossed the line.
And that's where it all begins.

1 will see you soon.
- Isabelle

Dit gedicht laat duidelijk de beleving zien die iedereen had. Binnen zo’'n korte tijd wordt er zo’n
hechte vriendschap gecreéerd. Dit zal me voor de rest van mijn leven bijblijven! Ik kan iedereen

aanraden deze zelfde reis te maken want het is werkelijk een ervaring om nooit meer te vergeten!

~ Alex



