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Hallo, mijn naam is Niek :n in dit verslag laat ik jullie lezen hoe mijn trip naar Australié was.
Ik kan alvast vertellen dat het echt geweldig was en dat ik de tijd van mijn leven heb gehad. Zoals je
misschien wel ziet ben ik vrij lang van stof :P. Daarom heb ik ook een filmpje gemaakt dat op
Youtube staat. Hierin heb ik mijn ervaringen wat meer samengebundeld. Ik hoop dat degene die dit
leest een hele fijne uitwisseling krijgt en vooral heel veel plezier maakt!

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yxb9CTiQ2fw

Verslag

Dag 1, 4 juli — Aankomst bij de familie Runge.

Na een lange vlucht van ruim 29 uur staan we dan eindelijk op de domestic airport Brisbane. Als
laatste neem ik afscheid van Wendela, de laatst overgeblevene van mijn vijf reisgenootjes. Eindelijk
begint het avontuur. Mijn familie is nog niet gearriveerd en ik trek mijn prachtige oranje polo aan om
mezelf herkenbaar te maken. Dan komt er een heel klein vrouwtje naar me toe lopen en ik herken
haar van de foto. Dit was dus mijn hostmum Noela Runge. In de auto ontmoette ik Peter, mijn
hostpa. Ik versta werkelijk geen woord van wat hij tegen me zegt want zijn accent is heel erg moeilijk
te verstaan. Ik zeg maar Yeah, sure en okay that’s fine. We hebben wat gegeten bij de Coffee Club.
Omdat ik geen woord verstond van wat ze tegen me zeiden, en ik vooral Okay en Yeah, sure zei had
ik inneens een bord met salade voor mijn neus, niet te eten. Na wat geworstel met m’n mes en vork
weet ik het hele prakkie naar binnen te werken. Hierna een rondje gereden door de omgeving. Het is
hier zo mooi! Alles is zo groen en stad en natuur zijn zo mooi samen. Het huis is echt super mooi en
we hebben een grote tuin. Gelukkig mag ik een paar uur slapen maar ook weer niet teveel want
anders blijf je in je jetlag.’s Avonds halen we een Turkse jongen op van het vliegveld die de komende
weken, net als ik, bij de familie Runge zal logeren. Aardige knul, niet veel mee gepraat omdat zijn
Engels niet zo best is. Dan snel naar bed want de reis was erg vermoeiend.

Dag 2, 5 juli — Living the jetlag life.

Goedemorgen allemaal, ik sta hier op met de vogels. Jammer dat dat dan om 6 uur ‘s morgens moet
zijn. Hierna kon ik niet meer slapen. Bij het ontbijt krijg ik het volgende: 3 worsten, 2 gebakken
eieren, bacon met barbecue saus en toast. Dit was wel even wat anders dan mijn bakje chocolade
pops in Nederland.

In de middag doen we niet zoveel. We zijn een rondje gaan rijden samen met de Turkse jongen,
Gunes, om de omgeving wat beter te leren kennen. Daarnaast was het super dat we een pooltafel
en een barretje ontdekten in het huis. We hebben ook een zwembad maar die is al 15 jaar niet
schoongemaakt. Verder probeer ik wat te slapen want ik voel me nog steeds erg moe. ’s Avonds
maar op tijd naar bed gegaan, wat toch geen zin had, om wat rust te pakken.



Dag 3, 6 juli —Familie en rond cruisen.

Omdat we allemaal nog moe zijn mogen we tot 9 uur in ons bed blijven, jammer dat ik weer
gezelschap van de vogels had. Na de slag van het ontbijt overleefd te hebben, reden we naar het
huis van dochter Danielle (ergens in de 30). Super spontane vrouw! Ze woont in haar uppie in
gigantisch huis in een dure villa wijk. Ook ontmoetten we neef Ben (ook ergens in de 30). Met een
Jeep cruisen we naar Redcliffe, een voorstad van Brisbane aan de kust. Met kei harde muziek en een
open dak racet, en dan ook echt racet, ze met de Jeep door de stad heen. Het is ongelovelijk dat we
niets geraakt hebben. Bij coffee club bestellen we een typische Australische koffie met de naam, Flat
White, wat een beetje lijkt op onze koffie verkeerd. We maken een prachtige wandeling over het
strand en het verbaasd me dat ze net als in de film hier ook echt overal openbare barbeque plaatsen
hebben!

Dag 4, 7 juli — Weer nieuwe mensen en een
prachtig uitzicht.

Weer om 9 uur mogen opstaan! Deze nacht
volledig geslapen in tegenstelling tot de andere
nachten. De jetlag is afgenomen en mijn
oordoppen hielpen tegen de vogels. Allereerst
zijn we naar een trampoline park geweest wat
echt super leuk was! Het is zeg maar een sporthal
met allerlei trampolines en ander spring
materiaal aan elkaar vast. Gunes hield niet zo van
springen wat er best grappig uitzag. Hier
ontmoetten we Karen, Andrew en Kylian. Andrew is de zoon van Karen en Kylian is een
uitwisselingsstudent die bij hen verblijft. Ze lijken me allemaal erg aardig al heeft de Belgische
jongen nog niet zoveel gezegd.

Samen met Gunes en hostpa Peter vertrekken we naar een uitkijkpunt over Brisbane. Het uitzicht is
echt niet normaal, zo ongelofelijk mooi! Je ziet de hele stad en hoe de rivier zich een weg hier
doorheen waant. Snel weer naar huis want het wordt al donker. Dat is al heel snel want om half zes
is het pikdonker. De dagen zijn hier overdag warm en ‘s nachts meeeegaaa koud. Ik slaap onder drie
dekens en nog is het koud.

Dag 5, 8 juli — Op bezoek bij vrienden.
Vandaag zijn we op bezoek geweest in
Caloundra, als ik het goed heb want alles lijkt
hier op elkaar. Het is aan de Sunshine Coast
ten noorden van Brisbane. Een uurtje rijden
met de auto maar dat is hier helemaal niet erg.
Er is zoveel te zien! Het is hier over het
algemeen vrij plat met zo hier en daar een
berg maar alles is gewoon zo mooi en zo
groen.

Peter en Noela vertellen ons van alles over de
omgeving en het is best interessant. Eenmaal aangekomen bij de vrienden kan ik mijn ogen bijna



niet geloven. Als je uit de lift komt op de 10° verdieping en je loopt hun apartement in heb je een
uitzicht ?1?1?1?1 Echt niet te geloven. Zo mooi. Zo adembenemend. Ze kijken uit op een soort baai
met witte stranden. Ze bieden ons aan om daar te gaan kayacken en dat grijpen Gunes en Ik
natuurlijk met beide handen aan. Met onze kayack peddelen we van het strand naar een eiland in de
baai. Ik kan niet omschrijven hoe mooi dit was (Maar ik heb video’s!) Na zo’n 1.5 uur gepeddeld te
hebben, kwamen we erachter dat we ook weer terug moesten (%] Af en toe even in het blauwe
water gezwommen wat ook niet verkeerd was. En owh wat was dit een mooie ervaring.

Dag 6, 9 juli — Lone Pine Koala Sanctuary

Vandaag een dagje met de andere exchange mensen!
Samen uit met Karen, Kylian, Gunes en Wendela. Het is
zoooo lekker om heeeeel eventjes weer je eigen taaltje te
praten en wat ervaringen uit te wisselen. In de auto op
naar Lone Pine. Ik had geen idee wat me te wachten stond
vandaag maar het was echt super leuk! We gingen naar
een soort dierentuin maar dan heel kleinschalig. Allemaal
inheemse dieren die alleen in Australié te vinden zijn. Zo
zagen we bijvoorbeeld een paar soorten papagaaien en
verschillende soorten slangen en spinnen. Maaaaaar toen
kwam het, het geen waar ik onder andere voor naar
Australie kwam, Koala’s en kangaroes! Voor een klein
prijsje, kuch, konden we eventjes met de koala’s knuffelen
en een foto nemen. Ik ben hier ook erg blij mee.
Daarnaast hadden we wat kangoeroevoer gekocht om de
beesten te eten te geven. Nooit gedacht, maar ze komen
dus echt naar je toe en je kan ze aaien!

Dit was echt een super dag! Zoals alle andere dagen ook waren natuurlijk. Droom uitgekomen, koala
geknuffeld en foto genomen. ’s Avonds nog met de hele Fam uit eten geweest wat erg gezellig was!

Dag 7, 10 juli — Dreamworld en barbequeen!

8 uur opstaan, 9 uur dreamworld. Althans, dat was het plan. Zoon bob moest namelijk nog zijn
kleren wassen en was daarom anderhalf uurtjes later dan gepland. Geen probleem in Australie. Toen
op naar Daybrah, of hoe je het ook schrijft, om kylian op te halen want hij woont echt in de middle
of nowhere. Dan door naar de gap, waar wendela woont, en vervolgens op naar de Gold Coast om
dreamworld te bezoeken. Daar leuke dag gehad, gewoon een soort Walibi maar dan iets
kleinschaliger. Erg gezellig met iedereen en weer veel gelachen.

Peter en Noela hebben een bbq, dat ga ik vanaf nu afkorten, geregeld voor en door de Lions Club. Er
waren deze avond ook een paar andere uitwisselingsstudenten! Al met al ongeveer 40 mensen in
onze tuin. Ik heb nog nooit zoveel handen geschud maar het was leuk met alle mensen. ledereen is
zo geintresseerd en wil alles van je weten. Het valt me op dat er van alle mensen die ik tot nu toe
heb ontmoet zeker 50% wel eens in Amsterdam is geweest. De andere studenten zijn ook allemaal



zo leuk. ledereen is super sociaal en wil elkaar graag leren kennen. We zijn met twee belgen, twee
turken, twee Nederlanders, en een Frangaise.

Het was een super geslaagde dag, alweer!

Dag 8, 11 Juli — Outback Spectacular!

Vandaag overdag niet zoveel gedaan. Beetje rondgereden in de auto en dat was het wel zo’n beetje.
’s Avonds was het tijd voor Outback Spectacular. Samen met Laura en Bora gingen we naar deze
show. Ik wist niet precies wat ik moest verwachten want het enige wat ze verteld hadden was dat
het een soort paardenshow was. Bij binnenkomst kreeg iedereen meteen een cowboycap. Niet echt
iets voor mij haha. Eventjes op de foto en naar binnen. We zaten met heel veel mensen in een groot
soort stadion en iedereen kreeg tijdens de show eten of naja, nee. Het eten was niet zo’n succes en
hetzelfde geldt voor de show. Het is vooral Australische humor die we gewoon niet zo goed
begrepen. Wat de paarden deden was op zich wel knap maar niet echt Spectacular. We hebben het
wel erg gezellig gehad en de andere studenten Laura en Bora iets beter leren kennen.

Dag 9, 12 Juli — Koeien voeren met David en AFL!

Goedemorgen allemaal. Vandaag naar de boerderij van Karen en David. Ik was hier nog nooit
geweest en ik schork me dood bij aankomst. Een prachtig huis, tenminste de buitenkant, in de
middle of nowhere. Twee grote honden die ons begroetten bij de oprit en een warm welkom door
Karen en een beetje door David. Wat een troeeeep! Alles was zo vies. Ik had echt spontaan
smetvrees. lk ben maar blijven staan omdat ik niet op de bank durfde te zitten en ik heb geprobeerd
zo weinig mogelijk dingen aan te raken. Gelukkig konden we snel naar buiten en kregen we een
rondrit van David over hun erf. Het leek een beetje op een vallei en de familie heeft dit gekocht. Echt
enorm en overal waren dieren. Ze hadden ook koeien die wij mochten gaan voeren, jippie.
Gewapend met een kruiwagen wortels gingen we de koeien te lijf. Of eigenlijk was het andersom.
Het was wel erg leuk om ook dit stukje van Australie eventjes mee te maken.

’s Avonds met Noela en de broer van Noela, Don, naar een AFL match. Dit staat voor Australian
Football leaque. Het lijkt op rugby maar met deze sport
mag je de bal vooruit gooien. Echt een top ervaring om in
zo’n vol stadion de sfeer te kunnen proeven en mee te
leven met de mensen daar. Hup Brisbane. Helaas verloor
ons team dik en gingen we een beetje teleurgesteld naar
huis.

Dag 10, 13 juli —Brisbane met Laura en Bora en Gunes
Eindelijk een Nothing-To-Do day! Onee toch niet. Deze
dagen zijn zeer zeldzaam hier want ons programma zit zo
vol! We besluiten met een groepje van vier Brisbane in te
gaan en de stad een beetje te verkennen. We verzamelen
op het station van Petrie en in drie kwartier ben je in het
centrum. Met z’n vieren een beetje door de stad heen en
eventjes wat gegeten. Verder gewoon wat rondgelopen




en een beetje de toerist uithangen. Erg leuke dag, het blijft echt super leuk om te praten met de
andere culturen en wat meer over hen te leren!

Dag 11, 14 juli — The Australian Zoo van Steve Erwin en vertrek naar SeaView

Tijd om vroeg op te staan! Altijd iets om naar uit te kijken.. Maar ook vandaag was het weer voor
een goed doel. Samen met Karen, Andrew, Kylian, Wendela en Gunes vertrokken we naar de
Australian zoo. Deze is bekend vanwege de overleden krokodillen vanger Steve Erwin. We bezochten
allerlei inheemse dieren en het leek een beetje op het eerder bezochte Lone Pine Koala Sanctuary.
Naast een paar mega krokodillen, gekke vogeltjes, vogelbekdieren, een hele boel slangen, wombats
en koala’s, walibies en kangaroes was er ook nog een show met vele dieren. Dit was erg leuk om te
zien. Het was wel erg winderig wat het die dag wel wat koud maakte. Al met al erg leuk om bezocht
te hebben! Na dit avontuur gingen we met onze al ingepakte auto door naar SeaView. Dit zijn twee
units, of appartementen, zoals ze dat noemde aan de Sunshine Coast. Samen met Wendela en haar
hostmum en onze familie vertrokken we vanaf de Australian zoo op weg naar Mooloolaba, waar de
units waren. Toen we onze tas uitpakte en even om ons heen kijken waren we echt wel heel erg
verbaasd door het prachtige uitzicht. Vanaf de 10° verdieping keken we over zee en Mooloolaba
heen. Deze vrij rustige kleine stad, waar vooral oudere mensen wonen, is echt een pracht. Nadat we
alles uitgepakt hebben nemen we een kijkje in het stadje en lopen we een heel eind langs de
boulevard. Het is allemaal zo prachtig. Tegen de avond gaan we eventjes gezellig uit eten en dan is
ook deze super geweldige dag al weer om.

Dag 12, 15 Juli — Hardlopen, lunchen en naar de Eumundi market

Deze dag begon met een ontzettend leuk plan! Gunes en mij leek het een leuk idee om met
zonsopgang te gaan hardlopen over het strand. Wekkertje op half zes en vervolgens in onze
sportieve kleertjes naar het strand. We dachten dat we vroeg waren maar er waren al tientallen
andere vroege vogels aan het sporten en aan het hardlopen. Het is ‘s morgens ontzettend koud en
we waren echt aan het bevriezen. Onze eerste stap op het zand was vreselijk. Het is namelijk zo
koud dat het na een tijdje voelt alsof je je voeten verbrand hebt, en iets daarna voel je ze helemaal
niet meer natuurlijk.

Na onze sportieve en koude ochtendje gaan we samen met de familie en Wendela en haar mam
eventjes ontbijten bij de coffee club. Het was tien uur geweest dus wel weer tijd voor een
baconburger met patat. Na al deze mega maaltijden begin je gewend te raken aan de hoeveelheden
en voor mij is het nu ook mogelijk om mijn dag te beginnen met een maaltijd van boven de 1000
calorieén. Vanaf de coffee club rijden we door naar Eumundi. Ons was verteld dat we naar een
eeuwen oude markt gingen met veel locals. Na een uur gezocht te hebben naar een parkeerplaats
liepen we naar binnen. Laura en Bora en Elise waren er ook dus daarmee gingen we een rondje over
de markt. We waren allemaal opzoek naar een souvenir maar op de markt waren alleen maar
buitenlandse producten. Er was zelfs een Dutch pancake stand! Na hier even rond gelopen te
hebben gingen we weer naar huis en dat was onze dag alweer. Wat gaat de tijd toch snel.




Dag 13, 16 Juli — Eindelijk een nothing-to-do-day!

Zoals de titel al zegt, een nothing-to-do-day! Eindelijk een dagje rust. Eventjes bijkomen en alles
laten bezinken. Dat heb je echt wel nodig omdat je anders heel snel dingen begint te vergeten. We
zijn nog even Mooloolaba in geweest om Whale Watch tickets te kopen en we hebben de dag
afgesloten met een heerlijke pizza van Domino’s.

Dag 14, 17 Juli — Whale Watching en Underwater World

Vandaag hebben we weer een ontzettend druk programma. We begonnen de dag met Whale
Watching. Samen onze familie en de familie van Laura en Bora gingen we op een grote boot de zee
op. Het was een zonnige dag en we waren niet allemaal even dik aangekleed. Na een uur varen
hadden we walvissen gevonden! Echt super indrukwekkend! Zulke grote beesten en best wel dichtbij
ook nog. Het was echt geweldig om te zien en het maakte op ons allemaal best wel indruk. De weg
terug was minder. Het begon erg had te waaien en door de golven waren we allemaal een beetje
nat. ledereen had het stervens koud maar dat mocht de pret niet drukken, wij hadden walvissen
gezien.

’s Middags was het tijd voor Underwater World. Dit was ook echt heel erg leuk. Kylian en Andrew
gingen zwemmen met de haaien en wij zijn door een Dolfinarium look-a-like heen gelopen wat
allemaal erg mooi was om te zien. Het was erg gezellig en interessant. ‘s Avonds vroeg naar bed
want morgen hebben we onze eerste surf les!

Dag 15, 18 Juli — Over de stenen lopen en onze eerste
surf les!

Wat een prachtige dag. Het zonnetje schijnt, en er is
weinig wind. Om 10 uur vertrekken we naar het strand
om onze eerste surf les te krijgen. We hebben er allemaal
heel erg veel zin in! Eenmaal op het strand, komt er een
jonge gozer aangelopen met de surfers look als uit de
film. Echt heel typisch. Na een paar oefeningetjes op het
strand mogen we het water in. Het was echt perfect, niet
te hoge golven maar super lekker weer. Het surfen zelf
ging ook echt heel erg goed en het was echt geweldig. Ik
zou dit echt de hele dag kunnen doen. Na een paar
pogingen weet ik m’n balans aardig op het bord te
houden en de les vliegt voorbij. Echt een super geweldige
ervaring! De rest van de dag rijden we een beetje rond en . L P

lunchen we ergens. Met zonsondergang besluiten - N
Wendela en ik een stuk over de stenen te lopen langs de kust. Dit was echt ontzettend mooi. De hele
omgeving daar was zo mooi! Echt een super avond gehad.



Dag 16, 19 Juli — Terug naar Kallangur en Rugby Union match!

Alweer de laatste dag in Seeview. We hebben hier erg genoten maar het is ook wel weer lekker om
terug te gaan naar ‘huis’. We hebben nog een gezellig ochtendje in Mooloolaba en vertrekken tegen
de middag naar Kallangur, waar mijn hostfamilie woont. Na een paar potjes pool met Gunes is het
alweer tijd voor onze volgende activiteit: Rugby Union in Brisbane. Vandaag spelen de Broncos,
favoriete club van mijn Hostmum, tegen de Tigers. Gewapend met onze VIP kaart lopen we naar
onze plaatsen. Ik vind rugby erg leuk om te zien en heb me dan ook erg vermaakt. Elke keer als er
een punt gescoord werd, was er vuurwerk en muziek. Een erg leuke ervaring die ik echt niet had
willen missen!

Dag 17, 20 juli — Weer een Nothing-To-Do Day, souvenirs kopen en nieuwe koptelefoon

Een leeg programma. Deze dagen zijn zeldzaam. We beginnen onze dag weer met een lunch bij de
coffee club. Een baconburger, die zo langzamer hand mijn favoriet is geworden, verschijnt al snel op
tafel en we genieten weer van een lekker ontbijt. Omdat het einde van mijn host stay in zicht komt
wil ik graag nog wat souvenirs kopen. Mijn host moeder stelt voor omdat bij een lokale winkel te
doeni.p.v. in de stad. Alles is daar veel goedkoper en binnen een paar uur staan we in het
spotgoedkope winkeltje waar alle souvenirs een fractie zijn van voor welke prijzen ik ze in de stad
gezien heb. Na een half uurtje hier rondgelopen te hebben vertrekken we met een overbeladen auto
aan souvenirs weer naar huis. Als ik mijn oortje in wil doen blijkt dat deze door onbekende
ongelukkig reden tussen de deur terecht is gekomen. Ik baal ontzettend maar samen met mijn
hostpa Peter hebben we binnen een uur al een goede vervanger gevonden. De dag sluiten we af met
een restaurant bezoek met de hele familie omdat we deze avond afscheid moeten nemen van mijn
hostpa. Hij vertrekt voor zijn werk naar Sydney en we weten niet zeker of we hem nog zullen zien. 1k
bedank hem heel erg vaak die avond omdat het echt ongelofelijk is wat hij voor ons heeft gedaan.
Met een beetje dubbel gevoel val ik die avond in slaap, het einde van host stay komt toch al
dichterbij.

Dag 18, 21 juli — Boerderijen bezoeken en sleutels in de auto!

5 uur ’s morgens gaat het wekkertje. Nog even de laatste woorden tegen mijn hostpa die op dat
moment vertrekt. Erg jammer maar we hebben samen een top tijd gehad. Wat een geweldige vent.
Na nog een paar uurtje slaap gepakt te hebben vertrekken we nu alleen met Noela in de auto naar
sommige boerderijen. Samen met Gunes, Laura en Bora vertrekken we eerst naar een
notenboerderij, ook wel Macadamias genoemd. Daarna naar een aardbijenboerderij en als laatste
bezoeken we nog een Ananasboerderij. Door een klein probleempje gebeurt er iets naars op de
boerderij. Noela laat namelijk de sleutel in de auto liggen die vervolgens automatisch op slot gaat.
Na uren wachten hebben we de auto eindelijk weer open en kunnen we verder. We gaan dan naar
wat familie toe met een mega tuin. En dan ook echt mega tuin. We hebben daar even getennist,
tafeltennis gespeelt, gegolft en nog wat andere sporten. Het was er allemaal. Achteraf gezien, was
het wachten ook erg gezellig. We zaten dus op die aardbijenboerderij met heeeeel veel aardbijen.
We hebben hier dan ook flink van gegeten en het was leuk om de hele middag te praten.



Dag 19, 22 juli — Surf les en Gold Coast bezoek!

Vandaag naar de Gold Coast. Een zeer bekend gebied vlakbij Brisbane. Het is een groot centrum vol
met jonge mensen, veel winkels en uitgaansmogelijkheden en het wereld beroemde Surfers
Paradise. Samen met Wendela, Gunes en Kylian gaan we vandaag onze tweede surf les nemen. We
hebben er allemaal zoveel zin in omdat de vorige echt super leuk was. Helaas is het weer niet echt
fantastisch maar ondanks de stromende regen hebben we toch een heleboel plezier. De golven zijn
echt super hoog en ik begrijp nu goed waarom ze het Surfers Paradise noemen. De les zelf was ook
weer super leuk. Na de les hebben we nog eventjes een paar foto’s genomen en daarna gingen we
wat meer de stad in. Daar besloten we om gewoon eventjes een paar winkels te bezoeken en samen
wat te eten. Er waren een veel surfers winkels zoals bijvoorbeeld Billa Bong. Hier heb ik die dag ook
nog een vest gekocht. Weer een van deze prachtige dagen vioog om maar we hebben er weer
ontzettend van genoten!

Dag 20, 23 juli — Rijden over het strand en afscheid van Laura en Bora...
Het beloofd vandaag een goede dag te
worden! Lions President Andy en Tobi van
de workshop nemen ons mee in hun
fourwheeldrives voor een rit over het
strand. Het is helaas vroeg opstaan, echt
waar 10 voor 6, en vervolgens een lekker
douche nemen om wakker te worden. Dat
was ook het geval want er was geen gas
meer. Om half 7 werden Laura en Bora,

Frans meisje en Turkse jongen, bij ons
afgezet en op dat tijdstip vertrokken we ook direct naar de workshop. Na twee uur rijden kwamen
we aan bij het strand. De naam hiervan was Coloured Sands aan de Sunshine Coast. We reden met
onze auto’s over het zand en het uitzicht was fenomenaal. Echt alles was perfect. Na een half uurtje
gereden te hebben stopte we bij Red Canyon. Met een prachtig uitzicht over rood gekleurde duinen
keek je naar de zee. Toen was het lunch tijd. We reden naar een expeditie Robinson look-a-like waar
we onze tent opzette met daaronder een barbecue. Ik denk dat dit mijn aller mooiste dag was. Ik
wist dat Australié prachtig was maar dit overtrof weer alles van wat ik hiervoor heb meegemaakt.

Op onze weg terug moesten we afscheid nemen van Laura en Bora. Dit was best een rot moment
omdat we de hele week eigenlijk al een beetje met hen op stap waren en je weet gewoon dat je ze
waarschijnlijk nooit meer gaat zien. Dag nog even afgesloten met Maccas, wat Mc Donalds betekent,
wat niet verkeerd was. Nu lekker slapen en alvast wat dingetjes inpakken voor het kamp.

Dag 21, 24 juli — Laatste dag bij de familie Runge

En daar was de inpak dag alweer. Ik vind het zo ongelofelijk jammer dat mijn host stay erop zit. Ik
het zoveel leuke mensen ontmoet en zoveel mooie dingen gedaan. De mensen waar ik bij zat waren
zo goed voor me en ze hadden zoveel voor ons over. Het was allemaal top. We hebben deze dag nog
wat rond gereden met Noela en een Lions member. We mochten deze dag ook nog eventjes
genieten van een paar mooie uitzichten in de buurt van Eumundi. Het was een mooie maar toch wel
een beetje verdrietige dag. Aan het eind van de dag gingen we nog eventjes uit eten met Danielle en
Noela bij een bekend restaurant. Het was super lekker en een mooie afsluiter van mijn drie weken
host stay!



Camp Kanga
Zelf zat ik dus in Camp Kanga gelegen in QLD, Australia. Vlak bij Proserpine hebben we hier een
fantastische tijd gehad. Hier is mijn dag verslag.

Kamp dag 1- The arrival

’s Morgens vroeg vlieg ik samen met mijn reisgenootje Wendela en Kylian naar Proserpine. Samen
met een paar mede studenten zitten we al in het vliegtuig. Bij aankomst leer ik de eerste mensen al
kennen. In een busje vertrekken we richting het kamp. Op de heen weg zien we nog een groep
Wallaby’s langs de weg zitten wat toch wel een Aussie-Feeling geeft. Na een half uurtje komen we
aan bij ons kamp. Het is er zo mooi en heerlijk warm! Ze zeggen dat het er elke dag boven de twintig
graden is wat mij heel erg blij maakt. We geven iedereen een hand en stellen ons voor. In het begin
is het een beetje onwennig maar na een tijdje blijkt het dat iedereen heel erg graag elkaar wil
ontmoeten en dat niets raar is. Je kan met iedereen heel erg gemakkelijk een gesprek aan knopen en
dat blijkt ook tijdens het eten. ledere avond zitten we met andere mensen aan een tafel wat erg leuk
is want dan spreek je dus ook met echt iedereen. Het eten smaakt ons erg goed en ze hebben voor
iedereen wel iets. De eerste middag hebben we een camp tour gehad wat wel interessant was. ’s
Avons hebben we wat camp activiteiten gedaan die er allemaal op gericht waren om elkaar beter te
leren kennen. We hebben het de eerste avond niet te laat gemaakt en samen met mijn kamergenoot
vertrokken we om half 11 richting onze slaapkamer. Dit waren een soort kleine staan caravans die
allemaal in een cirkel stonden. In het midden hadden we een sanitaire voorziening waar we ons
konden douchen wassen en waar we naar de wc konden gaan. Erg goed geregeld en zelfs al deze
eerste dag was leuk!

Kamp dag 2

Het wordt mij wel duidelijk dat ik deze week in ieder geval niet na 7 uur mijn bed uit zal komen. De
dagprogramma’s zijn lang en erg vol, wat super leuk is. Vandaag gaan we naar de dam toe. Dit is vlak
bij ons kamp en na een gezamenlijk ritje van 5 minuutjes zijn we er al. Het is bij een enorm meer
waar we allerlei watersporten gaan doen die dag. Allereerst beginnen we met Tubing. Dit was super
leuk! Met een rubberen band achter een boot aan hard scheuren over het water. Naast dat dit erg
leuk was, zat ook het weer nog erg mee. Na het tuben hadden we de mogelijkheid om te gaan
kanoén, achterop de jetski te gaan, nog meer tuben of gewoon eventjes lekker in de zon te liggen.
De tijd gaat erg snel als je het zo leuk hebt en voor dat ik het wist was het alweer tijd om eventjes te
gaan lunchen. Dit was natuurlijk een barbecue. Verzorgd door de Proserpine Lions Club, kreeg
iedereen zoveel eten als hij of zij wilde. Het heeft ons allen zeer goed gesmaakt en daar hebben we
de club dan ook voor bedankt. Na lunch gingen we nog allerlei sporten met iedereen doen of
gewoon lekker in de zon liggen want dat was ook heerlijk. Tegen vijven vertrokken we weer naar ons
kamp toe. Na een heerlijk maaltje begon ons avond programma. Dit was net als de eerste dag weer
met allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Ik heb bijvoorbeeld met iemand die ik toen
nog niet zo goed kende geprobeerd om met beperkte materialen een zo sterk mogelijke brug te
maken. Dat was de enige opdracht maar omdat je dit samen moet doen lach je samen veel en leer je
weer iemand een stukje beter kennen.



Kamp dag 3

wekkertje op 5 uur want om half 6 hebben we ontbijt.
Vandaag was de trip naar het Great Barrier Reef. Dit
beloofde een van de mooiste dagen van mijn
uitwisseling te worden en dat was het zeker. We
vertrokken dus heel vroeg richting Airlie Beach om
vanaf daar met een boot naar het rif te varen.

Eenmaal aangekomen konden we met een wetsuit te
water om zelf rondom het rif te snorkelen. De enige voorwaarde waren, ga niet op het rif staan en
raak geen vissen aan. Wat je daar onderwater ziet is niet te beschrijven. Zo prachtig en zo
ongelofelijk. Zo veel vissen bij elkaar en al die prachtige kleuren koraal. Het was echt geweldig om te
zien. Na lunch op onze boot begon het de tweede fantastische activiteit. Je kon een helikopter vlucht
over het rif gaan vliegen of gaan Scuba Diven en ik koos voor het tweede. Met een zeer korte
introductie werd je meegenomen tot 6 meter diep onderwater om daar te genieten van een wereld
die ik niet zo mooi had durven dromen. Samen met duizenden vissen zwem je tussen het koraal. Het
was heel heel erg mooi. Ik heb honderden Dory’s gezien uit de film Nemo en ik heb ook samen met
een schildpad gezwommen. Het was een ervaring om nooit meer te vergeten. Ik ben zo dankbaar
dat mij deze kans gegund is. De dag vloog weer om en samen met een hoofd vol met prachtige
herinneringen vertrokken we weer terug naar het kamp. ledereen is super blij omdat deze dag zo
fantastisch was. ’s Avonds hadden we geen programma omdat iedereen erg moe was. We hebben
veel gepraat met ze allen en we gingen tevreden naar bed.

Kamp dag 4

Dag vier alweer. Wat gaat de tijd toch snel. Vandaag hebben we camp activiteiten. De kampleiding
heeft meerdere sporten klaar gezet en daarnaast nog allemaal spelletjes. We zijn de hele dag
hiermee bezig. ledereen heeft zijn of haar eigen team, ik zat bijvoorbeeld in groen, en iedereen gaat
er helemaal voor. Voor elke activiteit of sport roept ieder team zijn jel en de teamspirit zit er
helemaal in. Het was een super leuke dag en dat was de avond ook. We gingen deze avond namelijk
een bushdance doen en de lokale band kwam langs om de sfeer erin te brengen. Ondanks dat dit
echt niets voor mij is, heb ik wel erg genoten. De meeste van ons gingen aardig op de lokale muziek
en het was erg gezellig

Kamp dag 5

Vandaag gaan we naar Bowen! Na ons ontbijtje dat natuurlijk weer om half 8 voor ons klaar stond
gingen we een bus in die ons naar Bowen bracht. ledereen was zo moe dat de meeste in de bus
sliepen. Eerste deden we een beetje aan sightseeing. We stopten her en der om even de bus uit te
gaan en van het uitzicht te genieten. Het weer was fantastisch en het uitzicht ook! Na een tijdje
rondgereden te hebben werden we afgezet in Bowen bij een strand. Dit was een heel mooi strand.
Tussen de rotsen gelegen met palmboompjes hier en daar, zoals je het in de film zou zien zeg maar.
Hier verbleven we een paar uurtjes en we kregen van de Bowen Lions Club een barbecue verzorgt.
Heerlijk hamburgers gegeten en daarna door naar Airlie Beach, een plaatsje, om wat boodschappen
te doen. Na het eten was het zo ver. Elke avond waren er presentaties van alle landen. Dit was erg
leuk om te zien en toch een beetje te leren over andere culturen maar vanavond was het onze beurt.
De presentatie ging best goed en omdat je iedereen al aardig kent is het niet zo erg meer om te
presenteren. Na dit overleefd te hebben kregen we bezoek! In Australié hebben ze een soort
feestdag met de naam: Santa in July. Dan komt de Kerstman dus op bezoek en iedereen geeft



cadeautjes aan elkaar. ledereen had wat mee genomen uit eigen land en het was erg gezellig.
Alweer zo’n leuke dag gehad en het wordt eigenlijk steeds gezelliger.

Kamp dag 6

Onze dag begint vandaag weer om
half 6... Het is erg vroeg en dat is
best vermoeiend. Maaaar het
beloofd weer een mooie dag te
worden. Vandaag gaan we namelijk
aan Ocean Rafting doen. Dat is met
een bootje rond de Whitsundays,
een eilanden groep voor de kust. Bij
aankomst verdelen we ons in twee
groepen die vervolgens met twee
boten vertrekken. Het is zo leuk!
Alleen onze eigen groep met

allemaal leuke mensen op een boot
tussen de prachtige Whitsunday Islands. Door de hoge golven gaat onze boot tekeer. Dat is alleen
maar leuk en (bijna) iedereen geniet ervan. Ook hebben we leuke muziek opstaan waarop iedereen
mee zingt. Na ongeveer een half uurtje varen komen we bij een duik plaats aan. Met onze snorkels
en flippers duiken we het water in. De onderwaterwereld was hier ook weer zo mooi! Tientallen
verschillende kleuren koraal en weer die honderden vissen om je heen. Had niet durven dromen dat
ik dit nog een keer zou mogen zien. Na ook hier een half uurtje van genoten te hebben was het weer
tijd om verder te varen. We kwamen aan bij een eiland waar we overheen zouden gaan lopen. In
onze regenjassen, het leken wel bananenkostuums, liepen we over het eiland heen waar we in een
keer zicht hadden op een van de mooiste stranden van de wereld. White haven Beach. Het strand
dat we daar zagen was zo wit als poedersuiker. Het leek wel een droom maar we waren er echt.
Niemand begreep eigenlijk hoe het mogelijk was dat het zand zo wit was maar dat was het toch
echt. Het na onze lunch op dit prachtige strand gehad te hebben vertrokken we weer naar huis. Wat
een ongelofelijke dag was dit weer. Het voelt af en toe toch echt alsof je in een droom zit.

Kamp Dag 7

De een na laatste dag alweer in Australié alweer.. op het moment heb ik er een beetje dubbele
gevoelens over want ik mis thuis ook wel weer een beetje. Vandaag in ieder geval nog een dagje met
kamp activiteiten. We zijn best wel een hechte groep geworden en de activiteiten zijn leuk. Vanaf
drie uur mogen we niet meer de Main Hall in. (dit is een plaats waar we activiteiten doen en waar
we eten) Vanavond hebben we namelijk een formeel diner met de sponserende Lions Club. Dit diner
werd erg gezellig. We maken wat foto’s met elkaar na het diner en dan kleedden we ons om.
ledereen doet zijn nette pakkie uit om de rest van de nacht bij het kampvuur te zitten. Het voelt erg
goed om de laatste paar uur zo met elkaar door te brengen. Onder het licht van de maan zit
iedereen bij het kampvuur. Samen met de wallaby’s hebben we lol in de laatste paar uren samen.



Kamp Dag 8

Dat was het dan. Het einde van mijn trip. We nemen afscheid van de eerste groep mensen die weg
gaat en dit is best wel tragisch. ledereen heeft het moeilijk omdat je gewoon weet dat je deze
mensen waarschijnlijk nooit meer gaat zien. (Wat gelukkig niet waar is want we zijn van plan weer af
te spreken (). Maar toch. Om twee uur vertrekken ik samen met de rest van de groep na het
afscheid van de mensen die achterblijven in het kamp richting het vliegveld. Vanaf daar gaat ieder
weer zijn eigen weg en is het avontuur over. Ik kan zeggen dat dit de aller beste ervaring van mijn
leven was en dat iedereen die deze kans aangeboden krijgt hem met twee handen moet aanpakken
omdat je dit nooit meer zal vergeten.

Niek




