Reisverslag Australié 2015 Daan

Australié, een droom die uitkwam. Een maand was natuurlijk veel te kort voor zo’n geweldig en
imponerend land. |k zal proberen kort, maar vol enthousiasme, hier mijn ervaringen met jullie te
delen en hopelijk ook inspireren. Na vijf vluchten, tussenstops in Abu Dhabi, Brisbane, Melbourne en
Adelaide en een persoonlijke douanecontrole om een broodje omelet was het zover: Port Lincoln.
De plek van mijn eerste gastgezin.

Ik werd opgewacht door mijn host Family voor de komende 2 weken. David, Karen en dochters Lucy
(19) en Sophie (16) Tiller stonden bij de gate met een groot bord waar in koeienletters mijn naam op
was geschreven. Ze woonden aan de rand van een mooie vissersstad en de enige scheiding tussen
hun huis en de zee was slechts een weg. Een geweldig uitzicht om mee te beginnen. De eerste avond
werden meteen, tijdens een goed Australisch diner (veel vlees), ervaringen gedeeld over Australié en
Nederland. Het was een hele open familie en het klikte meteen heel goed. Zo goed zelfs, dat we de
eerste nacht tot 3 uur ’s nachts doorgingen. In de tijd dat ik er was hadden de dochters vakantie, dus
ik had altijd iemand om mee op te trekken. Daarbij probeerden David en Karen zoveel mogelijk tijd
vrij te maken voor me, wat ik heel erg waardeerde. Ze wisten op voorhand dat ik een actief persoon
was, en ze hadden al een hele planning gemaakt.

De eerste paar dagen heb ik met Sophie, Lucy en Jackson (19, Lucy’s vriend) een rondleiding gedaan
door Port Lincoln, en met name de boulevard. Verbaast waren ze over onze liefde voor gefrituurd
eten, dat kennen ze daar doorgaans niet, behalve friet. Maar bij een Fish 'n Chips zaak verkochten ze
gefrituurde Mars repen. Klinkt gek, maar ik kan niet ontkennen dat ze lekker zijn. Verder hebben we
de eerste dagen vooral door de mooie natuur gedwaald. Het landschap is prachtig, vergelijkbaar met
een film. Wilde dichte begroeiing met rode zandwegen. Ook vond ik de ‘Pas op, overstekende Koala
of Kangaroo in de komende 5 km’ toch iets unieks aan het landschap toevoegen. ’s Avonds hebben
we een Macca’s run gedaan. Ter opheldering, in Nederland zoekt veel jeugd de dénertent op na een
avond stappen. Daar is echter de MacDonalds, ofwel Macca’s, ongekend populair ‘s avonds. Ze
vinden het fantastisch om door de McDrive te rijden, vandaar Macca’s run.

De 4° dag ging ik met de hele familie naar een lege Oval, het veld van ‘Australian football’, qua
populariteit minstens zo groot als voetbal hier. De open plek was perfect om de boomerang te leren
werpen, en met succes! Het is geweldig om de boomerang te vangen nadat deze een mooie curve
aflegt. Een paar nieuwsgierige Australiérs spraken ons aan want de locals doen dit eigenlijk niet.
Waaronder ook een oudere man die zelf boomerangs maakt en graveert. Hij liet zijn kunst zien en
het was prachtig. Later op de dag ben ik nog met David in de 4x4 truck door de zandduinen gaan
crossen. Heel stoer! Het was zo ruig, dat de truck halverwege kapot ging en we terug moesten liften.

Pas de 5° dag heb ik mijn eerste Koala’s en Kangaroos gezien en mogen aanraken. Er zullen nog vele
dagen volgen vol kangaroos vanaf hier. Een andere activiteit was een hele bijzondere. Ik mocht gaan
duiken tussen de witte haaien, ofwel ‘shark cage diving’. Op open zee, met een scubaset, zat ik in
een sterke kooiconstructie en werden de haaien gelokt. De majestueuze, imponerende haaien
haalden wel lengtes van 4 a 5 meter en kwamen op minder dan een halve meter voorbij de kooi
zwemmend. Het was ontzettend spannend en gaaf om te doen.



Ook heb ik mogen surfen. Ik had het nog nooit gedaan maar dit was een van de dingen die de Aussie
ervaring compleet maakten. Heel stoer om gedaan te hebben. Verder ben ik met de lokale vissers
meegevaren voor de tonijnoogst. Het was indrukwekkend om te zien hoe de tonijn al op de boot van
levende vis tot diepvriesvis werd getransformeerd.

Mijn gastvader David had één hele grote hobby. Auto’s. Hij had er 10 van. Elke even uniek. Hij was
ook lid van de Port Lincoln Racing Club waar hij, samen met andere autofanaten, burnouts draaide in
zijn opgevoerde auto. Met 670pk rondjes draaien over het asfalt en daarmee zoveel mogelijk rook
maken. Hij had een middag geregeld waar ik met 3 van deze auto’s mee mocht. Wat een vet gevoel.
Het verbrande rubber dringt door tot in de auto en je voelt het ruwe vermogen van de auto.

De laatste thrill die ze voor me georganiseerd hadden was een vlucht in een stuntvliegtuigje. Een
vriend van David, Mike Hart, had in zijn loods wel 5 vliegtuigen staan. Ook zijn erf was ongekend
groot, hij had zijn eigen landingsstrip in zijn tuin. Hij heeft me meegenomen voor een acrobatische
vlucht met loopings en barrel rolls. Dat was een perfecte afsluiter van die 2 weken. Ik heb me geen
beter gastgezin kunnen wensen. Ze zijn een tweede familie geworden en heb ze al beloofd er een
keer terug te komen.

Toen kwam kamp Koala!

Het was even spannend wat me te wachten stond. 30 mensen, van over de hele wereld en van mijn
leeftijdsgroep bij elkaar op 1 plek. Toch wende dat heel snel. ledereen zit in dezelfde situatie. Nieuw,
zonder mensen om op terug te vallen. Bij ons was het na een paar uur al of we elkaar al jaren
kenden. De gesprekken gingen dan ook vrij snel van formeel voorstellen naar gekke avonturen en
grappige situaties. De meeste activiteiten op kamp waren op teambuilding gericht en we deden dus
heel veel samen. Vooral bij de activiteiten ‘minute to win it’ en ‘twister’ werd iedereen bloedfanatiek
en werd er veel gelachen. Verder was er de dag naar Melbourne, met de Victoria Market, waar
zoveel lekker eten is dat je meer bestelt dan je op krijgt. Een hele mooie stad, als je weet waar je
moet zijn!

Aan het eind van het kamp was er de Miss Kamp Koala Contest. Een modeshow gelopen door de
meest sexy mannen van kamp Koala (lees: de vrouwen mogen de mannen stylen). De temperaturen
liepen hier hoog op en enkele dames waren al aan het watertanden.

Het kamp lag aan de duin, en aan de andere kant was de zee. Daar zijn ook veel relax sessies
gehouden; ook ’s avonds met iedereen stiekem daarheen gaan was een heerlijke avondbesteding.
Kamp is iets dat je echt zelf moet ervaren want je bouwt een hele sterke persoonlijke band op met
iedereen. Ik wil hier op papier ook niet over beginnen anders is dit een essay van tig pagina’s.
ledereen is echt familie geworden en ik heb contacten over de hele wereld er aan overgehouden.
We hebben al afgesproken een relinie te houden.

Na kamp heb ik nog een week bij John en Jen Wilson gewoond. Een stel rond de pensioenleeftijd.
Het was een mooi huis, ietwat afgelegen, met een grote tuin waar ’s ochtends als je wakker werd de
wilde kangaroos door de tuin sprongen. Ik verbleef er samen met Valtteri van kamp. Om iemand van
mijn leeftijd er nog bij te hebben was heel fijn. We hebben die laatste week veel activiteiten samen
gedaan met andere gezinnen die ook mensen van kamp deden hosten. Dat was erg gezellig zo
hebben we een gigantische avondbarbeque gehad met aansluitend een nachtwandeling in het park
waar John vrijwilliger was. Het park bevatte allemaal Australische nachtdieren, dus het was heel



bijzonder om die te zien. Ook hebben ze ons meegenomen naar een wedstrijd Australian Football,
van de Geelong Cats, een ‘eredivisie’ club. Als je naar Australié gaat krijg je vanzelf de hele hype
rondom het spel mee, inclusief de regels. Het spel is heel dynamisch en fysiek en de sfeer is het
stadion was prachtig. Als deze sport er was in Nederland had ik me er voor opgegeven!

Een dag zijn Val en ik naar Melbourne afgereisd, omdat we afgesproken hadden met een groot deel
van de kamp mensen, om lekker een dag weer bij elkaar te komen en het leek wederom zo
vanzelfsprekend om bij elkaar te zijn. Zo gezellig! Helaas komt aan alles een eind maar deze reis zal
voor altijd in mijn gedachten en fotoalbum staan.

Heb ik de zomer gemist? Nee!




