Reisverslag Bruce Murray ‘15

Deze zomer was het dan eindelijk zo ver. Ik maakte een verre reis, met mensen die ik
eigenlijk niet kende, naar een nieuw, onbekend land. Wat had ik er zin in. Al zo lang
stond Canada op mijn verlanglijstje, niet wetend waarom, maar ik verheugde me enorm
op dit grote land. Toen ik dan eindelijk hoorde dat ik met de Lions mee mocht naar
Ontario, Canada was ik dan ook immens blij. Niet veel later werden al mijn gastgezin en
mijn kamp bekend, en op de Landelijke Informatiedag in De Bilt, leerde ik al wat
anderen kennen die dezelfde vlucht als mij namen. Toch wel fijn, aangezien ik alleen
eens had gevlogen toen ik klein was.

Na een vlucht van ongeveer zeven uur,
die toch eigenlijk heel hard meeviel,
kwamen we tegen de avond aan op
Pearson International Airport in Toronto.
Hier stonden mijn gastouders, Dent en
Arlene, en mijn Finse gastzusje, Juulia, al \ _— ; 7
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Brantford. Hier brachten we de eerste
twee weken van ons avontuur in Canada
door. Twee enorm lieve mensen, die,
ondanks dat ze al behoorlijk op leeftijd waren, ons zo ongeveer overal mee heen namen,
wat ons leuk leek. Zo zijn we naar een foodfestival daar geweest genaamd ‘Villages’,
hebben we heel veel boodschappen gedaan in de enorme supermarkten die ze daar
hebben, zijn we wezen winkelen, en noem maar op. Verder hebben we heel veel van het
dagelijkse leven van onze gastouders mogen zien, zo zijn we met ze mee geweest naar
softbal games, naar de kerk, en hallo wat zijn de mensen vriendelijk daar. Wauw. Het
eerste bezoekje aan de kerk was onze tweede dag in Canada, en toen we daar
aankwamen stond iedereen al op ons te wachten om ons een knuffel of een hand te
geven om ons op deze manier welkom te heten. Wat vriendelijk en lief zijn die mensen.
Alle mensen in Canada trouwens!
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’s Woensdags in het gastgezin was het Canada Day. Overdag zijn we naar een park
gegaan, waar we een dienst hebben bijgewoond en wat hebben gegeten, toen we naar
huis wilden bleken we opgesloten te
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| restaurant geweest. Hier hebben we
heerlijk gegeten en vervolgens zijn we
doorgereden naar het feest, wat werd
georganiseerd door een gastgezin van
jongeren uit een ander kamp. Hier
kwamen dus ook veel andere jongeren,

Tijdens de openingsceremdnie ophet kafnp met mijn gastouders
Dent en Arlene en mijn Finse gastzusje Juulia (rechts)



Op de tweede zaterdag begon dan eindelijk ons kamp, wat hadden we hier zin in. Toen
we aankwamen was het nog lichtelijk onwennig, maar na een dagje kennismaken voelde
het al alsof we elkaar jaren kenden. Wat een gezellige groep! In het kamp hebben we dan
ook de meest geweldige dingen gedaan, we hebben de Niagara Falls gezien, zijn wezen
kanoén, hebben we op de CN Tower gestaan, zijn we naar het Fusion Center geweest om
een kamplied op te nemen, hebben we de Blue Jays Baseball Game gekeken en zijn we
als afsluiter naar Canada’s Wonderland geweest. Allemaal stuk voor stuk geweldige
ervaringen om nooit te vergeten. Vooral met deze geweldige groep mensen! Dit maakte
het afscheid na de tien dagen dan ook extra moeilijk.
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Na het kamp verbleven we nog drie dagen in het gastgezin, voordat het op zaterdag tijd
was om terug naar huis te vliegen. Nog helemaal geen zin in. Tijdens deze laatste dagen
zijn we bessen wezen plukken, hebben we nog wat souvenirs gekocht, hadden we nog
één laatste poolparty met de twintig jongeren van het kamp, zijn we op donderdag
avond naar een park geweest om hier een film te kijken, heel leuk genaamd ‘movies on
the square’ en zijn we op onze laatste volle dag naar African Lions Safari geweest, waar
we met een busrit door de dierenjungle zijn getoerd en waar we op een olifant hebben
gereden. Een leuke afsluiter dus. Zaterdags was het tijd om onze spullen te pakken en
vertrokken we tegen drie uur 's middags naar het vliegveld om hier tegen half acht onze
vlucht terug naar Nederland te pakken.

Al met al heb ik werkelijk een geweldige maand gehad. Ik heb zo veel nieuwe, prachtige
indrukken opgedaan en zo veel nieuwe mensen en vrienden leren kennen. Toen ik dan
ook terug kwam in Nederland en iedereen aannam dat ik het toch ook wel fijn vond om
weer terug te zijn, was mijn antwoord dan ook steeds een volmondige nee. Het liefst
ging ik weer terug. Canada is zo'n geweldig land, en ondanks dat ik hier maar zo’n klein
stukje van heb kunnen zien, ben ik verkocht. De natuur, de mensen, alles is leuk. Wat ik
in ieder geval zeker weet is dat ik zeker weer eens terug ga!
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