Beijing, China 2015

Hallo, ik ben Juliette. Vanaf september begin in met de opleiding trade management gericht
op Azié en door de Lions heb ik al veel cultuur kunnen proeven. Vorig jaar ben ik naar
Mumbai, India geweest maar nu het verhaal over de ervaringen in China. Als je besloten
hebt dit verhaal te lezen, stop niet halverwege!

Ik zal eerlijk zijn, het waren drie weken met ups en downs! Gelukkig veel ups maar ik raad
het je niet aan als je nog jong bent of een onervaren reiziger. Het eerste waar je tegen
aanloopt is de taal. Er zijn veel jongeren die nu wel Engels kunnen omdat ze deels studeren
in Amerika maar zelfs dat geeft geen garantie weet ik uit ervaring.

Mijn host family bestond uit een gezin met een dochter van 13, zelf ben ik 20. Ze kon een
beetje Engels. Soms moet je creatief zijn want de ouders konden geen Engels dus zorgde ik
ervoor dat ik mee mocht met andere host families. Dit is echt een aanrader, ook omdat je zo
snel vrienden maakt met de andere youths! Ook kwamen er mensen met ons mee als we
ergens heen gingen.

, S ;Ik en Shinie uit Taiwan. Had geen kinderen in haar
gastgezin en was dus ook weer blij met mij!

Het kamp bestond uit een paar dagen dingen doen in Beijing zoals ouderen bezoeken en
'spelletjes’ met hun spelen. We waren met 5 meiden, 3 uit Italié 1 uit Taiwan en ik.
Daarnaast zijn we 4 dagen de stad uit gegaan. We hebben een weeshuis bezocht. Hier
hebben we ook al de dagen geslapen, de conditie van leven was zwaar te noemen. Het
jammere was dat we niks met de kinderen deden tot de laatste dag. Hierdoor voelde je je
nog meer de verwende Europese die aapjes aan het kijken is. We kregen les of zaten
gewoon met elkaar te kletsen. Les in papiersnijden of caligraferen bijvoorbeeld. Gelukkig
maakte de laatste dag alles goed want het was super leuk om met de kinderen te spelen ook
al begrepen we elkaar niet. Op hun leeftijd maakt taal niks uit.






Dit soort ervaringen lijken op dat moment te zwaar en heel soms vraag je je af waarom je
ook alweer hier heen bent gegaan.Maar nu ik aan het wachten ben op mijn vlucht terug naar
huis had ik niks van dit alles willen missen. Het gebeurd allemaal met een rede. Het is goed
om dit soort dingen te zien en niet alleen maar in mooie hotels te slapen.

Omdat de taal moeilijk was voor mijn host family lieten ze me dus ook vrij in de stad met de
andere youths waardoor er leuke dingen gebeuren.

Na het kamp hebben ze me op een hogesnelheidstrein gezet met de dochter en zijn we met
300 km/u naar Chuzhou afgereisd. Dit is de geboorteplaats van mijn host moeder en haar
nicht van 22 woont hier. Zij studeert in Chicago en kon een beetje beter Engels. Met haar
familie hebben we veel van de omgeving en zijn natuur gezien.



Links de nicht van 22 en rechts de dochter van 13.

En natuurlijk zie je alle bezienswaardigheden zoals de forbidden city, Temple of heaven, old
summer palace en de New one. Maar de beste van alles is de Chinese muur!!

Je maakt het zelf wel leuk!! Dat geldt voor elk Lions kamp want ook in India was het niet
alleen maneschijn. Dat kan ook niet als je zo lang weg bent. De cultuur is anders en dat is
soms lastig, maarja dat was de reden dat ik naar Azié wilde.

Bedankt voor het lezen en ik beantwoord graag vragen als je die hebt! Vraag mijn contract
gegevens maar na bij de Lions.

Groetjes Juliette



Veel plezier op jou reis,
het is een ervaring om nooit te vergeten!



