Reisverslag Lions youth Sailing Camp/exchange.

Deze zomer ben ik net als vele andere jongeren weg geweest met de Lions. Nadat ik 3
vakanties had uitgekozen besloot Lions dat ik naar Finland mocht! Van te voren heb ik nooit
geweten hoe leuk het is om met de Lions op vakantie te gaan. Mijn vakantie begon op
Schiphol waar ik voor het eerste alleen ben gaan vliegen. De vlucht duurde 2,5 uur, eenmaal
in Helsinki/Finland werd ik opgewacht door mijn gastgezin.

Het Gastgezin bestond uit een weduwe vrouw met 3 kinderen van mijn leeftijd. Het gezin
woonde in Otalampi, Otalampi is een klein dorp wat ongeveer een uur rijden van Helsinki is.
Tijdens mijn week in het gastgezin heb ik verschillende leuke activiteiten gedaan.

Hier onder staan verschillende activiteiten die ik gedaan heb met het gezin.

-VISSEN/ eigen vis opeten

-Mountainbike

-uitgaan/naar vrienden ’s avonds

-verjaardag van een nicht

-naar het zomerhuisje van de opa en oma

- SAUNA!!

Van te voren was ik wel een beetje bang dat ik in het gastgezin heel veel thuis zou zitten en
niet veel zou doen. Gelukkig was dit dus niet zo en heb ik heel veel leuke dingen gedaan.

De tweede week van mijn reis in Finland was voor mij een speciale week. Het was namelijk
mijn eerste keer in mijn leven dat ik zo lang op een boot geleefd heb. De bootreis begon in
Turku een plaats in het zuid-westen van Finland. Samen met 9 andere jongens en 10 meisjes
zijn we vanaf daar naar verschillende eilanden geweest. Het dag schema zag er zo uit.

10:00 vertrekken naar de volgende bestemming.

zeilen

zeilen

zeilen

16:00 aankomen bij de volgende bestemming.

Ik vond dat erg leuk omdat ik zelf ook een zeiler ben. Waar ik wel aan moest wennen waren
de nacht shifts. De groep was aan het begin van de reis in 2 groepen verdeeld, 2 groepen
waren weer onderverdeeld in groepjes van 3. In totaal waren er 10 bedden voor 20
personen. Zo mocht ik de ene nacht slapen van 18:00 tot 00:00 en de volgende nacht van
00:00 tot 06:00. De tijden dat je niet mocht/kon slapen moest je op het dek de wacht
houden. Dit was niet altijd een pretje omdat het ook in Finland erg hard kan regenen..
Tijdens het varen werd er van ons ook het een en ander verwacht, zo heb ik bijvoorbeeld de
laatste dag 4 uur lang achter het stuur gestaan en heb ik geholpen met de zeilen te hijsen.
Na de week op de zeilboot kwam ik terug bij het gastgezin. De reis van de boot naar het
gastgezin was +-3uur. Ik was erg moe en heb toen lekker geslapen. Eenmaal terug gekomen
bij het gastgezin dacht ik eerst dat er een brand was of dat de jongens een vuurtje aan het



maken waren. Dit was niet het geval, sterker nog het was de jongste zoon met zijn dj-gear
en rookmachine. Het gastgezin had een welcomeback party georganiseerd waarbij alle
vrienden en de oma ook aanwezig waren. Dit was een erg leuke verrassing voor mij.

De dag na de welcomeback party heeft het gastgezin mij naar het vliegveld gebracht. Vanaf
hier ben ik samen met een Frans meisje van mijn kamp naar Amsterdam gevlogen.

Het is zeker een aanrader om met de Lions op vakantie te gaan. Je leert in de 2/3/4 weken

dat je weg bent beter Engels praten en maakt veel nieuwe vrienden. Ook is het leuk om de
verschillen te zien tussen Nederland en het land waar je naar toe gaat. Z o was het voor mij
eerst flink wennen aan de tijden van eten, het avond eten was meestal om 16:00.

Ik zou iedereen aanraden om een keer mee te gaan met Lions als je de kans hebt!

Hier onder staan nog een paar foto’s van mijn mooie reis!







