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Dit jaar ben ik met Lions Youth Exchange naar Hongarije gegaan. Voor dat ik mijn gast familie
in het echt mocht gaan ontmoeten hadden wij al kennis mogen maken via de mail. Na een
paar mailtjes heen en weer wist ik zeker dat het helemaal goed moest gaan komen in
Hongarije. 5 juli was het dan uiteindelijk ook tijd om naar Hongarije te gaan en mijn gast
familie te ontmoeten. Ik werd gelijk erg gastvrij ontvangen en moest daarna met mijn
gastvader en gastbroer nog 2 uur rijden naar Nyiregyhdaza, een stad in het oosten van
Hongarije. Daar werd ik ontvangen door de rest van mijn gastfamilie en nog vijf andere
gastgezinnen en Lions Youth Exchange students. Daar kreeg ik te horen dat we de rest van
de week met elkaar zouden doorbrengen in en rondom Nyiregyhaza. Na de eerste
kennismaking gingen wij naar het huis van de gastfamilie in Nyirpazony. Een klein dorpje
grenzend aan Nyiregyhaza. Wat mij daar als een van de eerste dingen opviel is dat het in
Hongarije normaal is om eerst de achternaam te zeggen/schrijven en daarna pas de
voornaam.
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In de eerste ‘family’ week heb ik dus veel opgetrokken met de 5 andere exchange students

en hun gastbroers en zussen. De students die ook in Nyiregyhaza waren kwamen onder
andere uit Denemarken, Polen, Turkije en Duitsland. Mijn gastvader was er ook altijd bij
omdat hij in zijn vrije tijd een gids was in de omgeving, en dus ook veel van de omgeving
wist. De eerste week was erg vol gepland met uitstapjes naar allerlei culturele
gebeurtenissen rondom Nyiregyhaza. Wij zijn onder andere naar Mariapdcs, een kerk waar
een Maria schilderij hangt wat ‘gehuild’ heeft, en naar Tokaj geweest, een plek die bekend
staat om zijn wijn en waar je in elke straat wel 3-4 winkeltjes kan vinden die wijn verkopen.
Ook hebben we elke avond een traditioneel Hongaars gerecht bij een van de gastfamilies
gegeten. Natuurlijk hebben we echt Hongaarse Goulash gegeten, maar ook iets minder



bekende gerechten zoals ‘stuffed cabbage’, een gerecht dat bestaat uit een mix van vlees in
een blad sla gevouwen.

Wat mij in de eerste week is opgevallen is dat de Hongaarse mensen erg trots zijn op hun
cultuur. Over waar we waren werden we voorgesteld aan ‘traditioneel hongaarse”’ dingen,
voornamelijk voedsel. Ook heb
ik verscheidene auto’s gezien
met bumperstickers waar
kaarten van Hongarije op staan
toen het ook nog delen van
Slovenié en Roemenié bevatte.

In de tweede en derde week
was het tijd voor het Lions
Camp. Dit jaar werd dat voor
het eerst in Miskolc

georganiseerd. We hebben :
anderhalve week in een klein hotelletje (Abacon) gezeten, en de laatste drie dagen zaten we
in Budapest. Op het kamp werd je in teams ingedeeld voor verschillende activiteiten en
kreeg je een kamergenoot aangewezen. Ik heb met Zach Bolduc op de kamer gelegen, de
meest stereotypische Amerikaan die je je maar kunt voorstellen. Hij werd de rest van het
kamp ook wel ‘Freedom’ genoemd. We hebben in Miskolc veel activiteiten gehad, maar de
leukste activiteiten die me zijn bijgebleven zijn toch wel het karten en het vrijwilligers werk
in de zoo van Miskolc. Het werk in de dierentuin was heel wat anders als de rest van het
kamp, en toch ook wel een beetje zwaar omdat het overdag meestal rond de 40 graden
Celsius was in Hongarije. Ook hebben we twee verjaardagen mogen vieren in Hongarije, wat
erg gezellig was en waar we zeker een mooi feestje van hebben gemaakt.

De laatste 3 dagen waren we dus in Budapest. Hier hebben we in een jeugdhotel geslapen,
waar we van met z'n tweeén op een kamer naar met z’'n tienen op een kamer gingen.
Gelukkig was dit maar voor 2 nachtjes. Zelf vond ik dat er een groot contrast zit tussen een
stad als Miskolc en Budapest. Budapest was een stuk groter, maar leek ook een stuk
armoediger. Er liepen een stuk meer zwervers en onverzorgde mensen rond. In Budapest
hebben we niet veel programma meer gehad. We hebben een tour door de stad gehad en
we zijn ’s avonds naar een club geweest. De een na laatste dag zijn we uitgenodigd door de
Lions Club van Budapest. Toen hebben we een wandeling gemaakt door de bergen waarna
het keihard ging stormen, dus kwamen we kletsnat boven op de berg aan waarna we een
rondleiding door een kasteel hebben gehad. De laatste avond hing er een sombere sfeer in
het jeugdhotel. De eerste moesten al om half 3 ’s ochtends naar het vliegveld toe.



Uiteindelijk heeft iedereen
briefjes voor elkaar
geschreven met persoonlijke
boodschappen erop, zodat
we allemaal een herinnering
hadden. We zijn uiteindelijk
in 4 shifts naar het vliegveld
gereden, en bij elk afscheid
werd er weer volop gehuild.
Uiteindelijk was ik rond 17:00 ”

weer in Nederland | & \ '
aangekomen en was het avontuur in Budapest ook weer voorbij.




