lJsland

Aan mijn drie weken in lsland heb ik slechts drie woorden lJslands overgehouden. Ja voor ons
Nederlandse ja, nei voor onze nee en Eyjafjallajokull ( uitgesproken als eejafjatlajeukutl), de gletsjer
van de vulkaanuitbarsting die in 2010 al het luchtverkeer platlegde. De eerste twee woorden heb ik
geleerd op de reis van het vliegveld naar het huis van mijn gastgezin, het laatste woord heeft twee
weken van intensieve oefening gekost.

Naast die drie woorden heb ik gelukkig veel meer aan lJsland overgehouden, onder andere 11
vrienden, verspreid over europa, veel foto's en nog veel meer verhalen van drie ontzettend leuke
weken. Van die verhalen hierbij een kleine samenvatting, in de hoop dat het een beeld geeft van
mijn lJslandse ervaring.

Op 2 juli, voor mijn doen vroeg in de ochtend, stond ik op om weg te gaan naar Schiphol. Als ontbijt
nam ik voor de zekerheid maar een boterham met pindakaas aangezien dat in lJsland waarschijnlijk
niet kon. Daarna snel in de auto naar Schiphol, afscheid genomen van mijn vader en voor ik het wist
zat ik al in het vliegtuig naar Oslo, Noorwegen. Daar aangekomen moest ik 4 uur wachten op mijn
vliegtuig naar Reykjavik en rond half 6 plaatselijke tijd kwam ik in llsland aan. Ik werd opgehaald
door mijn gastmoeder en de Oostenrijker Julian Hofstaedter, met wie ik die week veel zou
optrekken.

Het huis waar we verbleven lag ongeveer een halfuur buiten het centrum van Reykjavik, waardoor
we Reykjavik makkelijk konden bezoeken in de eerste week. Onze gastouders waren meestal
gewoon aan het werk, wat maakte dat Julian en ik vooral op elkaar aangewezen waren. Dit was
echter geen enkel probleem, want nu konden we precies bepalen wat we zelf wilden doen. Elke
ochtend begon met een bezoekje aan het plaatselijke zwembad, volledig in de buitenlucht.
Allereerst was ik hier natuurlijk sceptisch over, aangezien de temperatuur in lJsland op een goede
zomerdag niet boven de 18 graden uitkomt. De baden waren echter aangenaam warm, oplopend tot
wel 40 graden. Alle heetwaterbronnen in lJsland maken het opwekken van energie en het
verwarmen van water erg makkelijk en goedkoop, waardoor overal in lJsland grote zwembaden met
jacuzzi's zijn. Na ons bezoek aan het zwembad gingen we vaak naar Reykjavik om daar de toerist uit
te hangen. Tegen het eind van de middag namen we de bus terug naar het huis voor het avondeten.
's Avonds gingen we vaak nog even naar buiten om wat rond te lopen en naar de zon te kijken vanaf
het zwarte lJslandse strand. Deze zon gaat niet onder, het wordt in lJsland in de zomer niet donker,
maar toch zorgt de laaghangende zon voor een spectaculair uitzicht over de oceaan.

In de eerste week heb ik met Julian een groot deel van Reykjavik ontdekt, een stad die opvallend
genoeg niet alleen gevuld is met mooie gebouwen zoals Harpa, het nieuwe concertgebouw, maar
ook met gebouwen die versierd zijn met enorme tekeningen. Geen graffiti of vandalisme, echte
straatkunst die een wandeling door de hoofdstad net iets leuker maakt. Na deze eerste week
werden we door onze gastmoeder naar de plaats waar ons kamp zou zijn, Hveragerdi (ongeveer
uitgesproken als gweergerdi, die gekke lJslanders). Hier ontmoette ik al snel de anderen van het
kamp. Op een meisje uit Israél na kwam iedereen uit Europa, maar geen twee mensen van hetzelfde
land. Na de openingsbijeenkomst en maaltijd met de plaatselijke lionsleden die het verblijf voor ons
zouden verzorgen leerden we elkaar een beetje kennen tijdens een avondwandeling door
Hveragerdi. Ik voelde me al snel prima op mijn gemak in de groep, we bleken allemaal meer met
elkaar gemeen te hebben dan we in eerste instantie dachten.

Aan het kamp heb ik te danken dat ik veel van de dingen die lJsland een bijzonder land maken gezien
heb. Bijna elke dag nam een andere lionsclub ons mee op stap naar hun plaatsje en vooral de natuur



om ons heen. Ze vertelden ons de verhalen die hun plaats bijzonder maakte en gaven uitleg over het
leven van een gewone lJslander. De soms lange busreizen naar deze plaatsen waren het meer dan
waard, aangezien lJsland heel veel te bieden heeft. We hebben verspreid over de twee kampweken
onder andere watervallen, geisers, gletsjers, stranden, zeehonden, kliffen, eilanden, vulkanen en
grotten gezien. Dit natuurschoon werd afgewisseld met bezoeken aan zwembaden (lk ben in lJsland
professioneel zwembadtester geworden, we hebben er meer dan 7 gezien) en fabrieken. Op een van
de dagen heb ik zelfs op een paard gezeten. 5 minuten dan.

De avondprogramma's van het kamp waren eerst gevuld met de landenpresentaties (de
stroopwafels die tijdens mijn presentatie rondgingen waren een groot succes) en daarna met
schaken en kaartspelletjes, en natuurlijk veel gesprekken. Het geheel van de leuke groep en het
mooie lJsland maakte de drie weken daar een zeer leuke ervaring en ik ben blij dat ik de kans heb
gekregen om deze reis te mogen ondernemen.

Dan nog een ding: Naast lJslandse woordjes leren, was ook het aanleren van Nederlandse woorden
niet een groot succes. 'Dankjewel' lukte nog, maar 'graag gedaan' was voor iedereen toch wel echt
onmogelijk. Een Duitse jongen heeft nog een poging gedaan om 'scheveningense kacheltjes' te
zeggen, maar verder dan een poging kwam hij niet.







