India 2015

Hoi allemaal!

Ik ben Juliette, twintig jaar en ik had
afgelopen zomer de kans kunnen
benutten om het kleurrijke India te
bezoeken.

Vanaf de voorbereidingen was het al
ontzettend leuk. Bij de informatiedag
leerde ik Floor kennen, met wie ik samen
naar India ben afgereisd. Toen we in
Mumbai aankwamen werden we gelijk
erg warm ontvangen, letterlijk en
figuurlijk. De bewoners zijn ontzettend
vriendelijk en vooral ook nieuwsgierig. Dit

merkte ik bij de host stay. Ikzelf kwam in een gastgezin terecht met 2 broers; ik was dus hun
eerste ‘zus’ en ‘dochter’. Op zo’n manier werd ik ook onthaald: het voelde gelijk alsof ik thuis

was.

De Lions in Mumbai hebben veel
contact met elkaar. Dit
resulteerde in veel uitstapjes
met de andere gastgezinnen
waardoor ik andere youths
(naast Floor) leerde kennen. Zo
gingen we tijdens de host stay
naar een museum, of vierden we
een verjaardag bij iemand thuis
met lekker eten. Oh ja, over dat
eten: het is heerlijk! Tenminste,
als je een beetje van pittig eten
houdt. Gelukkig hangen hier
weer heerlijke zoete toetjes
tegenover en hebben ze veel
exotische fruitsoorten.




Ik dwaal een beetje af bij het eten merk ik
©. Verder leerde ik veel tijdens de host
stay over de cultuur in India. We
bezochten veel tempels, kerken of andere
religieuze gebouwen. Het verrijkt zeker je
kennis over de wereld, iets waar ik altijd
geinteresseerd in ben. Zo hebben we
gedanst met monniken in een tempel en
stonden we oog in oog met de grote
Ganeisha. Maar naast al het pracht en
praal van het wonderlijke Mumbai lieten
ze ons ook bepaalde feiten zien. Zo zijn we
een middag naar een weeshuis gegaan en
hebben we daar met de kinderen gespeeld. Het was prachtig om hun donkerbruine ogen op
te zien lichten.

Na twee weken door te brengen in de host stay was het tijd om op kamp te gaan. We
maakten een rondreis door het noorden van India met de bus en de trein. Dit is een enorme
ervaring: zo zaten we ooit 23 uur in de trein. Wellicht klinkt dat als een eeuwigheid, maar
dat zijn de momenten dat je elkaar het beste leert kennen. We hadden namelijk zoveel
verschillende nationaliteiten in ons kamp dat je niet genoeg over elkaar geleerd kreeg.
Taiwan, USA, Turkije, Litouwen, Italié, het was een mix van culturen. Deze mix was zo leuk
dat we elkaar nog steeds spreken; er zijn zelfs al plannen om elkaar weer op te zoeken.

Verder word je tijdens het kamp veel begeleid
door de plaatselijke Lions Clubs. Dit zorgt
ervoor dat je de meest persoonlijke gidsen hebt
die je alles kunnen vertellen over hun dorp of
stad. We zagen het platteland van India en het
bruisende Mumbai The city that never sleeps.




India was voor mij dus een enorm leerzame, mooie, ontroerende, maar vooral geweldige
ervaring. Het is zeker een aanrader als je van veel culturen houdt en je openstaat voor alles.
Ik hoop je met mijn verhalen je net zo enthousiast te hebben gemaakt als ikzelf ben. Als je
nog vragen hebt of je bent gewoon nieuwsgierig, kan je me altijd bereiken via Facebook!

Veel liefs,
Juliette




