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Mijn eerste deelname met de Lions Exchange vier weken aan de andere kant van de
wereld. Mijn ouders vonden het erg spannend en iedereen vroeg mij of ik het niet eng
vond. Integendeel kon ik niet wachten tot het eindelijk zo ver was!

Eenmaal aangekomen in Osaka en de immigratiediensten en douanes voorbij was
stonden er wel 7 mensen om mij te verwelkomen. Doordat mijn gastgezin geen Engels
sprak en ik geen Japans sprak hadden we moeite met gesprekken voeren. De eerste
dagen van mijn verblijf hebben we rustig aan gedaan, naar de bank gaan, de oprit vegen,
boodschappen doen etc. Mijn gastmoeder had een diploma voor de kimono en yukata
(zomerkimono). Ze heeft me geleerd hoe je je in een yukata moest kleden en ook hoe je
hem weer moest opvouwen.

Verder zijn we naar een festival van een universiteit van Osaka geweest, hebben we
gewinkeld en niet te vergeten sushi gegeten in Namba. Ook ben ik naar de Central
Market geweest, hier worden fruit en groenten doorverkocht aan horeca, restaurants,
supermarkten etc. Daarnaast werden er ook veilingen gehouden, door verschillende
mensen heb ik hier een rondleiding gekregen.

Het welkomsfeest van de Lions was een beetje een verassing. Ook waren er 2 dochters
van Lionsleden aanwezig die zeer goed Engels spraken. Na veel met hun gepraat te
hebben werd mij ineens heel veel duidelijk zowel over de Japanse cultuur als over de
activiteiten die mij nog te wachten stonden.

Met als eerste: naar school. Ik ben naar een High
School geweest en mocht daar de les Engels
bijwonen. Toen de les voorbij was wou iedereen
met me op de foto. Dit vond ik wel erg speciaal,
doordat ik geadopteerd ben en een Aziatisch zie
ik er toch niet uit als een typische Nederlander?
Na de pauze liepen we naar het sportveld, waar
bleek dat ik ook mee mocht sporten. Ik mocht
meedoen met het atletiek team, maar het was echt
heel warm. In Nederland zou bij dit weer worden .
geadviseerd binnen te blijven en je niet te veel in te spannen. Maar hier niet! En dat kon
ik merken.. De volgende dag had ik zelfs spierpijn. Een paar meisjes uit mijn klas
hebben me nog een rondleiding gegeven en toen was het alweer tijd om afscheid te
nemen.

We hebben nog met een paar leden van de Lions een hike gehad gevolgd door een BBQ.
Hierbij hebben we een stukje door een dorp op ‘bergheuvel’ gewandeld en vervolgend
met de kabelbaan de grote berg op. Boven op de berg was een soort campingterrein
waar je na een zware klim lekker kon BBQ’en.

Marina, mijn vriendin uit Nagoya is nog naar Osaka gekomen met
Shinkansen. Zij was het jaar ervoor in Nederland geweest en zo heb ik
haar ontmoet. Samen met mijn gastmoeder en de 2° zoon met zijn
gezin zijn we naar Umeda geweest. Dat is het centrum van het
noorden. Marina kan erg goed Engels dus vertaalde ze ook regelmatig
gesprekken mijn gastgezin en mij. We hebben vrije tijd gekregen en
mochten met ons tweeén gaan winkelen. Na een middag winkelen
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natuurlijk nog een hapje eten. Ik heb de meest ‘typisch Japanse’ gerechten uitgekozen.
Toen ik mijn toetje wou opeten heeft Marina heel hard gelachten omdat ik iets wou
gaan eten, wat helemaal niet eetbaar bleek te zijn. Oeps! Al het eten in Japan is zo
anders dan ik gewend was, toch vond ik dat ik alles wat ik niet kende wel moest
proeven. Natuurlijk zaten er gerechten bij die minder smakelijk waren, maar toch vond
ik het meeste erg lekker! ~

Mijn gastmoeder las voor aan de lagere klassen van de basisschool. Dat deed zij als
vrijwilligerswerk. Ik mocht mee en tussen de kinderen zitten, luisteren naar mijn
gastmoeder. Daarna ben ik boodschappen gaan doen met de schoondochter. Omdat we
’s avonds samen het avondeten gingen maken. Dus uiteindelijk stond ik met Kiyomi (de
schoondochter) en Takeshi (kleinzoon) stond in de keuken het ‘Giyousa’ te maken. Ook
heb ik spaghetti voor ze gemaakt, maar natuurlijk ook pannenkoeken!

Samen met Meneer Wada van de Lionsclub, zijn
vrouw en zijn assistent hebben we het Himeji
Kasteel bezocht. Ondanks dat zij ook geen Engels
sproken, hebben ze met handen en voeten gids
gespeeld.

Sayaka ook een vriendin uit Nagoya, die ook in Nederland is geweest met de Lions.
Samen met haar, mijn gastmoeder en andere Lionsleden zijn we naar Kyoto gegaan. We
hebben daar traditioneel Japans eten gegeten (wat ik wat minder lekker vond,
aangezien dit grotendeels uit tofu bestond), gebeden, natuurlijk veel foto’s gemaakt en
veel praten. s Avonds zijn we naar het Gion matsuri geweest, waar heel veel mensen
aanwezig waren. In Nederland ben ik klein, maar hierbij al deze mensen was ik gewoon
groot! Dit was wel even een fijn moment om te ervaren.

De avond erna hadden we een ‘formal dinner’. Hier was de hele Lionsclub ook
aanwezig. Bij de opening werd een clublied gezongen en ook werd er
gezongen voor de Lionsleden die recent jarig waren geweest. Voordat we aan
het avondeten begonnen, kreeg ik cadeaus van de Lions Club, onder andere
een yukata! Ook kreeg ik de mogelijkheid om de vaantjes te geven aan de
voorzitter en natuurlijk een speech te geven.

Tijdens het kamp hebben we de meest bijzondere activiteiten gedaan. We hebben
tempels bezocht en daar gebeden. Ook hebben we nog in een tempel overnacht.
Doordat mijn kamp bestond uit rondreizen in de omgeving hebben we ook elke nacht
in een ander hotel geslapen en met de bus op weg naar de volgende bestemming. Dit
was best fijn, omdat de kampleiding de mogelijkheid had elke avond een andere
kamerindeling te maken. Hierdoor kwam je met iedereen in contact! Van Zen,
touwtjespringen (double dutch), USJ (Universial Studios Japan), Hiroshima (Dit was
echt heel speciaal, omdat zelf nadat je hier bent geweest en het museum het bezocht
nog steeds niet kan geloven dat zoiets
vreselijks heeft plaatsgevonden),

het Shirahama strand, bidden onder een
waterval (dit was echt zooooo koud!), tot
het hebben van een traditionele
theeceremonie en natuurlijk karaoke! We
hebben het allemaal gedaan. De laatste
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avond van het kamp zijn we in yukata naar het Tenjin Matsuri geweest. Hier mochten
we op een boot over een rivier varen, van het eten en vuurwerk genieten terwijl we
andere boten tegen kwamen (voor een indicatie hiervan>youtube). De laatste dag van
het kamp hadden we een afscheidsfeest (zie foto vorige pagina). Dit was wel erg
emotioneel voor de meeste mensen. Doordat er in een best korte tijd erg goede
vriendschappen zijn ontstaan. Ook was onze kampleiding even oud als wij waardoor
ook met hen goede vriendschappen zijn ontstaan. Huilen huilen en nog eens huilen!

Terug bij mijn gastgezin zijn we nog wezen fietsen. Doordat
Marina en Sayaka in Nederland waren geweest en niet konden
fietsen op een ‘normale’ fiets was ik natuurlijk wel benieuwd hoe
dit zou verschillen. Ook hebben we nog boodschappen gedaan
voor ‘het laatste avondmaal samen’. Hier waren de 1° en 2° zoon
aanwezig met hun gezinnen. We hebben speeches gehouden en
elkaar cadeaus gegeven.

vergeten was haar pin te geven. Zo lief!

weer door moet.

Terug op Schiphol stonden mijn ouders te wachten. Onderweg naar
huis in de auto natuurlijk van alles verteld.

Dit is echt een hele ervaring voor mij geweest. Mijn gastgezin is zo
gastvrij geweest en ik ben hun ook erg dankbaar voor alles! Nog steeds
heb ik met veel contact met de mensen die ik heb ontmoet in Japan.
Een paar van hun komen binnenkort zelfs naar Nederlands toe! Ik
hoop nog een keer terug te kunnen naar Japan om ook andere plaatsen
nog te bezoeken, maar ook om mijn gastgezin, vrienden van de
kampleiding en high school weer te ontmoeten! ~

Ondanks dat Japan niet om de hoek is en de cultuur totaal anders is.
Als je openstaat voor een andere cultuur en de kans krijgt om naar
Japan te gaan..

De volgende dag was het toch echt weer tijd om naar huis te
gaan. Op het vliegveld ben ik nog een paar mensen van het kamp
tegengekomen en tot mijn verbazing was Akira van de
kampleiding ook nog gekomen om afscheid te nemen. Daarnaast
was de gastvader Qing uit Maleisié nog gekomen, omdat ze

Ik heb een brief geschreven aan mijn gastgezin en voorgelezen op
het vliegveld. Tranen stroomden totdat je eenmaal de douane

Lets Go! @

Als je meer wilt weten over mijn reis of nog vragen hebt die je mij
wilt stellen, kan je de Lions vragen om mijn contactgegevens! ~

Dit ben ik samen met Qing uit
Maleisié, Zsofia uit Hongarije en
Shoyo van de kampleiding en eten
we rode boon ijsjes!

Groetjes Jessie
Op de volgende pagina staan nog een paar foto’s van het kamp! ~
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(V.L.N.R) Op het Shirahama strand, voor de Itsukushima shrine op Miyajima, nadat
we Zen hadden gedaan, in een tempel (met megagrote Boeddhabeelden!) US]J, Lions
monument, het bidden onder de waterval en natuurlijk in de bus onderweg naar onze
volgende bestemming!
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