Yucatan’s Wonders, Mexico 2015

In de zomer van 2015 heb ik met de Lions
Mexico bezocht. Maandag 6 juli vertrok ik
met het vliegtuig richting Cancun. Na een
dag lang reizen kwam ik daar lokale tijd om
half 9 aan, terwijl het voor mijn idee half 4 ’s
nachts was. Ik had er voor gekozen om niet
direct naar mijn host family te gaan, maar
eerst een dag en twee nachten in Cancun te
blijven.

Na een fijne dag bijkomen van de lange reis
op het strand van Cancun, en twee hele
warme nachten ging ik met een 6 uur
durende busreis naar mijn hostfamily in
Campeche. De (eerste klas) bussen zijn in
Mexico een stuk beter(en betaalbaarder)
dan de openbaar vervoer bussen hier in
Nederland. Eenmaal op het busstation van
Campeche aangekomen wachtten mijn
hostpapa en hostsister mij op. Voordat ik
richting Mexico ging had ik al contact met
mijn hostsister gehad via Facebook. Dit
contact ging erg spontaan en ik had dan ook
erg veel zin om haar te ontmoeten.

Mijn hostfamily bestond uit een vader,
moeder en drie dochters. De eerste avond in
zijn we met andere campers die in
Campeche verbleven een rondrit door
Campeche gaan maken. Het was erg leuk om
gelijk een deel van de andere campers te
leren kennen. De rest van de 12 dagen
homestay heb ik verschillende activiteiten
met mijn familie ondernomen zoals
zwemmen, naar verschillende forten
geweest die de stad vroeger moesten
beschermen tegen piraten, heerlijk
gegeten(vooral géén groente of fruit), oude
Maya ruines bezocht, naar de bioscoop
geweest(een kaartje voor de film kost hier
omgerekend maar ongeveer €4). Ik ben zelfs
een ochtend met mijn hostsister mee naar
school geweest, dit was echt een verschil
van dag en nacht met hoe ik school ervaar in
Nederland.

Wat me echt opviel tijdens de homestay is
de ongekende vriendelijkheid van




Mexicanen. Alle Mexicanen met wie ik
gesproken heb, probeerden met mij te
communiceren (wat soms er lastig was, ik
spreek geen woord Spaans en velen spreken
daar geen woord Engels). Verder viel me het
op dat

Mexicanen een totaal ander eetritme
hebben dan ik normaal gesproken heb. Voor
mij is het normaal om rond 6 uur te dineren,
terwijl ik in Mexico af en toe dan nog niet
eens mijn lunch op had.

Na 12 dagen met mijn Mexicaanse familie te
hebben geleefd heb ik op zondag 19 juli
afscheid van ze genomen. In 12 dagen tijd
heb ik er een familie bijgekregen, ik heb nu
zowel een familie in Nederland als in Mexico.
Ik heb me zo ontzettend welkom gevoeld!

Waar 19 juli in het er in de ochtend droevig
aan toe ging vanwege het afscheid van mijn
familie, was het in de middag er leuk om alle
andere campers te ontmoeten. Het kamp
was in Merida, dit is ongeveer 2 uur reizen
vanaf Campeche. Het kamp bestond uit 16
andere campers uit alle uithoeken van de
wereld.

Ik werd ingedeeld in een kamer waar ik met
drie andere meiden sliep. Het was eerst even
wennen om mijn persoonlijke ruimte met
drie onbekenden te moeten delen, maar al
snel kwam ik er achter dat dit drie erg leuke
roommates waren.

Voor aanvang van de reis naar Mexico vroeg
de kampleiding al of iedereen een witte jurk
of een witte blouse mee wilde nemen. Dit
was voor het welkomstdinner. Tijdens het
welkomstdinner was er de mogelijkheid om
elkaar wat beter te leren kennen en er
kwamen nog diverse lions-members kennis
met ons maken.

Tijdens het kamp heb ik verschillende dingen
gedaan, een kleine geep hieruit; een Maya
museum bezocht, hier werd de hele oude
cultuur van de Maya’s verder uitgelegd, een
dag naar de zee geweest, de zee is hier super
mooi blauw en in de cenote gezwommen, dit
was mijn mooiste ervaring van het kamp, als




je de foto’s ziet(een na laatste foto), zie je
waarom.

Zaterdag 25 juli was de laatste ‘volle dag’
van het kamp. Deze dag was gevuld met de
landen presentaties. Het was erg leuk om
meer te horen over het land waar iedereen
vandaan komt. De meesten hadden ook wat
eten of drinken mee uit het thuisland. Het
meest ‘gekke’ wat ik tijdens deze middag
geproeft heb, is een recept uit
HongKong(koffie met thee).

De avond was gevuld met een quiz en een
poolparty. ledereen was al een beetje
verdrietig dat we de volgende dag afscheid
van elkaar moesten gaan nemen.

Zondag 26 juli was het kamp dan echt
afgelopen. Ik bleef zelf een dag langer in het
hotel, omdat ik pas 27 juli naar huis voor.
De dag bestond uit afscheid nemen van alle
campers. Normaal ben ik niet zo snel
emotioneel, maar deze dag hebben er
behoorlijk wat tranen gevloeid.

Ik kijk terug op een super ervaring, en
bedank de Lions dan ook heel erg dat zij mij
deze mogelijkheid hebben gegeven om dit
mee te mogen maken.




