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Hallo! Ik ben Maartje, en ik ben afgelopen zomer op uitwisseling geweest naar Zuid-Afrika.
Nadat het een lange periode onzeker was of ik kon gaan, kreeg ik een paar weken van te
voren eindelijk officieel signaal dat het door zou gaan. In plaats van een homestay en een
kamp, heb ik alleen homestay gedaan omdat het kamp helaas niet door kon gaan. Hierdoor
ben ik wel op twee verschillende plekken geweest. De eerste week in Durban en de tweede
week in Kaapstad.

10 Juli was het zo ver, mijn avontuur naar Zuid-Afrika ging beginnen. Van te voren had ik al
een beetje contact gehad met het Finse meisje waar ik samen mee zou reizen. Haar naam
was Emelia. Op de dag van vertrek was niet heel erg zenuwachtig, omdat ik er vooral heel
veel zin in had, en erg benieuwd was naar hoe alles zou zijn.

10 juli vloog ik van Amsterdam naar Johannesburg. Dit vond ik wel best spannend omdat ik
hier vanaf het vliegveld naar het hotel moest, om te overnachten, om de volgende ochtend
vroeg weer door te vliegen naar Durban. Aangekomen in Durban, moest ik een uur wachten
en dan zou ook Emelia landen, en zou ik haar dus voor het eerst ontmoeten. Van te voren
hadden Emelia en ik een foto ontvangen van Wellingston, de man die op ons zou komen
ophalen. We hebben twee uur alle mannen die we zagen vergeleken met de foto die we
gekregen hadden, waarna we hem uiteindelijk vonden. Hij liep ook met een foto rond van
ons, dus het kon niet missen. Na een paar uur rijden reden we steeds verder de bewoonde
wereld uit, en kwamen we steeds meer in een soort platteland waarbij we stopte bij een
afgelegen tankstation. Hier ontmoetten we onze gastvader, Andrew met zijn dochter, Cat.
Vanaf daar was het nog een uurtje rijden, waarbij de weg per meter mysterieuzer werd.
Eerst reden we door theeplantages en later door een jungle. Uiteindelijk werd het ons pas
duidelijk dat we aan waren gekomen bij het vakantiehuis van ons gastgezin, in een
plattelandsgebied, de Transkei. We hebben deze eerste week met de familie Palmer ingeluid
met de zonsondergang bewonderen op een prachtige plek met een glas champagne.

Het enige wat ik die avond dacht was: “Een dag geleden was ik thuis, en nu sta ik op een
prachtige plek in Zuid-Afrika champagne te drinken, met mensen die ik een uurtje ken”
Super gaaf!!! Familie Palmer hadden veel mensen uitgenodigd in hun vakantiehuis.

De volgende dag zijn we met alle vrienden en gasten die bij mijn gastgezin sliepen naar een
waterval geweest. Dit was een hele bijzondere waterval omdat er maar vijf plekken in de
wereld zijn waar een waterval direct de zee in valt. We hebben een lange wandeling
gemaakt door een prachtige natuur. Dit was een leuke manier om de familie en de gasten
beter te leren kennen. Het was een wandeling langs de kust, hier heb ik mijn eerst walvissen



gespot. Ik dacht dat het moeilijk zou zijn om die te zien, maar je ziet ze regelmatig even
boven water komen. Heel bijzonder.

Na een paar uur lopen kwamen we eindelijk aan bij de prachtige waterval. We zagen
mensen aan de overkant, en die verklaarde we stiekem een beetje voor gek. Maar voor dat
we het wisten, waren we zelf aan het klimmen en kruipen door de groeven van steen om
aan de overkant te komen. Eigenlijk was dit super gevaarlijk, maar omdat we met veel viotte
en sportieve mensen waren vonden wij dit een mooie uitdaging.

Ook hebben we in dit gebied kleding uitgedeeld aan de lokale bewoners. Deze kleding had
de Lions Club van Durban samen verzameld. Dit was heel bijzonder om te doen. We reden
met een aanhanger achter de auto door het gebied, en uiteindelijk hadden we wel een
groep van 30 man achter ons aan lopen als een soort dank. ledereen was zo blij!

Er kwam ook een meisje die zich aan het wassen was in de rivier met shampoo in haar haar,
om iets uit te zoeken. Ze vergat helemaal dat ze zich aan het wassen was.




Ook zijn we vaker, vroeg in de ochtend wezen vissen. De plek waar we dit deden, noemde ze
‘Sharkespoint’ omdat ze daar regelmatig een haai aan de hengel hadden hangen. Ik heb zelf
ook geprobeerd een vis te vangen, wat uiteindelijk met een beetje (veel) hulp gelukt was.
Heel gaaf om dit op deze plek te doen. Het was heel ruig weer, dus ook de zee was erg wild.
Oja, we moesten een heel leuk bruggetje over, om daar te komen ;)

Na een paar dagen in de Transkei, zijn we terug gegaan naar Durban zelf. Hier zijn we als

bezichtiging nog naar een stadion geweest, waar Emilia een soort bungeejump van het
hoogste puntje van het dak van het station heeft gedaan. Wat ook heel gaaf was, is het
National Park waar we geweest zijn. Hier hebben we zebra’s, struisvogels, buffels,
bijlpaarden en giraffen gezien. (rechts staat Emelia)
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De dag van de safari, was het ook tijd voor onze tweede bestemming, Kaapstad. Na in de
eerste week in de omgeving rondom Durban te zijn geweest, hadden we nog een net zo
verassende week voor ons.

Rond een uur of 3 kwamen we aan in Kaapstad, en hier stond Gisela ons al op te wachten. Bij
haar zouden we deze week verblijven. Ze was een al wat oudere vrouw, die zelf
oorspronkelijk uit Duitsland kwam, met kinderen die over de heel wereld woonde. Ze
woonde ook alleen, dus een beetje gezelligheid van ons vond ze wel leuk. Verder was zij full-
time voor de ‘Lions club Tabelview” bezig. Gisela was een hele bijzondere vrouw met veel
levenservaring. Ik vond het heel leuk om met haar te kletsen over van alles.

Onderweg van het vliegveld naar Giselas huis, zag Gisela dat het eigenlijk heel goed weer
was, en dat de kabelbaan naar de Tafelberg bewoog. Meteen zijn we omgedraaid, en voor
we het wisten stonden we op de Tafelberg. Wauw wat mooi! Kort hebben we kunnen
genieten van het prachtige uitzicht. Helaas werd het al snel mistig (wat het heel snel en vaak
wordt op de Tafelberg).



Toen we deze avond terug reden na ons bezoek aan de Tafelberg, was er een prachtige
zonsondergang waar de Tafelberg ook super mooi op te zien was van een afstandje.

De eerste echte dag zijn we samen met Gisela naar ‘The water front’ gegaan. Dit is de
toeristische plek van Kaapstad. Het is eigenlijk een soort kleine haven met veel winkels en
musea, waar ook veel straatartiesten optreden. Hier heb ik een handgemaakte ring gekocht
die ik nu altijd om heb als herinnering. We hebben ook een tour gemaakt door de omgeving
rondom Kaapstad. Ik vind persoonlijk het centrum van Kaapstad niet heel bijzonder, maar de
omgeving is zo mooi. Er liggen hele mooie baaien en gebergten achter Kaapstad.

Ook hebben Emelia en ik 2 nachten bij Paula en Jimmy geslapen. Dit waren vrienden van
Gisela. Met hun zijn we naar Stellenbosch geweest. Dit is een klein historisch stadje waar
veel universiteiten zitten, waar de Nederlandse invloeden nog goed te zien zijn. We liepen
daar door huisjes in Nederlandse bouwstijl met Delfts blauw en vrouwtjes in Nederlandse
kledingdracht. Heel leuk om te zien! Met Paula en Jimmy zijn we ook gaan toeren richting
het Oosten. Hier hebben we hele mooie wilde en woeste baaien gezien met pinguins.



Toen we na een paar dagen weer terug waren bij Gisela, hebben we samen eerst een
typische Zuid-Afrikaanse diner gemaakt. In Kaapstad word de stroom gemiddeld 2 keer per
dag de stroom voor een uurtje stilgezet. Dit was om elektriciteit te besparen. In dit uurtje
ging bij Gisela de kachel aan, en namen we een lekker wijntje. Dit uurtje was altijd super
gezellig. Wifi doet het niet, je kan niet koken, geen tv, dus je gaat even helemaal terug naar
de basis, en gaat het samen gewoon gezellig maken. Met Gisela hadden we elke dag een vol
programma. We zijn naar een pinguins opvangcentrum geweest. Hier hebben we een
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Dat was zo bijzonder, dat zal ik nooit vergeten. We hebben geholpen bij het eten, en de

kinderen hebben meerdere liedjes voor ons gezongen. Een van de laatste dingen die we
hebben bezocht is Kaap de Goede Hoop. Ik vond het heel leuk om hier heen te gaan omdat
ik er veel over gehoord had. Dit was ook een soort natuurpark, waar wilde dieren liepen

zoals Zebra’s. Ook is dit natuurlijk de plek waar de twee oceanen samenkomen. Heel mooi

om dit te hebben
gezien.

Voor ik het wist, was het al weer mijn laatste diner in Zuid-Afrika, met Gisela en Emelia. De
twee weken zijn zo super snel gegaan. De laatste dag heb ik Emelia heel vroeg naar het
vliegveld gebracht en uitgezwaaid. Je raakt al snel heel hecht met elkaar omdat je twee
weken zo veel samen ziet en meemaakt. Ik hoop haar nog een keer op te zoeken in Finland,
want contact hebben we nog steeds. Na het wegbrengen van Emelia ben ik met Gisela nog
wat gaan drinken en hebben we een tocht gemaakt met een zeilboot rondom Kaapstad. Op
dat moment kon ik alleen maar denken: ‘Wauw wat heb ik twee bijzondere weken gehad”
Ik heb zo genoten van alle mensen die ik heb leren kennen, de prachtige natuur en de hele
ervaring in het algemeen. Het is een ervaring waar je onbewust heel veel van leert. Toen ik
thuis was drong het pas echt tot mij door wat ik allemaal wel niet gezien had.

Ik vond het echt een fanatische ervaring en ik raad het iedereen aan om het te doen!




