Reisverslag Lions Youth exchange in Zwitserland

Van Rosemarije

Zaterdag 4 juli was het eindelijk zo ver: ik vertrok met het vliegtuig naar
Zwitserland voor een vier weken durende uitwisseling. Het was een unieke

kans waarbij ik geweldige ervaringen heb opgedaan, leuke nieuwe mensen
heb ontmoet en verschillende culturen heb leren kennen.

Mijn host family, bestaande uit Jean-Marc, Jaana, Jonathan (16 jaar),
Joséphine (12 jaar) en de hond Hivoir, stond me al op te wachten in de hal
van het vliegveld van Ziirich. Het zijn ontzettend lieve, leuke mensen, bij
wie ik me meteen al thuis voelde. Eerst gingen we Ziirich bezoeken en
zwemmen in het meer bij Einsiedeln, aangezien het ontzettend warm was.
We sliepen nog niet bij hen thuis, maar bij een RBB. De volgende dag
hebben we Luzern bezocht en over de bekende houten brug gelopen. Op

de reis verder naar hun huis stopten we bij een koekjesfabriek, wat erg lekker en leuk was, omdat je

daar alle koekjes mocht proeven!

Het huis van mijn host family lag op een heuvel in het kleine dorpje Chables, met prachtig uitzicht op
het meer van Neuchatel. In de twee weken dat ik bij hen verbleef was ik erg blij dat het meer op tien
minuutjes rijden lag, want we konden elke dag zwemmen in verband met het warme weer. De
omgeving was erg mooi. Vlak achter het huis begonnen de velden en bossen, die ik met Joséphine en
Hivoir grondig te voet, met de skeelers en op de mountainbike heb verkend.

Met mijn host family heb ik veel activiteiten ondernomen en dingen bezocht. Het leuke was dat Jean-
Marc ontzettend veel wist over de cultuur, de economie, de politiek en de geschiedenis van

Zwitserland. Hij vertelde daar dan ook erg enthousiast over, wat ik
zeer waardeerde omdat ik daar ook geinteresseerd in ben. Wat
me opviel is dat Zwitsers zeer trots zijn op hun land en ze daar
alles voor willen doen.

Voor het grootste deel van de tijd sprak ik Engels, maar af en toe
probeerde ik ook Frans te praten. Jaana is docente Engels, dus dat
was erg makkelijk, en de rest van de familie sprak ook super goed
Engels. In het begin vond ik het wel lastig om steeds Engels te
praten, maar na verloop van tijd ging het steeds beter. Zelfs zo
goed dat ik bij terugkomst thuis ook heel de tijd in het Engels wil
beginnen te praten.

In de regio van de drie meren (zo wordt het gebied genoemd waar

ik verbleef) heb ik veel gezien. Ik ben bij de Romeinse overblijfselen gaan kijken, ik heb verschillende
steden gezien. Murten is een schattige en mooie stad, aan het meer van Murten. Fribourg is een
grotere stad, gelegen aan een rivier die zich in het landschap heeft uitgesleten, en heeft een mooie
kathedraal. In Estavayer was het Jazzfestival, dat we hebben bezocht. Dat was super gezellig en erg
leuk om mee te maken. Verspreid over de stad waren verschillende optredens te zien van artiesten.
Ik ben ook naar Bern geweest samen met Jonathan, waar ik een echt Zwitsers zakmes heb gekocht.
Erg bijzonder was dat we een rondleiding kregen van een oud minister in het parlementsgebouw.



Wat ik het allerleukste vond was de bergwandeling die we gingen maken. We vertrokken al vroeg in
de ochtend, opdat we op tijd aan het wandelen konden gaan. Eerst gingen we omhoog met een
baantje en daarna liepen we naar een prachtig bergmeer. Daar gebruikten we onze lunch en konden
we zwemmen in het helder blauwe water. Vanuit daar liepen we naar een waterval toe en gingen we
weer terug naar beneden.

De Zwitserse eetgewoontes zijn wat verschillend van hier, al is het eten wel bijna hetzelfde. Ze eten
namelijk twee keer per dag warm, in de middag en in de avond. Ook doen ze op hun sla enorm veel
dressing, wat ik niet zo lekker vond. Met Jean-Marc had ik een deal gemaakt: ik zou een keer een
Hollandse maaltijd klaarmaken, en hij zou een kaasfondue maken. Ik heb een zomerse stamppost
gemaakt en pannenkoeken gebakken. Ze hadden er nog nooit van gehoord en vonden het erg lekker.
De kaasfondue was smakelijk, maar wel zwaar.

Na twee weken intensief met elkaar te hebben geleefd, was afscheid nemen erg moeilijk toen ze me
afzetten in het kamp. Ik zie deze mensen als een soort tweede familie en ga ze erg missen. Ik heb nu
nog steeds contact met ze.

Het kamp, “Switzerland - Lakes, Mountains & Discovery" vond plaats in Lausanne, een grote stad aan
het meer van Geneve. We verbleven in een jeugdhostel, dat vlak aan het meer gelegen was.

Het was ontzettend leuk om iedereen te leren kennen. We waren met een groep van 26 personen
tussen de 17 en 23 jaar, uit 17 verschillende landen! Ook al waren er veel verschillende culturen, we
waren een hechte groep. De eerste dag deden we naamspelletjes om elkaar beter te leren kennen.
Sommige namen waren moeilijk om uit te spreken en helaas was mijn naam daar ook een van.

Tijdens het kamp hebben we bijna elke dag wel iets ondernomen. We hebben veel musea bezocht. lk
heb het Olympisch museum bezocht in Lausanne, dat erg interessant was. In Genéve hebben we in
het gebouw van de United Nations een rondleiding gekregen. Het was bijzonder om de
conferentiezalen te zien waar ze met alle leden vergaderen. Aan de overkant van dit gebouw zit het
Red Cross museum, waar we ook naar binnen gingen. Sommige verhalen over het leed van de
mensen, die daar verteld werden, waren erg aangrijpend. Je kunt daar zelf nu nog naar toe gaan als
je meer te weten wilt komen over je familieleden, die je bijvoorbeeld in de Tweede wereldoorlog
bent kwijtgeraakt. Een andere dag, toen we naar Neuchatel gingen, hebben we daar het
archeologisch museum bezocht. Daar werd de geschiedenis van de regio verteld en welke volkeren
aan het meer van Neuchatel hebben geleefd.

Zwitserland staat bekend om haar kaas, horloges en chocolade. We hebben dan ook een kaasmakerij
bezocht, waar je van ver al werd begroet met een kaasgeur. Daar hebben we echte gruyere kaas
geproefd, die ik wel lekker vond, maar daar dachten de meesten niet zo over. We zijn ook naar een
horloge museum gegaan. Daar vertelden ze dat er Zwitserse horlogemakers zijn die per jaar 15



horloges maken (met de hand). Ze maken er niet meer omdat ze dan te veel geld verdienen. In één
horloge gaan ongeveer duizend kleine mini-onderdelen. Van deze informatie raakte ik erg onder de
indruk.

We hebben ook veel sportieve dingen gedaan, zoals een voetbaltoernooitje spelen in het stadium
van de voetbalclub van Neuchatel, XAMAX. In het jeugdhostel hadden we de beschikking over een
volleybalveld, waar we dan ook bijna elke avond gebruik van maakten. We hebben ook een sportdag
gehad waar we in de ochtend een volleybaltoernooi speelden, en in de middag een jeu de boules
competitie.

Het waren twee super leuke en gezellige weken, waarin ik veel van Zwitserland heb gezien, maar ook
veel heb geleerd over andere culturen. De mensen die ik ontmoet heb zullen voor altijd bij me
blijven, net zoals de ervaring die ik heb opgedaan. Hierbij wil ik de Lions hartelijk bedanken voor de
mogelijkheid die zij mij geboden hebben en voor de fantastische tijd!



