Lions Youth Exchange 2015

Op 5 juli begon mijn reis naar Turkije. Ik zou 1,5 week in een gastgezin verblijven en 1,5
week in een kamp. Dit zou allemaal plaatsvinden in een stad van wel 18 miljoen
inwoners, [stanbul.

Host Family

Zondag 5 juli 2015 stapte ik in het vliegtuig richting Atatiirk Airport, Istanbul. Eenmaal
aangekomen daar stond mijn gastgezin me enthousiast op te wachten. Ik stelde me voor
en al meteen was er een gezellige sfeer. Op het vliegveld waren ook enkele mensen van
het kamp aanwezig, zij zouden iedereen opvangen. Ik ging met mijn gastgezin mee en we
stapten in de auto.

Mijn gastgezin verbleef op dat moment in hun zomerhuis in Corlu. Corlu is een stad die
ongeveer 1,5 uur van Istanbul ligt. We reden erheen en onderweg stopten we ergens om
gezellig wat te eten en elkaar beter te leren kennen. Mijn Host Family bestond uit
vader(Ilhan), moeder(Sibel) en dochter(Ceren). Ceren kon goed Engels, haar vader kon
er niets van en haar moeder probeerde soms wat woordjes te zeggen. Ondanks dat, heb
ik met haar moeder heel erg veel gelachen en gedaan. De vader van Ceren was bijna
nooit thuis, omdat hij moest werken.

Aangekomen in het zomerhuis maakte ik meteen kennis met de vriendengroep van
Ceren. Ook zij konden niet allemaal goed Engels, maar dat was helemaal geen probleem
en ik leerde iedereen kennen.

De dagen die hierop volgden waren fantastisch. Ik heb een heerlijke tijd gehad in mijn
Host family en voor mij zijn zij ook echt mijn tweede familie. Nu nog steeds heb ik
contact met ze en ik kan altijd langs komen wanneer ik maar wil!

Het ritme in het gastgezin was iets anders dan in Nederland. We stonden op rond een
uurtje of 11 en hadden een heerlijke brunch. Sibel liet me veel Turkse gerechten proeven
en veel daarvan was nog erg lekker ook! Na de brunch gingen we ons omkleden en
deden we rustig aan. We gingen naar het zwembad of we maakten een strandwandeling.
Rond een uurtje of 5 kwam heel de vriendengroep en gingen we met iedereen
volleyballen of voetballen tot een uurtje of 8. Daarna gingen we terug en stond het diner
voor ons klaar. Rond 10 uur gingen we naar het strand en kwam heel de vriendengroep
weer bijeen. We speelden kaartspellen of kletsen wat. Om 2/3 uur gingen we weer naar
huis toe om te gaan slapen.

Ik ben er een paar keer op uit geweest in mijn gastgezin. Dinsdag ging ik met Ceren en
haar vriendin naar Tekirdag. We gingen naar een restaurant en ze lieten me typische
Turkse desserts proeven, wat heerlijk was dat!

Donderdag ging ik met Ceren, Sibel en de nicht van Sibel naar Istanbul. We maakten een
boottocht over de Bosphorus, beklommen de Galata Tower en dineerden in Taksim.



Ook een dagje shoppen kon natuurlijk niet ontbreken met daaraan vast een typische
meidenmiddag met films, popcorn, ijs en chocola.

De laatste dag in het gastgezin gingen we met heel de vriendengroep bowlen om het
feestelijk af te sluiten.

Mijn tijd in het gastgezin was te gek! Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt en
kennis gemaakt met de Turkse cultuur. Ondanks dat ik bijna elk jaar op vakantie ga naar
Turkije, heb ik nu het echte Turkije leren kennen met alle gewoontes erbij. Mijn
gastgezin gaf me veel cadeautjes mee, onder andere een hele Turkse koffie set. Dus ook
hier in Nederland kan ik genieten van de Turkse koffie en snoepjes!

Camp

Na 1,5 week kwam ik in het kamp terecht. Het kamp was in een High School midden in
I[stanbul. Het bestond uit 2 kampen bij elkaar, Culture Camp & Bosphorus Camp.
Ondanks de verschillende namen was het 1 kamp, wat bestond uit 42 deelnemers; 35
meiden en 7 jongens. Dit kamp had 22 verschillende nationaliteiten!

Heel de week was het programma voor ons een verrassing. Elke avond kregen we te
horen wat we de volgende dag gingen doen en meer niet. Het waren lange dagen met
vroeg op staan en laat naar bed, maar wat was het leuk!

De eerste dag bezochten wij de ‘Blue Mosque’ ‘Topkapi Palace’ ‘Grand Bazaar’. Voor mij
de mooiste plekken om te zien in Istanbul. ’s Avonds kregen we wat meer te weten over
Turkije zelf en Atatiirk. De volgende dag bestond uit vooral veel dansen. We leerden de
kampdans en uiteindelijk hebben we deze op alle plekken die we bezochten gedanst!’s
Middags waren de landenpresentaties. De dag erna was top! We gingen de hele dag met
een privé boot weg! We hadden grote boxen meegenomen voor de muziek en konden
heel de dag dansen en zonnen. En daarop volgend hadden we ’s avonds een white party!
Deze feestdag was de reden dat we de volgende dag een brunch hadden. ’s Middags
maakten we onze eigen videoclip, die je hier kunt vinden:

https://www.youtube.com /watch?v=01]T2IsAqfs

Na deze dag dansen was iedereen erg moe en konden we allemaal genieten van een film
met natuurlijk popcorn.

De volgende dag gingen we lunchen in een visrestaurant. Daarna reden we door naar
een bowlingbaan en hebben we ons goed vermaakt. 's Avonds was het weer feest! Er
was een discotheek afgehuurd voor ons en iedereen ging goed los!

De volgende dag bezochten we ’s ochtends een museum en daarna gingen we door naar

Taksim, de drukste winkelstraat van Istanbul! Daar mochten we doen wat we wilden in
groepjes onder begeleiding. Na het shoppen werden we meegenomen naar een café
waar we sisha konden roken.

De dag erna was het weer feest! We gingen namelijk heel de dag lekker naar het strand
toe! En er was natuurlijk weer muziek! Muziek, zee, zon, strand; een heerlijke dag! De
volgende dag hadden we ’s ochtends een waterverf workshop, die erg leuk was! ’s
Middags maakten we een boottocht op de Bosphorus en’s avonds was er een
Fashionshow. Wij zaten als kampers in het publiek en bekenden merken kwamen
voorbij op de catwalk. Dit werd natuurlijk afgesloten met een groot feest en veel drank!



De dag erna stond heel de dag in het teken van de Talentenshow. Al onze host family’s
zouden komen kijken naar onze optredens! Zelf zong ik een Turks lied en deed ik mee
aan een sketch. De avond was super, vooral om mijn host family weer te zien! Het
afscheid was alleen tien keer zo erg..

De volgende dag was alweer de laatste dag. We kregen heel de dag vrije tijd! We
mochten groepjes maken en er ging een begeleider met ons mee. Mijn groepje koos voor
Hogia Sophia en de Grand Bazaar. Deze dag was een goed afsluiten van 3 geweldige
weken in Istanbul!

Anne

Hieronder nog wat foto’s voor een betere indruk!




