Youth Exchange California Jesse

Op 11 juli ging het avontuur dan echt beginnen! Had er al naar uitgekeken sinds de dag dat ik
hoorde dat ik naar het bekende, prachtige en interessante California mocht afreizen voor 4
hele weken. Samen met mijn reisgenote Sanne stapten wij rond een uur of 10 ‘s ochtends in
het vliegtuig om rond de middag lokale tijd te arriveren in San Francisco. Dit was de eerste
keer dat ik zover zou vliegen en wat had ik er zin in! Sanne was ook heel enthousiast dus we
konden al in het vliegtuig bespreken hoe tof het wel niet zou worden. Eenmaal in San
Francisco aangekomen was het grootste gedeelte van de reis voorbij, alleen de douane
moesten we nog even doorkomen. We waren van te voren voorbereid op het feit dat de
douaniers in Amerika niet heel geduldig of gezellig zijn. Dit was ook zeker niet het geval.
Eenmaal hierdoor heen kwamen we direct in een feestsfeer. |k zag een gigantisch bord met
mijn naam erop en dit was mijn eerste gastgezin. [k ontmoette hier ook direct mijn eerste
gastbroer, Nir, uit Israél. Hij was een dag eerder al gearriveerd. Vanaf het vliegveld stapten
we de auto in naar het eerste restaurant genaamd Barney's. De eerste hamburger liet
gelukkig niet lang op zich wachten, ik keek uit naar het eten van deze maand. Hierna reden
we door naar Twin Peaks, de eerste activiteit van de velen die ik deze 10 geweldige dagen
zou gaan doen. Twin Peaks is een .
uitkijkpunt waar, als je geluk hebt, heel
San Francisco en de Golden Gate Bridge
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kon zien. Wij hadden geluk want het was

heel helder, zelfs mijn gastouders vonden
het speciaal, dus je kon de hele stad in al

haar glorie zien! Ik wist direct dat ik een

top keuze had gemaakt.

Hierna gingen we naar huis, wat in een typisch Amerikaanse wijk stond naar mijn mening.
Ruim opgezet, allemaal een verdieping en een basketbalring aan de garage. lk speel
basketbal dus dat was heel fijn! Het was net als uit de films, en ik kon me nu al niet meer
voorstellen om weg te gaan! Door de rest van de 10 dagen hebben we ontzettend veel
gezien, en als ik dat allemaal zou vertellen zou je dit verslag nu wegklikken.

Om deze reden vertel ik alleen de mooiste dingen. Ik heb ongeveer heel San Francisco
gezien, van Coit Tower (een ander
uitkijkpunt) tot de wereldberoemde Golden
Gate Bridge. Ik heb over de hele brug
gelopen en weer terug. Het was echt een
geweldige ervaring, want zoiets had ik nog
nooit gezien. Het is werkelijk waar
gigantisch, en de stad ziet er vanaf de brug
ook prachtig uit. De straten zijn ook heel




vreemd voor een Nederlander. Welke straat je ook neemt, er zit meer hoogte verschil in dan
elk punt in Nederland wat je maar kan bedenken. Het wordt nog veel erger als je uit de
polder komt zoals ik.

Ik ben ook naar een honkbalwedstrijd geweest, wat echt leuk is. We waren naar de Oakland
A's, een van de lokale teams. We zaten achter de thuisplaat en paar rijen omhoog. Ik had tot
op dit punt alleen nog maar honkbal gezien op tv, dus ik was erg enthousiast. Dit
enthousiasme was niet misplaatst, want het was nog beter dan verwacht. De sfeer is heel
erg goed dus zelfs als je geen honkbal fan bent
is het een leuke ervaring. Hierna hebben we
San Francisco ook ‘s avonds gezien, wat ook erg
mooi is. De eerste tien dagen vlogen voorbij en
toen was het helaas alweer tijd om af te nemen
van mijn eerste gastgezin. Het waren
ontzettend vriendelijke mensen en ik heb ook
zeker veel geluk gehad met zo'n gastgezin.

Ik vloog samen met mijn eerste gastbroer Nir naar Ontario, waar we alle twee opgehaald
zouden worden door een ander gastgezin. Eenmaal daar aangekomen, ontmoette ik mijn
tweede gastvader. Hij bleek een ontzettend aardige man te zijn. We moesten een paar uur
wachten op de rest van de uitwisselingsstudenten omdat wij eerder vliogen, dus Lynn (de
naam van mijn gastvader) nam mij en Nir
mee naar een winkelcentrum. Degene in
NorCal (zo noemen mensen uit California
North-California) waren al heel groot, maar
degene in SoCal (je snapt het idee!) waren
nog veel groter.

Ik ben helemaal geen winkelcentra gewend

omdat ik eigenlijk altijd gewoon naar een
stad ga, dus dit was bijna onwerkelijk. Honderden winkels in een gebouw met een eigen
foodcourt, wat een verzameling is van eettentjes.

Ook zou dit de eerste ervaring worden bij In-N-Out burgers, een bekend fastfoodrestaurant
in California. McDonalds was er niks bij, In-N-Out is echt heerlijk. Als je in California bent,
moet je daar echt heen.

Hierna haalden wij mijn tweede gastbroer op, genaamd Philipp. Hij kwam uit Duitsland. Ik
kon direct goed opschieten met hem, kan ook
niet anders als je praktisch buren bent. Hier
leerde ik direct nog een paar
uitwisselingsstudenten kennen, want ik had ze
nog niet allemaal ontmoet. We gingen met z'n




allen eten om elkaar beter te leren kennen. Dit zou ook de groep worden waar we het
grootste gedeelte van de 11 dagen mee door zouden brengen.

Deze 11 dagen zouden bestaan uit onder andere trips naar Universal Studios en niets minder
dan Disneyland! De enige keer dat ik in Disney ben geweest, was in Parijs toen ik 3 was dus ik
herinnerde me er niks meer van. Dit was voor mij een grote tour door mijn jeugd, dus ik heb
me goed vermaakt.

We zijn ook naar Griffith Observatory geweest, wat echt een aanrader is. Je zag heel LA in
het donker met de duizenden lichten. Mijn gastgezin had ook een prachtig zwembad, waar ik
en Philipp heel veel gebruik van hebben gemaakt. De 11 dagen vlogen opnieuw voorbij en
het was alweer tijd om afscheid te
nemen van mijn gastgezin. Ik heb
opnieuw prachtige dingen gezien
waaronder ook de Walk of Fame en het
Hollywood sign wat je gezien moet
hebben! Mijn gastgezin bracht mij en
Philipp naar het kamp waar wij zouden
verblijven. Hier ontmoette ik alle
uitwisselingsstudenten. De mensen uit

Japan en praktisch de rest van de wereld. Ik sliep in een hut met 6 andere jongens. Ik zou
met deze jongens gedurende de laatste week ontzettend veel lachen en ontzettend goede
vriendschappen opbouwen. We aten nog samen met de gastgezinnen en toen was het echt
tijd dat ze gingen. Het was vreemd afscheid te nemen van degene die voor je gezorgd
hadden voor de tijd dat je bij hun woonde, maar we wisten allemaal dat het niet de laatste
keer zou zijn! Toen ging het kamp toch echt beginnen.

We hadden verschillende activiteiten die we af zouden
wisselen met elke middag zwemmen. Van boogschieten
tot met BB guns schieten en ook nog kaarshouders
beschilderen. Het is allemaal mogelijk! Het mooiste aan
het kamp is dat je zoveel lacht met elkaar en
vriendschappen opbouwt voor het leven. Deze week
was volgebouwd met vroeg opstaan, veel activiteiten en
daarna laat slapen. Het was het meer dan waard, want
ik heb ontzettend veel lol gehad!

Toen was het echt tijd
om California te gaan verlaten. We vertrokken rond een

kwamen daar om half 4 aan. Mijn vlucht vertrok pas om 2




uur, dus dat was even wachten. Dit was ergens ook wel heel ergfijn, want zo konden we nog
als groep bij elkaar zijn. Sanne en ik hadden alle twee helemaal geen zin om te gaan, duswe
probeerden dit zo lang mogelijk uit te stellen! Uiteindelijk was het echt tijd om door de
douane heen te gaan, en dit betekende dus ook afscheid nemen van je vrienden die je een
tijd niet meer zou gaan zien. Dit was moeilijk en geen fijne ervaring, daarbij ook direct de
ergste ervaring van de gehele uitwisseling. Met veel moeite vertrokken ik en Sanne toch echt
en gingen we naar onze gate. \We genoten van onze laatste uren op Amerikaanse bodem wat
gepaard ging met veel treurigheid. Om 2 uur stapten wij op het vliegtuig om terug te gaan
naar het echte leven en zo lieten wij onze droomwereld achter ons voor nu! Een viucht van
10:30 uur verder waren we weer in de realiteit, Nederland. Het was erg leuk om mijn familie
weer te Zien, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik stiekem toch niet nog in California
had willen zitten. Dit gevoel heb ik nog steeds als ik dit schrijf, om aan te geven hoe geweldig
ik het vond.

Dit was veruit de beste ervaring van mijn leven en er zal ook weinig zijn wat zoiets kan
overtreffen. Dit heb ik te danken aan veel mensen. Als eerste de familie Boersen, die ervoor
hebben gezorgd dat ik Gberhaupt op uitwisseling kon gaan. De familie Puopolo, mijn eerste
gastgezin in Noord-California die ontzettend goed voor me gezorgd hebben en mij de
mooiste dingen van Noord-California hebben laten zien. Nir, mijn gastbroer in het eerste
gastgezin uit Israél. Hij isin een maand tijd een soort broer van me geworden en ik zal hem
ook zeker gaan opzoeken. De familie Davis, mijn gastgezin in Zuid-California die mij een
geweldige ervaring hebben gegeven als echte Amerikaan en ontzettend goed voor mij
gezorgd hebben.

Philipp, mijn tweede gastbroer. Hij isnet als Nir een soort broer geworden en we zullen
elkaar in de toekomst nog veel vaker gaan zien! Daarbij ook alle uitwisselingsstudenten, die
ervoor gezorgd hebben dat dit onvergetelijk was. Ik heb vriendschappen gemaakt voor het
leven en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Symone Hoogstins, mijn travel agent! Ze heeft
allestot in de puntjes geregeld wat ontzettend veel stress weg nam voor mij persoonlijk. Ze
heeft er alles aan gedaan om mij zo goed mogelijk van de reis te kunnen genieten en dat heb
ik zeker gedaan. Dan de belangrijkste, de Lions! |k kan in woorden niet uitdrukken hoe
dankbaar ik ben dat jullie mij deze geweldige kans hebben gegeven. |k heb de ervaring van
mijn leven gehad en ik wil iedereen aanraden die erover denkt om op een uitwisseling te
gaan het gewoon te doen! Je zult er absoluut geen spijt van krijgen. Ik heb de eerste reis
naar uitwisselingsstudenten al gepland, je zult zeker in contact blijven met de vrienden die je
maakt. Nogmaals ontzettend bedankt.



Jesse






