Een reis om nooit te vergeten!

20 juli was het zo ver. Stuiterend van enthousiasme en een klein beetje zenuwachtig zou ik,

Nikki . beginnen aan een 20 uur durende reis samen met mijn reisgenoot Max .Na
wekenlange voorbereidingen zoals het regelen van een visum, het in elkaar zetten van een
presentatie over Nederland en het inpakken van mijn koffer, kon het avontuur nu echt beginnen. Via
Facebook hadden we al contact met alle andere deelnemende campers, waardoor het wachten
alleen maar langer duurde. 9 uur ’s ochtends vertrok ons vliegtuig vanaf Schiphol. Onze bestemming?
Honolulu International Airport, Hawaii.

Na de lange reis kwamen we beiden vermoeid aan op Honolulu Airport. Door het tijdsverschil van 12
uur was het daar nog maar 6 uur’s avonds. We werden begroet met een Lei (bloemenkrans) door de
kampleiders Miu Lan, llima, Jason en Cynthia. Op het vliegveld ontmoette ik ook mijn hostmoeder
Katalin. Samen hebben wij gewacht op het andere meisje die in dit gastgezin sliep, die toevallig ook
Katalin heette. Beide Katalin’s komen uit Hongarije, maar onze hostmoeder was verhuisd naar Hawaii
om daar vervolgens de consul van Hongarije te worden. Eenmaal aangekomen bij het huis van onze
gastouders, waren wij stomverbaasd. Katalin en haar man Charles woonden halverwege een berg, in
een houten huis. Het huis bestond uit verschillende niveaus, en werd omringd door honderden
bomen. Het was net alsof we in een jungle huis verbleven!

We hebben veel verschillende dingen gedaan tijdens ons verblijf bij Katalin en Charles. Zo hebben
we de Manoa Falls hike gedaan, waarbij we door de bergen naar de watervallen wandelde.
Daarnaast hebben we met Charles het eiland rondgereden, en liet hij ons zien hoe verschillend de
natuur op Oahu kan zijn. We hebben een vrouwendag gehouden, waarbij Katalin, Katalin en ik
gedrieén gingen shoppen. Katalin en Charles vertelden ons heel veel over de geschiedenis van Oahu.
en wisten veel af van de verschillende bloemen, planten, dieren en plekken van het eiland. Hierdoor
konden zij al onze vragen beantwoorden. Na 4 dagen bij ons gastgezin te hebben gewoond, was het
de bedoeling dat we naar het kamp zouden gaan. Helaas werd ik ziek, en ben ik nog een dag langer
bij Katalin en Charles gebleven. De dag daarop voelde ik mij gelukkig weer goed genoeg om alsnog
naar het kamp te gaan!

Eindelijk was het zo ver: het kamp ging beginnen! 26 jongeren uit 18 verschillende landen kwamen
samen. We hebben de eerste twee nachten doorgebracht op kamp Puu Kahea, om vervolgens de
resterende dagen te slapen in Kokokahi. We hadden elke dag een planning van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat. De dag bestond altijd uit ontbijten op het kamp zelf, en dan een activiteit tot het
middageten. De lunch werd meestal gesponsord door een Lions club, en was heel uitgebreid. Na de
lunch stond er altijd een andere activiteit op het programma, sommige dagen werd de middag
opgedeeld in 2 activiteiten. Ook het diner werd gesponsord door een Lions club, dit gebeurde bij ons
kamphuis of in een restaurant. We zijn 1 keer in het clubhuis van een Lions club geweest, wat heel
bijzonder was! Na het diner oefenden wij altijd de verschillende Hawaiaanse dansen, onder andere
ook de Hula. Verder hielden we landenpresentaties, en kregen we vrije tijd om gezellig te kletsen of
spelletjes te spelen.



Zoals je kan lezen hadden we elke dag verschillende activiteiten. Zo hebben wij vrijwilligerswerk
gedaan, waarbij we een school moesten verven, een begraafplaats moesten opruimen en hebben wij
knutselwerkjes voor een kinderziekenhuis gemaakt. Verder hebben we een middag doorgebracht in
een waterpretpark, hebben we een middag aan teambuilding gedaan op een ranch midden in een
vallei. In deze vallei zijn verschillende films opgenomen, wat heel tof was om te zien! Ook hebben we
veel cultuur gesnoven. Zo zijn wij onder andere een dag naar het Polynesian Cultural Centre geweest,
waarbij je 5 verschillende ‘landen’ kon bezoeken en zo wat over de geschiedenis van Hawaii kon
leren. Verder zijn we naar Pearl Harbour geweest wat ik persoonlijk erg indrukwekkend vond. We zijn
in Japans Cultureel Centrum geweest, hebben we een universiteit bezocht en hebben we de
gouverneur van Hawaii mogen ontmoeten!

Hawaii staat verder bekend om haar prachtige natuur en mooie stranden, en de kamp organisatie
heeft er alles aan gedaan om ons zoveel mogelijk hiervan te laten zien. Zo hebben wij de Diamond
Head Hike gedaan, waarbij we de vulkaan Diamond Head beklommen. We zijn met een bus door de
vallei van Kualoa Ranch gereden, waardoor we een prachtig uitzicht hadden over de bergen en
mooie stranden. Verder hebben we verschillende kleinere en grotere stranden bezocht waar we vrij
waren om te doen en laten wat we wilden. We lagen vaak met de hele groep bij elkaar, zwommen
gezamenlijk of deden verschillende balspellen. We zijn 1 avond met de groep campers en een Lions
club in een dichtstbijzijnd park blijven eten, en hebben daar gekeken naar vuurwerk!

Mijn tijd in Hawaii was geweldig. Zowel het verblijf bij mijn host ouders als de weken in het kamp
hebben mijn kijk op de wereld erg veranderd. Ik vond het ontzettend bijzonder om te zien hoe 26
jongeren, ongeacht de cultuurverschillen, binnen no time een hechte groep vormden. Ik heb
vrienden gemaakt waarmee ik gelachen heb maar waarbij ik ook terecht kon wanneer ik minder in
mijn vel zat. Ik vond het eiland geweldig, Hawaii is zeker een plek waar ik naar terug zal gaan. De
natuur is adembenemend, de mensen zijn hartelijk en geven je een gevoel alsof je thuis bent. Ik wil
zowel de Lions Nederland als de Lions Hawaii heel erg bedanken dat ik deel heb mogen nemen aan
deze fantastische uitwisseling. Door deze uitwisseling heb ik vrienden gemaakt over de hele wereld,
mijn kennis verbreed wat betreft verschillende culturen, en heb ik 3 weken lang op 1 van de mooiste
eilanden ter wereld mogen verblijven. De Hawaiaanse mensen die mee hebben geholpen deze
uitwisseling tot een succes te maken hebbben mij de Aloha-Spirit aangeleerd, en hebben ervoor
gezorgd dat de groep campers uiteindelijk één grote Ohana is geworden, die voor altijd in je leven
zullen blijven. Ohana means family. Family means that nobody gets left behind or forgotten.

Nikki Batenburg



Tijdens een wandeling door de bergen



Hula costums, Max ik en Jakob uit Noorwegen.




