Ik ben afgelopen zomervakantie met de Lions naar lowa in de Verenigde Staten gegaan. Het was
altijd al een droom van mij om een keer naar de Verenigde Staten te gaan en de Lions gaf mij een
mogelijkheid hier toe. Ik wist niet echt wat ik van lowa moest verwachten, omdat ik er nog nooit van
had gehoord. Maar desondanks was ik wel benieuwd naar het leven in de USA en hoe lowa eruit zag.

2 maanden voordat ik naar lowa vertrok
kreeg ik de contactgegevens van mijn
gastgezin in lowa toe gestuurd waar ik ook
contact mee heb gehad voordat ik vertrok
naar Amerika. Op 27 Juni was het dan
eindelijk zo ver. Ik vertrok naar Amerika. De
volgende dag kwam ik aan op Moline waar
mijn gastgezin me met een zelfgemaakte
poster met mijn naam erop al op stond te
wachten. Waarna ik gelijk werd
opgenomen in het gezin.

Mijn gastgezin woonde in een klein dorpje, Tipton. Het gezin bestond uit een alleenstaande moeder
met vier kinderen waarvan er twee nog thuis woonden. De ene jongen heet Ben en was 15 en de
andere Tiger en hij was 14 jaar oud.

De eerste week hebben we veel dingen gedaan. Zo hebben we een manicure gehad en heb ik
pepernoten en kroketten met ze gemaakt. In het weekend was the 4th of July wat op zich wel
speciaal was om mee te maken. Er was een parade en een stoet van oude auto’s, trekkers en
brandweerwagens. In de avond was er op de fairground een concert van hairball. En op zondag was
er een vuurwerk spektakel.

De week daarna hebben we niet echt veel gedaan. Ik zat veel alleen thuis omdat de oudste zoon Ben
bijna de hele dag met honkbal bezig was en daardoor de rest van het gezin ook. Ik ben zelf ook een
paar keer mee geweest naar zijn honkbal wedstrijden, maar ik vond het niet echt een interessante
sport en de wedstrijden duurden meestal 4 uur en vonden elke dag plaats. Dus je moet wel goed zijn
in je zelf vermaken als je dit soort reizen maakt.

De derde week ging ik vijf dagen op kamp in Boone waar ik ook alle andere kampers ontmoette.

Het kamp was in een soort scouting gebouw. Op het kamp heb ik veel nieuwe mensen leren kennen
en daardoor ook veel nieuwe vrienden gemaakt. Ik denk dat ik het kamp het leukste vond van mijn
reis naar Amerika. In het kamp was ook een jongen uit Belgié wat wel leuk was, omdat ik met hem
natuurlijk Nederlands kon praten. Op het kamp hebben we echt heel veel leuke dingen gedaan. Zo
zijn we wezen lasergamen, rolschaatsen, bowlen, zwemmen. Ook zijn we naar een pretprak geweest
en zijn we wezen golven.



Na het kamp verbleef ik nog vier dagen in een ander gastgezin, omdat mijn gastgezin op vakantie en
op zakenreis ging. De aller laatste dagen heb ik met de andere vijf andere meisjes die ook in een
gastgezin in Tipton zaten op Harley Davidsons gereden.

Florine



