A summer in Wisconsin

Wisconsin een staat waar ik nog niet veel over gehoord of gezien had tot aan 15 Juli. Dat was dan ook
de dag dat het avontuur zou beginnen.

Voorafgaand aan mijn reis heb ik mail contact met mijn gastfamilie gehad maar ook ‘ouderwets’ een
kaartje sturen kwam aan te pas. Om zo alvast wat kennis te maken met mijn gastfamilie.

Ook het kopen van presentjes was al een vorm van voorpret. Mijn
gastmoeder was erg nieuwsgierig naar het eten in Nederland. Dus een
kookboek ging sowieso mee op het lijstje. Maar ook de typisch
stroopwafels en dropjes konden niet vergeten worden!

Koffer gepakt en Hop naar
Green Bay, de plaats waar ik
zou verblijven in een
gastfamilie. Eenmaal
aangekomen op het kleine
vliegveld in Green Bay
verwelkomde mijn gastmoeder met 2 van mijn
gastzusjes klaar met een poster om mij de
verwelkomen.

Een aantal dagen later ik en mijn gastmoeder reden
naar Dundee voor een week kamp. Mijn gastmoeder
hielp dan ook in de keuken de gehele week. Het startte met registeren van jezelf en het eindigde als
een week vol gezellige uitjes en spelletjes zowel in het water, maar ook het maken van een
teamposter kwam aan te pas. We
hebben ook Madison bezocht maar
bovenal ook het erg interessante
Lions Eye bank bezocht. Hier halen
ze hoornvlies van donor ogen af en
wordt het getransplanteerd aan
mensen die een beter zicht nodig
hebben. Het mooiste was het
ontmoeten van jongeren over de
hele wereld. Ik heb vriendschappen
gesloten met jongeren uit Finland,
Duitsland, Italié en meer! Plannen
om elkaar te bezoeken zijn al
gemaakt! Maar ook het geven van de presentatie over Nederland was leuk. De stroopwafels waren
dan ook de favoriet. De dropjes wat minder maar dat begrijp ik! Ook het bekijken van andere
presentatie was erg interessant en leerzaam. Door de presentaties kijk je toch net even anders naar
een ander land en hoor je ook veel dingen die je niet zocht achter een ander land.

Na een week kamp ben ik samen met mijn gastmoeder terug gereden naar Green Bay. Mijn
gastfamilie bestaat uit 3 Zus(jes), 1 Broer en vader en moeder. En niet te vergeten de vier katten!



Na kamp ging het avontuur verder met het bezoeken van allerlei plaatsen in Green Bay en verdere
plaatsen. Ik heb Door County bezocht, waar ik de haven en verschillende winkels heb bezocht. Ook
ben ik naar een kaaswinkel geweest waar ik verschillende soorten kaas heb geproefd. Cheese curds
zijn de beste geworden! Daarna ben ik in Door County naar een Zweeds restaurant geweest met mijn
gast moeder en vader.

Een van de interessantste plekken die ik heb bezocht was House on the Rock in Spring Green. Het is
een geweldige plek vol met prachtige design stukken, architectuur en kunst. Ik ben dan ook erg
geinteresseerd in architectuur en design, omdat ik een gerelateerde studie doe op dit moment.

Ook heb ik erg genoten van wandelen rondom de watervallen in Crivitz. Maar ook het kajakken in de
rivier in plaats Crivitz was erg mooi vanwege de natuurlijke omgeving.

Maar ook de kleine dingen waren mooi om mee te maken, omdat je dan ziet hoe het in een
Amerikaans gezin aan toe gaat. Bijvoorbeeld het bezoeken van een supermarkt, omdat ze veel
verschillende soorten eten en drinken hebben die wij in Nederland niet hebben. Het vergelijken van
eten en drinken met elkaar is dan ook erg leuk! Ik raad aan om dus ook van de kleine dingen te
genieten!

Het delen van jou cultuur is ook erg belangrijk. Dit heb ik gedaan door avondeten en snacks te maken
vanuit Nederland. Maar ook hebben we veel gepraat over onze cultuur verschillen waardoor je van
elkaar leert en dat is een van de belangrijkste doelen van de uitwisseling.

Daarnaast heb ik ook de Lions club geholpen in Wisconsin. |k heb drie
keer deelgenomen aan een oog scan evenement. Het doel van dit
evenement is kinderen t/m 6 jaar voordat ze naar school gaan bewust
maken dat ze een bril nodig hebben. Zodat ze geen leerachterstand
oplopen.

Tijdens het evenement zijn er ook nog tandartsen en oor artsen
aanwezig om de kinderen gezond en wel naar school te laten gaan.

Ik heb de kans gekregen om elk onderdeel van het scan proces te
leren. Van het registreren van de kinderen tot aan een stempel geven
aan de kinderen als zijn/haar ogen waren gescand. Het meest
interessante wat ik heb geleerd tijdens dit proces is het leren werken
met de camera. Zodat ik
de ogen van de kinderen
mocht scannen. Daarnaast is het geweldig om te zien
hoe de Lions vrijwillgers zich inzetten voor het
evenement. En het gaf mij een goed gevoel dat ik iets
had gedaan om de Lions te helpen.

Een Green Bay packer fan worden,
erg belangrijk!

Samen met mijn gastmoeder hebben we een aantal
plekken laten zien aan studenten van andere districten.
We hebben Lambeau Field, Heritage Hill en de
Botanische tuin laten zien.

Lambeau Field (stadion)is een indrukwekkende plek om te bezoeken, omdat je dan het echte
American Football sfeer voelt. Heritage Hill is een mooie plaats om te zien, omdat je mee maakt hoe
de mensen hebben gewoond in Green Bay en omgeving. Maar ook het zien van de historische
bibliotheek en school van vroeger was erg leuk om te zien



En natuurlijk niet te vergeten, de Botanische
tuin met verschillende prachtige bloemen en
bomen een inspirerende plaats om te bezoeken!
Ik vond het erg gezellig om samen te zijn met de
andere studenten van kamp. We konden ze niet
veel bezoeken, omdat de afstand te ver was.

Club Picknick B1 District

Samen met mijn gast moeder en vader kregen
we de kans om de club picknick van district B1
mee te doen. Ik verbleef met mijn gastfamilie in
het B2 district als enige student.

Samen met mijn gastmoeder in de Botanische

ledere student had een gerecht of snack tuin

gemaakt van zijn/haar eigen land gemaakt. Ik

heb 2 appeltaarten gemaakt en een snack met

ham, mayonaise en asperges gemaakt. Tijdens de picknick hebben we elkaar verteld over onze
ervaringen het was erg gezellig om elkaar weer te zien.

Wat de uitwisseling voor mij betekend..

Het is prachtig hoe je een band ontwikkeld met je gastfamilie. Maar ook voelde ik mezelf al vrij snel
thuis en kon ik mijn eigen weg vinden in het huis en gezin. De tijd ging zo snel voorbij dat ik niet eens
kon denken dat ik Giberhaupt naar huis ging. Van de kleine dingen die je mee maakt zoals naar de film
gaan met mijn gastzusjes en boodschappen doen tot aan de grotere dingen die je bezoekt zoals
house on the rock waren allemaal super om mee te maken. Maar ook winkelen in Appleton en
helpen met de vision screening was geweldig om te doen. De combinatie van alle dingen die ik mee
heb gemaakt maken deze ervaring een mooie herinnering die onmogelijk is om te vergeten.

Deze ervaring is dan ook erg bruikbaar voor mijn toekomst. Je komt in
aanraking met mensen die je niet kent, het leren van Engels, maar ook
leer je jezelf beter kennen.

Naar huis gaan was dan ook erg moeilijk. Mijn gastmoeder ging mee
naar het vliegveld. We hebben veel geknuffeld en gehuild. Nu heb ik
een Amerikaanse moeder erbij! Ze heeft erg goed voor me gezorgd. En
ik ben mijn gastfamilie dan ook erg dankbaar dan ik een deel van hun
familie mocht zijn.

Ik heb dan ook een tweede familie in Wisconsin!

Celine

Samen met mijn gastzusjes en
gastvader bij de watervallen



