Wisconsin, USA

Na een niet heel soepele reis, met een noodlanding in Londen en de douane in Chicago die niet
helemaal kon begrijpen wat een Nederlands meisje alleen in een klein plaatsje in Wisconsin te zoeken
had, kwam ik 3 juli aan op een lokaal vliegveldje (waar de douane een stuk minder steng was). Mijn
gastgezin en een meisje uit Italié die ook in hetzelfde gezin zou slapen stonden me bij het vliegveld op te
wachten. Het was inmiddels avond in Amerika en we zouden nog snel even een hapje gaat eten voordat

we naar huis zouden gaan . Deze avond was erg typerend voor de eetgewoonten van mijn gastgezin
want we stopten bij Culvers, een fastfoodrestaurant.

De tweede dag van mijn verblijf in Amerika was het Independence day! Het meisje uit Italié (Martina) en
ik liepen samen mee in een parade op een wagen van de Lions en ’s avonds mochten we een groot
vuurwerk aansteken wat ook werd gesponsord door de lokale Lions club. Het gastgezin waarin ik sliep
was wat ouder. Ze hadden een hele grote moestuin waar ze allerlei groenten verbouwden en welke ze 2
keer in de week verkochten op een boeren markt. Mijn gastgezin was echt heel actief bij de Lions. In
Wisconsin zetten de Lions zich voornamelijk in voor slechtziende mensen. Het hele donorstelsel met
betrekking tot oogdonoren wordt door de Lions geregeld; ze regelen al het transport van oogweefsel,
hebben speciale klinieken waar ze oogweefsel prepareren voor transplantatie en van waaruit het
oogweefsel wat klaar is voor donatie wordt verzonden naar ziekenhuizen. Ook hebben de Lions een
kamp in eigendom waar blinde, maar ook slecht horende of cognitief beperkte kinderen en volwassenen
gratis heen mogen om lotgenoten te ontmoeten. Elke week komt hier een nieuwe groep mensen op
kamp. Samen met mijn gastgezin heb ik een aantal keer geholpen op het kamp en hebben we veel
donortransport gedaan.

Een ander heel interessant onderdeel van mijn uitwisseling was dat mijn gastgezin woonde in een
gebied waar ook veel Amish wonen. Doordat mijn gastouders al jaren elke week op de farmers market
staan, en doordat ze de groenten die ze zelf niet kunnen verbouwen kopen op een veiling van de Amish
kennen ze veel Amish persoonlijk. Martina en ik zijn een paar keer mee geweest naar de veilingen. Ook
hebben we samen met ons gastgezin ocogmetingen gedaan bij kinderen van de Amish.. Het was de



eerste keer dat oogmetingen gedaan werden bij kinderen van de Amish, dus het was best bijzonder. De
Amish vormen een hele gelovige gemeenschap met heel andere gewoonten. Ze geloven dat wanneer ze
op de foto komen hun ziel in de foto komt en dat zij dus hun ziel kwijtraken. Bij oogmetingen wordt
moderne apparatuur gebruikt, en aangezien de hele gemeenschap zo bang is voor foto’s en alle andere
technologie ook afzweren was het heel speciaal dat ze ons oogmetingen lieten doen.

Aan al deze projecten heb ik de meeste tijd in Amerika besteed, maar ook van het land zelf heb ik aardig
wat gezien. |k verbleef 5 weken in Amerika, waarvan we 1 week hebben gelogeerd bij de kinderen van
mijn gastouders welke woonden in Washington D.C. Vanuit Wisconsin zijn we met de auto gereden door
Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, Virginia en uiteindelijk kwamen we aan in
Washington. In D.C. hebben ze ons behalve de standaard dingen die je eigenlijk wel moet zien als je in
D.C. bent ook meegenomen naar plekjes waar je als normale toerist niet snel heengaat. Eén van de
mensen waar we sliepen had een hoge functie bij de overheid (ze werkte samen met Michelle Obama).
Het witte huis mocht ze ons niet van binnen laten zien, maar ze heeft ons wel een tour gegeven door
andere overheidsgebouwen. Ook hebben we de Washington mall met alle monumenten, grote musea
zoals het Natural history museum, American history museum en air and space museum bezocht. We zijn
naar de nationale begraafplaats voor soldaten geweest (welke echt immens groot is) en hier een
ceremonie bijgewoond die elke dag wordt gedaan om de overleden soldaten te eren. Mensen in
Amerika zijn trots om Amerikaan te zijn en dit laten ze dan ook volop zien. Echt in iedere straat waar je
komt zie je overal om je heen Amerikaanse vlaggen, je komt heel veel mensen tegen met kleren aan van
american footbal teams of met de vlag van hun eigen staat. Ook worden de soldaten met heel veel
respect behandeld wat ook heel goed te zien was op de begraafplaats.

Ik heb zo veel dingen geleerd, gezien en gedaan in Amerika dat het gewoon
moeilijk is om te vertellen, maar één van mijn hoogtepunten van mijn reis, het
kamp, kan ik echt niet overslaan. Samen met ongeveer 60 andere
uitwisselingsstudenten zaten we een week op een kamp in Fond du Lac. Aan
het begin van de week was alles een beetje ongemakkelijk, maar naarmate de
week vorderde werd het leuker en leuker. We hebben met het kamp één




uitstapje gemaakt naar Madison, de hoofdstad van Wisconsin, verder zijn we vooral op het kamp zelf
gebleven. Doordat we met zo’n grote groep waren, waren er ook heel veel verschillende nationaliteiten
in het kamp aanwezig. We hebben veel landenpresentaties bekeken en hierdoor heel veel leuke dingen
geleerd van verschillende culturen. Verder hebben we gewoon veel spelletjes gedaan, gepraat en
hebben we een bijvoorbeeld een dag Thanksgiving gevierd met het traditionele eten. In deze week
kamp leer je zo veel leuke nieuwe mensen kennen, het enige wat jammer is dat de kans dat je veel van
ze terugziet gewoon heel klein is. Een tip voor je landenpresentatie is om vanuit Nederland iets van eten
mee te nemen om mensen te laten proeven tijdens de presentatie. Wij hadden zelf ministroopwafeltjes
(Hema) en drop meegenomen. Stroopwafels vonden de meeste mensen echt heel lekker. Drop viel wat
minder in de smaak, maar is wel heel leuk om ze te laten proberen.

De vijf weken die ik in Amerika geweest ben zijn echt weken geweest die ik niet snel zal vergeten.
Hoewel ik vooraf dacht dat de Nederlandse en Amerikaanse cultuur heel veel op elkaar zouden lijken
zijn er toch veel meer verschillen dan ik dacht. Echt als vakantie voelde deze uitwisseling voor mij niet,
maar dat is gewoon heel erg afhankelijk van je gastgezin. Er zijn ook gastgezinnen die heel veel andere
toeristische dingen doen, die van mij deed dat wat minder. Ik ben heel blij dat ik ben meegegaan op
deze uitwisseling. Behalve dat je Engels er echt heel erg door verbeterd heb ik ontzettend veel nieuwe
vrienden gemaakt. Als laatste wil ik de Lions heel erg bedanken voor deze reis en voor de mensen die de
komende jaren nog op uitwisseling gaan; heel veel plezier!



