Mijn tijd in Colorado

Vooraf

Mijn tijd in Colorado was erg leuk en vooral heel interessant. Toen ik vertrok naar Colorado had ik
eigenlijk geen verwachtingen. Ik wist niet precies wat er daar te doen was en had nog niet zo veel
contact gehad met mijn familie. De vlucht was natuurlijk lang en toen ik aankwam was ik ook erg
moe. Ik werd goed ontvangen door mijn host moeder: Heidi en haar twee kinderen Derell en Danae.
Eigenlijk gelijk merkte ik verschillen met de Nederlandse cultuur. Zo deed Heidi haar gordel niet om
en ook de manier van praten was anders. Eenmaal aangekomen bij het huis wilde ik vooral graag
naar bed (het was half tien ’s avonds) maar Heidi moest toch echt eerst voor mij de Amerikaanse
televisie aansluiten in mijn kamer. Hier moest ik wel om lachen want ik vond het helemaal niet
belangrijk, maar voor haar was dat het wel.

Bij het gastgezin
In de twee weken bij het gezin heb ik het zeer naar mijn zin gehad. We hebben verschillende dingen
gedaan, zowel met mijn eigen gast gezin als met een ander gastgezin die een Hongaars meisje te
logeren hadden. Dit kwam omdat mijn gast ouders veel moest werken. Mijn “gastvader” werkte de
hele week nacht diensten en sliep overdag en mijn “gastmoeder” werkte maandag, dinsdag, vrijdag
en zaterdag. Dus ze hadden afgesproken dat ik ook wel eens met dat andere gezin meeging en dat
Hongaarse meisje wel eens met ons mee zou gaan. Zo zijn we naar Pikes Peak (bergtop), Garden of
the Gods, Cripple Creek, Manitou, courthouse en Drive in movie gegaan. Het zijn allemaal aanraders
en het was erg leuk.

Maar wat ik persoonlijk veel leuker vond, was
om te zien hoe een normaal hardwerkend
gezin leeft. Omdat Heidi en Devon(gastvader)
veel moesten werken ben ik ook een paar
dagen gewoon thuis gebleven met de
kinderen en als Heidi zelf een relax dag nodig
had met haar. Op deze manier zie je echt hoe
zo’n gezin werkt. Bijvoorbeeld het eten: Ik heb
daar twee weken gezeten en ik denk dat ze 4
keer hebben gekookt. Voor de rest hebben we
het gehaald via drive in, ze waren gewoon te = =
druk of te moe om te koken. Ook werd vaak het eten op de bank gegeten He|d| vertelde mij wel dat
dit tijdens school weken niet zo vaak gebeurd, maar omdat iedereen nu op een andere tijd at ze het
wel deden. Het ontbijt was ook heel anders, ze eten niet zoals wij een boterham met kaas. Meestal
eten ze wafels, coco puffs of dat soort dingen en ’s middags eten ze sandwiches met mayo, ham,
kaas en chips. Dit was allemaal wel even wennen voor mij en ik moet eerlijk zeggen dat ik blij was
toen ik thuis kwam en weer gewoon een boterham met kaas kon eten. Er waren een paar andere
dingen die mij ook opvielen, zo stond de tv 24/7 aan ook als we weg waren of ’s nachts. De deur ging
nooit op slot, was Derell (7) eigenlijk de laatste die naar bed te gaan en hingen de kinderen de hele




dag in het park. Al met al heb ik veel geleerd van het gezin en waren ze super aardig en heb ik het
heel erg naar mijn zin gehad.

Op kamp
Het kamp was heel erg leuk. Ik heb veel leuke mensen ontmoet en erg veel lol gemaakt. Er waren 27
mensen uit 16 landen. De meeste waren uit Europa, een uit Brazilié en 2 uit Amerika zelf. Het was
erg leuk om iedereen te leren kennen en met hun discussies te voeren over verschillen in cultuur. De
activiteiten die we op het kamp hebben gedaan waren leuk, maar soms een beetje saai of
kinderachtig. Zo zijn we naar een Wolven verblijf gegaan wat wel erg leuk was en zijn we naar
wallmart geweest met zijn allen erg hilarisch. De minder leuke dingen waren bijvoorbeeld een native
Amerika avond, dit was een beetje raar en saai, ook zijn we naar een experimenteel bos gegaan waar
ze onderzoeken doen. De man die ons wat ging vertellen praatte in wetenschappelijke termen en
over dingen die mij niet echt interesseerde. Maar ondanks dat is het toch zeker een hele leuke en
geslaagde week geweest en ga ik iedereen zeker missen. T

Terug naar ons kikkerland.

De terugreis was veel wachten. Mijn gastouders moesten werken en konden mij en Loran (andere
Nederlandse meisje die het laatste weekend na het kamp bij ons was) niet naar het vliegveld
brengen, dus Terri (van Hongaarse gastgezin) zou ons wegbrengen. Maar die wilde liever niet in de
file te moeten staan en heeft ons om 2 uur op het vliegveld afgezet, terwijl we om 8:50 ’s avonds
vlogen. De terugreis ging voor de rest prima en we zijn uiteindelijk goed thuis gekomen. Wel een
beetje een jetlag maar ook daar kom je overheen.

Al met al heb ik de ervaring van mijn leven gehad en echt een super vakantie gehad. Bedankt Lions
voor deze mogelijkheid.

p.s. een tip voor iedereen: hou een dagboek bij, of in een schriftje of wat ik heb gedaan op
traveldiaries.com. Hier kan je een dagboek maken online met foto’s er in en die dan uiteindelijk
uitprinten

p.p.s hieronder nog wat foto’s






