Reisverslag Texas ‘15

Mijn naam is Angela en ik ben 18 jaar oud. Ik ben deze zomer met de Lions naar Texas
gegaan. Hopelijk kan ik jullie een beetje een indruk geven van mijn zomer.

Ik ging samen met een jongen die ik kende naar Texas, hier was ik wel blij mee. Het vliegen
leek me namelijk nog best eng, voornamelijk de Amerikaanse douane. Alles is gelukkig goed
gegaan en na 10 uur vliegen kwamen we aan in Texas. Ik zat in een gastgezin bij Julia
Johnson, 67 jaar oud. Een van mijn gastzusjes zat samen met Julia op mij te wachten, het
welkom was heel warm. s” Avonds haalden we mijn ander gastzusje op bij het vliegveld.

De eerste week breng je door met je gastgezin en je hebt wat
tripjes met de Campers, zo ga je naar het AT&T Stadium en
bezoek je Lions Clubs. Je gastgezin kan ook wat afspreken met
andere gastgezinnen, zo kun je gaan bowlen, laser-gamen en
nog veel meer. Deze week is voornamelijk bedoeld om je
gastgezin beter te leren kennen.

Een paar hoogte punten van mijn verblijf waren als eerste het

kamp. Hier leer je alle campers en begeleiding goed kennen. De campers dit jaar waren stuk
voor stuk geweldig, iedereen had meteen een goede klik met elkaar. Op het kamp hebben
we veel gezwommen, gevolleybald en spelletjes gespeeld. We hebben leren baseballen en
we hebben een gameavond gehad. Ook zijn we naar een rechtszaal geweest en naar de
gevangenis. We zijn ook nog naar een ‘Hot Summers Nights’ concert geweest, het was
ouderwetse rock muziek en gelukkig konden wij er van genieten door als debielen te gaan
dansen.

(fotos van: hot summer nights event, game night, gevangenis)



De week in Austin, Wimberley is ook geweldig. Je bent er 3 dagen en 4 nachten en je planning zit
bomvol. We zijn van de rivier afgegaan in tubes, je krijgt een rondleiding op een boot op de San
Antonio River. Je gaat naar het Alamo en je ziet de Riverwalk. Ik heb werkelijk te veel gezien om alles
te beschrijven. Na deze week ben je wel even moe maar dat is het zeker waard!

T,

(fotos van: de Riverwalk, Tubes op de Rivier, Rondvaart in San Antonio)

Vervolgens was er nog de week in Lubbuck. Dit was ook heel leuk, we bezochten een luchtvaart
museum, een science museum en we hebben natuurlijk heel veel plezier met elkaar gehad. We
hebben ook een hele middag doorgebracht bij een college die een enorme sporthal en zwembad
hadden. Dit was heerlijk genieten en ook een moment om even tot rust te komen. We zijn ook naar
een museum geweest over de Texaanse cultuur en we hebben een ranch bezocht waar we zelf ook
even paard mochten rijden! We zijn ook nog naar de voorstelling Texas gegaan in een opluchttheater
in een Canyon. Dit was een hele leuke show en we hebben allemaal heel erg genoten!

(fotos van: science museum, luchtvaart museum, voorstelling Texas)

==

Ik heb een enorm leuke tijd gehad in Texas en ben hartstikke verliefd geworden op de mensen en de
staat. ledereen is enorm gastvrij en vriendelijk en zodra ze horen dat je een Lions exchange student
bent heeft iedereen de tijd om een praatje met je te maken. Ze willen graag alles horen over jou land
en wat de grootste verschillen zijn. Ik weet zeker dat ik terug ga! De farewell dance was super
emotioneel, omdat iedereen zo goed met elkaar overweg kan. |k kan je verzekeren dat je vrienden
voor het leven gaat maken, en ik weet zeker dat ik zo lang mogelijk contact blijf houden met mijn
gastgezin en de andere Lions exchange students. Deze vijf weken zijn om nooit te vergeten en ik zou
zeggen dat de zomer naar Texas een enorme aanrader is!!,



Op elkaars campshirts schrijven en elkaar troosten bij de Farewell dance.



Bij het State Capitol.

Bij de Texas Rangers VS. New York Yankees baseball game.



